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Adrianus Geloofsgemeenschap

Zondag 27 april om 10.00u Gebedsdienst in den Doel bij 
Schuttershof. Ingang via Gerrit Kuijperspad. Laus Deo zal de zang 
verzorgen. Intenties zijn gratis en kunnen worden opgegeven bij Ellen 
van Gerven, tel. 06 27 12 68 86 of vòòr aanvang van de dienst ter 
plaatse.

Agenda

Volgende Kleppermenneke verschijnt op 
Kopij aanleveren voor 

25 apr Inzamelen PMD-afval

01 mei Inzamelen gft-afval
03 mei Oud Papier (Locatie: parkeerplaats bij de gymzaal)
09 mei Inzamelen PMD-afval

13 mei Inzamelen restafval

26 apr Koningsdag
27 apr6 kernenloop
27 apr Adrianus Geloofsgemeenschap (in den Doel)

11 mei Dauwtrappen Harmonie

15 mei INFO 55+: “Praat vandaag over morgen”
25 mei Koningsschieten
11 jun Buitenspeeldag plein Hofstad
22t/m24 aug Zet hem op!

donderdag 08 mei.
zondagavond  04 mei.



Felicitaties 

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

24 apr Janus Bruurs
24 apr Dré Hoosemans
24 apr Hidde van Beilen
25 apr Jaap Timmermans
25 apr Thijs van Dal
25 apr Mileau Boyer
26 apr Yara van Dommelen
27 apr Dirk Smolders
27 apr Marion Welten
28 apr Rene Oerlemans
28 apr Vera Bouman
30 apr Richard Damen
01 mei Janna Schilders 
01 mei Madelynn Slaats
02 mei Maarten Op 't Hoog
02 mei Jordi Damen
02 mei Annika Manders
02 mei Mace Hoes
03 mei Mark Hesselmans
03 mei Loek Hultermans
04 mei Tonnie Gerritsen
05 mei Lien Colsters
06 mei Daantje Hesselmans
06 mei Lieke Tax





Zilveren Jubileum “Bordje gezelligheid”

Op 8 april j.l. was de huiskamer van Schuttershof 
feestelijk versierd voor het 25 jarig jubileum van het 
“Bordje Gezelligheid”. 45 senioren genoten er van 
een smakelijk en sfeervol drie gangen diner. Chris 
Way, een van de initiatiefnemers en kartrekkers van 
het eerste uur in het jaar 2000, vertelde kort hoe deze 
activiteit een succes is geworden. Kennelijk voorziet 
deze activiteit in een behoefte die er leeft bij senioren 
om regelmatig samen te komen. Samen eten leent  
zich hier erg goed voor. Chris herinnerde zich nog dat 
Nel Wijten, nu ook aanwezig, vanaf het begin in 2000 
een trouwe bezoekster is geweest.
De organisatie heeft steeds gedraaid op de inzet van 
vele vrijwilligers en enkele heuse kartrekkers. De 
laatste jaren is Marijke Schattelijn degene die daarbij 
het voortouw neemt. De financiële ondersteuning voor deze activiteit 
kwam aanvankelijk vanuit het Rode Kruis. Later is dit overgenomen 
door Coöperatie Esbeek. Werd er de eerste periode gegeten in de 
kantine van sportpark Den Hondsbosch vindt dit de laatste vijf jaar 
plaats in Schuttershof.
Chris bedankte in haar openingswoord de vrijwilligers voor hun inzet 
en de sponsors voor het mogelijk maken van deze feestelijke jubileum 
maaltijd. Steun werd ontvangen van: Tussenheid Hilvarenbeek, 
Coöperatie Esbeek, Café Schuttershof, Stichting Jacques De Leeuw 
en de Van Spreeuwel Stichting.
Hopelijk gaat dit mooie initiatief in 2050 zijn gouden jubileum vieren. 
Voor vele senioren is dit samen eten echt iets om elke week naar uit te 
zien.
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Dauwtrap Serenades

Ook dit jaar gaat KHC van 1839 weer serenades geven! 
Dit jaar in de kernen Esbeek en Diessen. Voor € 30,- kun je iemand als 
verrassing in het zonnetje zetten met muziek en een mooie toespraak 
van de tambour-maître.
Op zondag 11 mei gaat Harmonie Concordia weer Dauwtrappen met 
serenades en concertjes. Onderweg worden 10 serenades gegeven: 
Iedereen kan er een kopen en aan iemand in Esbeek of Diessen 
cadeau geven, hoe leuk is dat? 
Om 6:30 uur start de eerste rondtocht door de Diessense straten en 
rond 8:30 uur vertrekt de harmonie naar Esbeek voor eenzelfde 
rondtocht met aubades. Wil je op 11 mei iemand in Diessen of Esbeek 
verrassen? Neem dan vóór 28 april contact op met Jozef van der 
Maas: jozef@vdmaas-grunder.nl, tel. 06 827999 41, Doelenstraat 35, 
Hilvarenbeek. Geef daarbij op om wie het gaat, waarom je de 
serenade cadeau wilt geven en wat er in de toespraak verwerkt moet 
worden. Wees er snel bij, want op is op!





Kom maar binnen Ruud Beekmans

Ruud Beekmans woont al twintig jaar op 
Ten Loke 9, in het oude huis van Marco 
Cattenstart, die er zeven jaar woonde 
voor Ruud er zijn thuis van maakte samen 
met Yvonne, zijn vrouw, die op 57- jarige 
leeftijd overleed, een ingrijpend verlies. 

Van Korvel tot Bierbrouwer: Wortels en Werk 
Als jongste in een Tilburgs gezin van acht kinderen groeide Ruud op 
tussen dieren en drukte. Zijn jeugd in Korvel en later Noordhoek 
vormde zijn liefde voor natuur en 
voeding. Na de Hart van Brabant 
mavo en een studie levens-
middelentechnologie in Boxtel 
belandde hij in 1989 bij
Bierbrouwerij De Koningshoeven in 
Berkel Enschot, waar hij als 
brouwer onder de monniken van La 
Trappe Trappist werkt. “Eerst werd 
ik afgewezen, maar twee jaar later 
belden ze terug. Sindsdien ben ik 
hier thuis,” vertelt hij. Hij is een van de bierbrouwers van La Trappe, hij 
doet alles wat nodig is, voordat het bier de fles of fust ingaat.  Zijn 
handen, getekend door decennia werk, zijn nog steeds dagelijks in de 
weer voor het perfecte bier.  
In 1998 verhuisde hij zelfstandig naar Goirle. Zijn moeder had hem het 
liefst thuisgehouden, als jongste van het gezin, maar Ruud koos voor 
zijn eigen weg.

Kennismaking met Yvonne
Yvonnes ouders runden lang geleden de platenzaak “Van Ostade” in 
Hilvarenbeek, tegenover de Jola; haar vader heette Jos, en haar oom 
was de van televisie bekende Pierre van Ostade.
In 2005 trok Ruud bij Yvonne in, in Hilvarenbeek en niet lang daarna 
vonden ze samen hun droomhuis in Esbeek. Een jaar later, in 2006, 
trouwden ze. Hun ontmoeting vond eerder plaats in de Hispohal, 
tijdens het vrijzwemmen  een plek waar hij vaak kwam, ook vanwege 
zijn betrokkenheid bij de reddingsbrigade.
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Zijn motivatie om bij de reddingsbrigade 
te gaan, was diepgeworteld. In de laatste 
klas van de lagere school verdronk een 
klasgenootje van Ruud tijdens een 
schoolreisje. Die gebeurtenis maakte 
zo'n indruk dat hij tegen zijn moeder zei: 
“Als ik 16 ben, ga ik alle diploma's halen.” 
Hij behaalde alle zwemdiploma's én zijn 
brevet als instructeur en examinator bij 
de Goirlese reddingsbrigade. “Toen ik 18 
was, heb ik mijn EHBO-diploma 
gehaald,” vertelt hij. Sinds 2005 is hij 
actief als instructeur.
“We waren allebei rond de veertig toen we elkaar leerden kennen, ik 
was tweeënhalf jaar ouder dan Yvonne.
Blijkbaar hadden haar broer en schoonzus ook bij La Trappe gewerkt 
en zodoende wisten zij wat voor figuur ik was. Gelukkig ben ik 
goedgekeurd  dat vond ik eigenlijk wel grappig.
Yvonne was iemand die vaak ziek was. “De eerste keer dat wij samen 
op vakantie gingen  omdat we snel wilden weten of het echt serieus 
tussen ons kon worden  ging het meteen mis. We gingen naar 
Limburg, maar daar kreeg ze een galsteenaanval. Ze werd 
geopereerd, maar er ging van alles mis. De galblaas werd beschadigd, 
en uiteindelijk lag ze vijf weken in het ziekenhuis.”



De artsen gaven later toe dat dit soort complicaties wel eens vaker 
voorkwamen, maar dat hadden ze vooraf niet verteld. Uiteindelijk 
moest ze nog meerdere keren geopereerd worden. Later kreeg ze een 
maagverkleining, om gezondheidsredenen. In Nederland stonden ze 
toen nog huiverig tegenover zulke operaties, maar in België werden ze 
daar al aan de lopende band uitgevoerd. Toch ging het mis, wat voor 
veel complicaties zorgde.
Telkens als ze afviel, kwamen er weer complicaties. “Toch hebben we 
het samen doorstaan. We hebben veel meegemaakt in het begin van 
onze relatie  ziekte, ziekenhuisopnames,  maar juist daardoor hebben 
we elkaar echt goed leren kennen.”
De gewone voeding was niet meer voldoende, ze viel veel af, 
uiteindelijk wel 50 kilo. Dat klinkt veel, en je zou denken dat het er goed 
uitziet, maar ze voelde zich helemaal niet beter. Zonder goede voeding 
ging het alleen maar slechter. Ze lag vaak in het ziekenhuis  de ene 
opname na de andere.
In totaal heeft ze twintig jaar lang met allerlei gezondheidsproblemen 
geworsteld. Het ging op en af, maar uiteindelijk leek het de goede kant 
op te gaan. Tot het op een dag volledig misging: ze kreeg een 
ammoniakvergiftiging. Toen Yvonne in het ziekenhuis in Tilburg in 
coma lag zeiden ze tegen mij: “We sturen haar naar huis  en dan 
moeten je maar bidden. Het klonk alsof ze het opgegeven hadden.”
“Ik weet nog dat ik dacht: ik moet íéts doen. In alle wanhoop heb ik 
geprobeerd de moed erin te houden. Wonder boven wonder is ze er 
toch doorheen gekomen. Daarna volgde een intensief revalidatie-
traject, dat ging onverwacht goed. Ze is zelfs weer gaan wandelen  het 
hele dorp door, langs de vijver, heuveltjes op en af. En uiteindelijk liep 
ze bij de Puurloop in anderhalf uur een afstand van vijf kilometer. Dat 
had ze daarvoor nog nooit gedaan!”
In de tussentijd was ze overgestapt op sondevoeding via een 
neussonde in plaats van een buiksonde, ze ging vooruit. Op een 
gegeven moment zeiden de artsen: we denken dat je sterk genoeg 
bent om de voeding weer via de buik toe te dienen. Dat leek goed te 
gaan, maar toch liep het opnieuw mis. “Ik kreeg een telefoontje, 's 
avonds laat, rond half elf: het ging fout.
En dan sta je daar weer, midden in een drama. Alles leek eindelijk de 
goede kant op te gaan, en dan ineens dit. In alle paniek heb ik de 
dichtstbijzijnde buurvrouw gebeld  zo gaat het nieuws hier in het dorp 
snel rond. Binnen de kortste keren wist iedereen dat Yvon was 
overleden.”



Regelen na het verlies
“Het was fijn dat ik uiteindelijk hulp kreeg  want in het begin wist ik echt 
niet waar ik moest beginnen. Alles moest ineens geregeld worden, en 
ik had geen idee hoe. Ik was er zo aan gewend dat zij die dingen altijd 
regelde! 
Die hele periode bracht zó veel zorgen met zich mee. Je denkt er van 
tevoren niet bij na hoeveel gedoe het is om alles administratief af te 
handelen. Als je dan een overlijdensakte moet opsturen, formulieren 
moet invullen, en vervolgens weken moet wachten op een berichtje 
terug… dan voel je je echt machteloos.
Gelukkig stond mijn familie achter me. Mijn broer belde waar nodig, en 
ik kreeg hulp van mensen om me heen. Dat heb je echt nodig in zo'n 
tijd, anders red je het niet. Want Yvon was belangrijk voor me, en dat 
verlies kwam hard aan.
Toch blijf ik kijken naar wat wél lukt. Je lacht er soms om, maar het 
leven vraagt dat je doorgaat  al is het met kleine stapjes.”

Een leven vol verenigingen en veren
Wat mij echt op de been houdt, zijn de contacten. De mensen om je 
heen. Dat is eigenlijk mijn redding geweest. Ik ben bij heel wat 
verenigingen aangesloten: de buurtvereniging, de hulpverlenings-
organisaties, en nog steeds actief als instructeur. Het begon allemaal 
jaren geleden, toen ik bij de EHBO in Riel zat. Zij hadden toen geen 
instructeur nodig, maar geloofden wel in wat ik kon. Dus toen ergens 
anders iemand uitviel, gaven ze mijn naam door  en zo ben ik 
begonnen in Goirle. Later hadden ze in Riel toch iemand nodig, en toen 
vroegen ze of ik niet alsnog bij hen wilde 
komen. Zo rolde ik erin. Sindsdien ben ik 
niet meer gestopt.
Daarnaast ben ik ook secretaris geweest 
van de Tilburgse Hoenderclub én actief bij 
de ETHC, een vereniging van honden-
fokkers. Die club bestaat al 100 jaar, dus 
daar gaan we binnenkort wel iets 
speciaals voor organiseren. Door corona 
is het een tijdje stilgevallen, maar ik hoop 
dat het weer wat opbloeit. Ik ben inmiddels 
al 45 jaar lid  dat geeft wel aan hoe 
belangrijk het voor me is.

Schilderij van Yvonne



Notelstraat 41
5085 ET Esbeek
T: 013 505 4181
info@bouwbedrijfansems.nl
www.bouwbedrijfansems.nl
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Naast al die verenigingen is mijn grootste 
passie toch wel mijn dieren. Ik houd al jaren 
kippen  echte luxe sierkippen, met een 
prachtig. Ik ben er echt  trots op. 
Ook is hij lid van Tentoonstellingsvereniging 
Ornitophilia in Utrecht, daar gaat het echt om 
de schoonheid van het kleinvee.
De liefde voor dieren zit in de familie. Mijn 
broer en ik -net zoals mijn vader dat vroeger 
deed- hebben ook meegedaan aan 
tentoonstellingen, en hopelijk gaan die weer 
door  hoewel dat met de vogelgriep de laatste 
jaren lastig is. De regels zijn streng. We mogen als hobbyfokkers vaak 
niets verplaatsen.
Door deze hobby heeft Ruud de contacten en het bezig zijn die het 
leven kleur geven. “Je moet iets hebben waar je naar uitkijkt. En bij mij 
zijn dat de mensen, de verenigingen, en natuurlijk… de veren.”

Van angst naar fascinatie  en een afscheid met liefde geregeld
Ruud deelt prachtige herinneringen, “maar toch  je had zo graag 
gewild dat het langer had mogen duren met z'n tweeën. Dat is gewoon 
zo. Ik weet nog precies hoe het ging toen ze overleed. Het was op een 
vrijdagavond. Haar broer en haar beste vriendin heb ik toen gebeld. 
Alles stond ineens stil. Ze was weg.
Ik was helemaal van slag.
De kaart… ja, ook daar moet je ineens over nadenken. Wat zet je 
erop? Een tekst, een liedje. Op het laatste moment, ik denk een half 
uur voordat we de kaart zouden maken, schoot me ineens iets te 
binnen. Een zin uit een liedje. Dat hebben we toen aangepast aan een 
tekst voor op de rouwkaart. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt 
gehad. Dat werd het. Magisch, eigenlijk. Alsof het zo moest zijn. Want 
dan weet je: het is gelukt. We hebben iets gemaakt wat haar eer aan 
doet.”
Reizen en Herinneringen  
Tussen de donkere dagen door beleefden Ruud en Yvonne lichtpuntjes: 
reizen naar Canada, Bali en Lapland. Yvonnes fotoboeken, nu Ruuds 
kostbaarste bezit, herinneren aan lachende momenten onder het 
noorderlicht. “Ze wilde elk detail vastleggen.” 
In liefdevolle herinnering aan Yvonne denken we aan het lied “Heilige 
Antonius” van Rowwen Hèze met de tekst: Beter verliezen dan dat je het 
nooit hebt gehad.









Warm afscheid voor Jacqueline van Iersel als postbezorger in Esbeek

Het bestuur van Coöperatie Esbeek had in het 
Kleppermenneke van 27 maart aan de 
inwoners van Esbeek gevraagd,  aandacht te 
schenken aan de laatste werkdag van onze 
postbezorger Jacqueline van Iersel uit 
Hilvarenbeek. En daar is flink gehoor aan 
gegeven. 
We hadden Jacqueline en haar man Johan 
uitgenodigd om in de middagpauze  bij 
Schuttershof  een broodje te komen eten. Ze 
kwam binnen met een gevulde postzak, niet 
met brieven die ze moest bezorgen, maar met 
allerlei cadeautjes die zij onverwacht bij de brievenbussen aantrof. 
Zowel Jacqueline als haar man waren onder de indruk van al die 
vriendelijke en lieve  berichtjes en cadeautjes. Hieronder de reactie 
die Jacqueline ons heeft toegestuurd.

De reacties op mijn laatste werkdag als postbezorger waren echt 
hartverwarmend en overweldigend. Op de oproep in het 
Kleppermenneke  heb ik meer dan 50 hele leuke reacties gehad.
Het was voor mij een geweldige onvergetelijke dag.

Allemaal Hartelijk bedankt en een lieve knuffel van Jacqueline van 
Iersel.



 

 

De Verfkampioen

Hoefstraat 155

5014 NK

TILBURG

013-5811019

De Verfkampioen

Laarstraat 15

5025 VJ

TILBURG

013-4680635

De Verfkampioen

Stationsstraat 115 

5141 GD

WAALWIJK

0416-348173

OPENINGSTIJDEN 

    MA T/M VRIJ

   
ZATERDAG

  
KOOPAVOND

09.00 - 18.00 09.00 - 17.00 GEEN

Topproducten tot 60% korting!



VRIJTHOF-VRIJTHOF NIEUWS

Terug van weggeweest: de legendarische 6 Kernenloop van Achil'87 
maakt haar comeback!
Hilvarenbeek  Het is eindelijk weer zover: na jaren van afwezigheid 
keert een begrip in de regio terug op de kalender van hardloop-
liefhebbers. De 6 Kernenloop van Achil'87 wordt in 2025 opnieuw 
georganiseerd, met een vernieuwd elan en een prachtig doel. De 
volledige opbrengst van deze bijzondere editie gaat naar 
Vrijthof/Vrijthof KWF, ten behoeve van de strijd tegen kanker.
De 6 Kernenloop vindt plaats op zondag 27 april 2025 en is een unieke 
hardloopervaring door de zes karakteristieke kerkdorpen van de 
gemeente Hilvarenbeek. De route  met een symbolische lengte van 
22,22 km  start tussen 9:30 uur en 10:00 uur bij Achil'87 en leidt de 
deelnemers langs Esbeek, Baarschot, Diessen, Haghorst en Biest-
Houtakker, om uiteindelijk via de Vrijthof weer terug te keren naar het 
vertrekpunt.
Bijzonder aan dit evenement is dat je zélf kiest hoe je de tocht aflegt: 
solo of in estafettevorm met een team. Onderweg zijn er in ieder dorp 
stempelposten waar deelnemers een bewijs van hun doorkomst 
krijgen én weer op weg worden geholpen richting het volgende punt. 
De route is voorzien van bewegwijzering en er zijn wegcontroleurs 
aanwezig om alles in goede banen te leiden.
Deelname kost € 10,00 en aanmelden kan via de website van VVC 
2025: 

15 of op 27 april aan de kassa bij Achil'87 in Hilvarenbeek.
Dubbel feest tijdens Koningsdagweekend!
Als opwarmer voor de 6 Kernenloop organiseert Achil'87 op 
Koningsdag, zaterdagavond 26 april, een feestelijke disco bij de 
Gouden Carolus. Ook deze avond staat volledig in het teken van het 
goede doel. De toegang tot de disco bedraagt € 5,00  er zijn nog enkele 
kaarten verkrijgbaar. 
Dus: op zaterdagavond de beentjes van de vloer, en op zondag de 
beentjes in hardloopmodus!
Mis het niet en schrijf je snel in voor dit sportieve én feestelijke 
weekend door het hart van Hilvarenbeek. Loop mee, dans mee, beleef 
het dorp en steun het goede doel.

https://www.vrijthofvrijthof.nl/event/



OUD Papier inleveren Zaterdag
3 mei

Tussen 9.00 en 12.30 uur
Oranje vereniging Esbeek

Op de parkeerplaats bij 
de Gymzaal











www.vandommelenbloemen.nl

Verkoop ruime assortiment zomergoed 

Openingstijden:    Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00u

                  Zaterdag van 9.00 tot 16.00u

Tel.  013 - 5169658
Mob. 06 - 46337259
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De Muts (van onder de muts)

In mijn vorige muts had ik het over een straat,
-En dit voor die enkeling die dat nog niet weet-
Die straat is bij ons onder twee namen bekend:
Ik bedoel de weg die zowel Muggenstraatje als Beerendijk heet.

Anders is het met het zandpad
Dat loopt van de Prins tot de Larestraat
En dat uitkomt daar waar deze weg
In de Esbeeksedijk overgaat.

Dat staat bij ons bekend als de Lange Gracht
Naar de historische waarde van dit gebied
Maar dat weten de geleerde heren
Van het wereldberoemde Google Maps (nog) niet.

Zij noemen dit pad de IJzerberglaan
Die volgens mij een eindje verder in Baarschot ligt
En daar De Elshorst met het Moleneind verbindt
Voor hun dus een verbeterpuntje wellicht.

Nu ik het toch over straatnamen heb:
Tussen de noordelijkste en zuidelijkste wegen,
-Dit zijn de Gasthuisweg en de Scheidijk-
Heeft Esbeek wat nieuwe staatnamen gekregen:

Weet u bijvoorbeeld waar de Horststraat ligt?
Die vindt u onderweg naar Diessen
En dat je vanuit de Groenstraat de Bremstraat in kunt
Is ook wat heel veel dorpsgenoten niet “wiesen”.

Nog heel wat valt er te ontdekken
Aan Esbeekse straten zonder straatnaambord
Er staan in ons dorp zelfs enkele lege straatnaambordpalen
Waar de straatnaam dus echt nog aan schort……

De Muts
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