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Agenda

t/m 29 mrt Nieuwe Tentoonstelling: “Natuur bij Schotel”, in 
Andreas Schotel Museum

27 feb Inzamelen restafval
06 mrt Jaarlijkse Culturele Avond, vrienden van Andreas 

Schotel
06 mrt Inzamelen gft-afval (alleen bebouwde kom)
07 mrt Oud Papier (parkeerplaats bij Gerrit)
11 mrt Inzamelen PMD-afval
31 mrt “Prikkels”, over leven met autisme
03 apr Avond voor nieuwe inwoners Esbeek
29,30 mei Openluchtspel “NEERGESCHOTEN”
1,5,6,7 juni Openluchtspel “NEERGESCHOTEN”
13 juni EsBike Festival (MTB-Esbeek)

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 5 maart. Kopij 
aanleveren voor zondagavond 1 maart 19.00 uur.



Felicitaties  

21 feb Kiki Huijbregts
23 feb Ilse Persoons
25 feb Kaylee Bosmans
25 feb Twan de turck
27 feb Lieke Lambregts
27 feb Sarah Oerlemans
27 feb Sterre Luijten
28 feb Joey van Roovert
28 feb Pim van Hees 
29 feb Ricky van Raak
01 mrt Evelina Kristupaityte
01 mrt Max van der Hamsvoord
02 mrt Aniek de Jongh
02 mrt Aaliyah Huisman
04 mrt Driek de Lepper

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

Adrianus Geloofsgemeenschap

Zondag 23 februari is er géén dienst ivm Carnaval.



Autisme-avond vol prikkels

Na het succesvolle “Luisteren naar Autisme” in 2018 vindt er op 
dinsdag 31 maart in CC Elcrelyc een tweede autisme- avond plaats.
Hierbij staat het thema ' . Op deze avond wordt duidelijk dat mensen 
met autisme vaak anders op hun omgeving reageren. Hoe zit dat 
precies?
De inloop start om 19.00 uur en het programma begint om 19.45 uur. 
Ook wordt in de foyer een informatiemarkt gehouden waarbij o.a. 
ContourdeTwern en de Bibliotheek Hilvarenbeek met een interessante 
leestafel over prikkels en autisme, vertegenwoordigd zijn.
De entreekosten bedragen € 1,- per persoon en u krijgt een kop koffie 
of thee gratis aangeboden.
Tickets zijn te bestellen via www.elckerlyc.nu.
Kijk voor meer informatie op www.autismebewust.nl
Dus bestel een kaartje en zet 31 maart alvast in uw agenda.



VAN ESBEEK NIET VAN GISTEREN NAAR ESBEEK ZOALS HET WAS

“Esbeek niet van gisteren” is een interessant boek over de 
geschiedenis en ontwikkeling van Esbeek, geschreven door Jan van 
Helvoirt. “Esbeek zoals het was” is een facebook pagina, opgezet door 
Ronald Damen uit Reusel. Een poosje geleden heeft Ronald 
toestemming aan Jan Wijten gegeven om die “bladzijde” te beheren. 
Sindsdien is de belangstelling ervoor in een stroomversnelling 
geraakt. Jan kiest voor het motto “Van en voor Esbekenaren”.  Op de 
pagina kun je “historische” foto's en video's delen op een hele 
toegankelijke manier. Het lidmaatschap is gratis. Zeer de moeite 
waard. 
Esbeek, februari, pakweg 43 jaar geleden. Kastelein Trees Smolders 
van Raak, dochter van de “Ouwe Jan” heeft het er maar druk mee. 
Naast het runnen van de winkel, het café en haar huishouden staat het 
feest der zotten voor de deur. Vastenoavond, Carnaval. Het enorme 
feest in Schuttershof, haar residentie. Met afgebakende plekken in de 
“koorbanken” voor 't vurnoam, de kneuterbar in de zaal, de tent op de 
binnenplaats en de Belgische Pietona's. Maar gelukkig staat ze er niet 
alleen voor. Zus Jans en broer Harrie helpen mee en leveren 
personeel, neefjes en nichtjes. Esbeek kan feesten en geniet van de 
goede zorgen van de gezellige familie van Raak. Een van die neefjes 
is Jan. Jan van Girt Wijten en Jans van Raak. 
Zo'n 40 jaar later, neef Jan heeft afscheid moeten nemen van zijn 
vorige generatie en hij snuffelt een beetje in het verleden van zijn 
ouders en familieleden. Zijn oog valt maar weer eens op het blikken 
trommeltje met oude foto's. “Wat is dat toch interessant!”, die schat 
aan informatie over 
vroeger. “Dat moet 
gedeeld worden!” 



En zo ontstaat het idee om de bestaande facebook pagina “Esbeek 
zoals het was” van Ronald Damen wat meer aandacht te gaan geven. 
Ronald draagt het beheer van Esbeek over aan Jan en die gaat aan de 
slag. Inmiddels delen ruim 220 leden “Esbeek zoals het was” en 
plaatsen mooie herinneringen in de vorm van foto's en video's. Je kunt 
de pagina vrij bezoeken en met een klik op de knop ben je lid. 
In Esbeek heeft Bert Schilders een exemplaar over van het boek 
“Esbeek niet van gisteren”, geschreven door Jan van Helvoirt. Hij 
besluit het aan te bieden aan eventuele belangstellenden. De eerste 
die reageert is Jan Wijten, hij wil het boek graag overnemen en 
eventueel mee loten als dat moet. Als Bert beseft om welke Jan het 
gaat besluit hij meteen om het boek aan hem te schenken. Er wordt 
een afspraak gemaakt dat Jan het bij Bert op kan komen halen. Ik mag 
er ook bij zijn.
Het blikken trommeltje opent zich en de geschiedenis waait binnen. 
Een foto van het gezin Van Raak trekt de aandacht, vader “ouwe Jan”, 
vrouw Mieke en de kinderen Trees, Harrie, Kees, Jan, Jo en Jans. 
Maar nog veel meer. Een “blik” valt op een prachtige foto van een 
excursie van Esbeek naar Schiphol. Jan, Bert en ik raken niet 
uitgepraat over ons verleden. Zijn we dan al zo oud dat we met zoveel 
passie over vroeger praten? De tijd vliegt letterlijk voorbij en we 
moeten alweer afscheid nemen. Maar wel met de wetenschap dat we 
nog heel veel te delen hebben. En dat ook gaan doen. Geïnteresseerd 
geraakt? Eventueel in contact komen met Jan? Kijk maar eens op 
“Esbeek zoals het was”.





Esbeek heeft gezellige ontmoeting met de nieuwe burgemeester.

Tijdens het heerlijke buffet in onze eigen gasterij Schuttershof 
verwelkomt Piet Verhoeven op zijn typische, relaxte en eigen wijze de 
twee nieuwe “wijzen”. Een “wijze” uit het oosten, de nieuwe wethouder 
Leon van de Moosdijk uit Someren en een “wijze” simpelweg omdat hij 
zo heet, nieuwe burgemeester Evert Weys afkomstig uit Bergen op 
Zoom. Hij wenst ze beiden veel succes. Het motto van de nieuwe 
burgemeester is “benaderbaar maar niet laagdrempelig” en Piet 
vraagt zich gewiekst af wat dat dan wel inhoudt. En door zich aan te 
melden als “vriend” op internet test hij hoe Evert en ook Leon inspelen 
op dat thema. Geen conclusies, gewoon voor de grap.
De toon is gezet en in een ongedwongen sfeer wordt er heel wat 
afgebabbeld. Of het bijvoorbeeld te doen is om de schotelroute te 
fietsen. Nou, als Evert het kan dan kan Suzanne (partner van Evert) 
het zeker! 
Inge vertelt ondertussen dat sinds ze in Esbeek woont ze pas echt het 
belang van leefbaarheid in een kleine kern beseft. In wonen, werken 
en recreëren. Wie ze ook tegenkomt, iedereen groet. Hee, hallo, hoi, 
hoe ist? Jeroen laat ons horen dat verbinding tussen ondernemers en 
gemeenschap een geslaagde “must” is en Mariet de 
dorpsondersteuner vraagt aandacht en ondersteuning voor 
eenzamen en minderbedeelden. 



Voor we het in de gaten hebben zijn de buikjes rond. Als sporter voelt 
de nieuwe burgemeester de essentie van een “teamplayer” goed aan 
en Piet stelt in zijn slotwoord tevreden vast dat we er in onze gemeente 
een “coach” bij hebben gekregen. 
In de zaal staat Esbeek te popelen om kennis te maken. De 
Haaikneuters trappen af, die hebben het druk, het Prinsenbal staat 
immers vanavond op het programma. Carnaval heet in het 
Krabbengat (Bergen op Zoom) Vastenavond. Iedereen gaat daar 
gekleed in een gordijn en een zakdoek. Met de punt naar achter. De 
rest is vrije keuze. Het burgemeestersstel krijgt een Haaikneuters-
lampenkap als aanvulling op dat tenue. Plus de uitnodiging om over 
twee weken de sleutel van het Haaikneuterrijk over te komen dragen 
aan onze Prins Kelt. 
Van Zuutjes Aon, hofkapel van de Haaikneuters tijdens Carnaval krijgt 
Evert als muzikant zijn gedeelte van een “partituur” aangeboden. Kan 
hij alvast oefenen. Hij moet zogezegd een nummertje mee bloaze. 
Uiteraard komt onze deelname aan de dorpsvernieuwingsprijs aan de 
orde. Als iemand de geuzenaam “Duitsers” eer aan doet is het Janine 
Janke wel. In perfect Duits vertelt ze over het aanstaande evenement 
in het Oostenrijkse Hinterstoder (winnaar 2018) en dat de 
burgemeester mee moet als “chef de mission”. Dan zal hij er natuurlijk 
ook zelf op zijn Duits uit moeten zien en Duits moeten klappen. Met 
lederhose en termen als “wir haben gewonnen” en “jetzt ein bier 
trinken” slaagt Evert met vlag en wimpel voor het oosterbuurs 
examen. 
Corné, Roel en Han hebben een gezellige kennismakingskwis 
bedacht. Drie verenigingen presenteren zich waarvan er een geen 
Esbeekse is. De burgemeester en zijn vrouw moeten de nepclub 
ontmaskeren. Ai ai, dat blijkt geen succes. Ze laten zich te veel Weys 
maken. Korfbal, KPJ en Mountainbike zijn toch echt zeer 
gewaardeerde verenigingen in onze gemeenschap. Vooral Jan, de 
voorzitter van de toneelvereniging, brengt Evert en Suzanne van de 
Weys.
Met een bezoekje aan de trots van het dorp, onze nieuwe school, 
eindigt de eerste ontmoeting met onze nieuwe leiders. Tenminste, er 
komt een einde aan het officiële programma. Natuurlijk wordt er nog 
eventjes nagekeuveld in het café. We hebben een leuke indruk 
gekregen.



Bezoek nieuwe burgemeester Evert Weys aan Esbeek 



 Foto´s Prinsenavond 2020 



 Foto´s Prinsenavond 2020 



Aan De Keukentafel met Geert en Anneke van Rooij

Dat een tuin meer is dan wat je 
ziet, ruikt of voelt, en dat de 
rustgevende sfeer veel met je 
kan doen, daar weet tuin-
ontwerper Anneke de Rooij alles 
van. 

Toestemming
In 2012 begonnen Anneke (51) 
en Geert (53) van Rooij met de 
aanleg van zintuinen rondom hun huis in de Groenstraat in 
Esbeek met als einddoel deze open te stellen voor publiek. 
“Uiteindelijk kregen we onlangs toestemming en daar zijn wij heel 
blij mee”, zegt Geert. “Al die tijd hebben wij doorgewerkt aan het 
inrichten van een tuincafé en het aanleggen van een ecologische 
kruiden-, moes-, vlinder-, rozen-, winter-, blauwe- en roze tuin. 
Een naamloze tuin, een boomgaard en twee vogelbosjes, met 
maar liefst zeventien verschillende soorten Magnolia's. En er 
komt ook nog een kleine walnotenboomgaard bij.”

Zin in Zintuin
“Een Zintuin prikkelt al je zintuigen”, legt Anneke passievol uit. 
“Het is een plek waar je energie krijgt, stress kwijtraakt, tot jezelf 
komt en zin hebt om te zijn. Het doet iets met je. Een Zintuin 
zuivert ook de lucht, levert zuurstof, vangt fijnstof af, beschermt 
tegen UV straling, biedt leefruimte aan bijen, vlinders, vogels en 
meer inheemse dieren en planten die het moeilijk hebben in ons 
land. Zo is er ook een takkenrail voor een schuilplaats voor de 
egel.” 

Geert zijn betonboorbedrijf gaat hij aansturen op afstand om zich 
samen met zijn vrouw op het project te storten. Het bedrijf gaat 
mettertijd verkassen naar een andere locatie. Samen iets doen, 
dat is dan ook de missie van het hele project. Ruimtelijk inzicht en 
liefde voor de natuur kreeg het stel van huis uit mee. 



Gevulde picknickmand
In de theetuin met bijbehorend tuincafé gaan Anneke en Geert 
eten en drinken serveren met producten uit eigen tuin. Zoals fruit 
voor op de taart, jam en soepgroenten en de kruiden om thee van 
te trekken. “Hoe leuk als bezoekers met een gevulde picknick 
mand door de tuinen en boomgaard struinen.”

Geert en Anneke hopen er uiteindelijk hun boterham mee te gaan 
verdienen. De opbrengst zit in de horeca, kleinschalige kwekerij 
met verkoophoek en vooral in de zeven vakantie appartementen 
waar de bouwaanvraag voor weg is. “We hopen in november te 
starten met de eerste twee appartementen. In alle hectiek van het 
leven gaan wij voor rust in deze mooie bosrijke omgeving. 
Iedereen heeft het druk”, zegt Geert. Maar die rust laat toch nog 
even op zich wachten. 

foto Jan Stads/PIX4PROFS 

Lees verder op de volgende pagina



Voor de officiële opening in mei is er nog wat werk aan de winkel. 
Zo is ook zoon Guus, negen jaar, druk in de weer met de tuinen. 
De liefde voor de natuur is ook hem met de paplepel ingegoten. 

Volgens plan gaat in mei een uithangbord en de vlag uit. Dan is 
de officiële opening van Zintuinen en wordt een droom 
werkelijkheid. 

Muziekkeuze: “Rollercoaster van Danny Vera is op dit moment 
een van onze favoriete nummers.”



 Foto´s Kletsaovend 2020 



KLetsaovond

Nog zeven nachtjes slapen. Dan zal de optocht der optochten weer 
door het Haaikneuterrijk trekken. De Haaikneuters zijn in volle 
voorbereiding maar vanavond liggen de bouwschuren er nog één keer 
verlaten bij. Het is namelijk weer tijd voor de jaarlijkse Kletsaovend. De 
avond wordt geopend door een sprookjesachtige dansgroep en 
presentatrice Vera Bouman heet de Haaikneuters welkom in de 
prachtig versierde gymzaal. Om de lachspieren warm te draaien 
voeren de ex-kletsers een vermakelijk toneelstukje op. 
Dan is het de beurt aan de eerste kletser. In de rol van Sinterklaas 
brengt Lars Trommelen zijn buut. Hij vertelt dat meer en meer mensen 
hun pakjes online bestellen. Maar dat vindt hij niet zo erg. De vele 
zonnepanelen op de Esbeekse daken maken het zijn viervoeter 
Amerigo er niet makkelijker op. 
Nu de kop eraf is, is het tijd om wat mensen in het zonnetje te zetten. 
Rob Hesselmans neemt na 9 jaar afscheid en Martijn van de Borne is 
11 jaar lid van de Raad van Elf. Zij ontvangen hiervoor een bronzen 
Haaikneuter. Dan wordt Guus Buijlinckx op het podium geroepen. Na 

35 jaar lid te zijn geweest van de Raad van Elf neemt de Koning der 
Haaikneuters afscheid van deze club. Guus wordt onderscheiden met 
een gouden Haaikneuter. 



Terug naar de Kletsers. 
Astrid Lathouwers komt 
als stoere motorchick 
Bettie het podium op. 
Sinds kort is ze lid van 
motorclub de
 Vliegenvangers. Ze heeft 
dan wel geen rijbewijs 
maar beleeft de grootste 
avonturen in het zijspan. 
Met haar sterke mimiek 
krijgt Bettie keer op keer 
de lachers op haar hand. Na Bettie volgt er weer een tussenstukje. Er 
staat opnieuw een groep danseressen op het podium, dit keer met een 
spectaculaire lichtshow. 
Het is tijd voor de eerste debutant. De Zeeuwse Anouk Broeren 
betreedt het podium als de bruid. Zeeuwen zijn zo zuinig dat Anouk 
zelfs met andere mannen op date ging om zo haar eigen man te 
sparen. Maar het huwelijk strandde en Anouk besloot in het 
Haaikneuterrijk op zoek te gaan naar de liefde.  

Na de pauze staat er wederom een debutant op het podium. Hij staat 
voor het eerst in de ton maar het podium is inmiddels bekend terrein 
voor deze kletser. Het is onze dorstlustige hoogheid Prins Kelt die zijn 
prinsensteek heeft ingeruild voor een padvindershoed. Jorn Wijten 
speelt de rol van Jorn Vonk. Maar ondanks dat ze dezelfde 
achternaam delen is Jorn niet zo'n avonturier als zijn neef Freek. Jorn 
werkte een tijdje bij het safaripark maar zelfs de schildpadden waren 
hem te snel af. 

Dan wordt de ton nog eenmaal opzijgezet voor een tussenstukje. Rik 
van Gerven doet in zijn eentje een Rowan Atkinson imitatie en weet de 
zaal aan het lachen te krijgen als drummer zonder drumstel. 
Het is tijd voor de laatste kletser. Ton de Lepper brengt als Tontje van 
ons Cor een stukje cabaret van het hoogste niveau. Met zijn immens 
droge humor zorgt hij ervoor dat bij menig bezoeker de tranen van het 
lachen over de wangen rollen. Na deze waardige afsluiter volgt er een 
gezellige feestavond. De generale repetitie zit erop. Esbeek is klaar 
voor carnaval.



Stichting Vrienden van Andreas 
Schotel

                                                                                      E: info@andreasschotel.nl                                                                                                          

Uitnodiging

Indien u in het bezit bent van een geleende ets, mag u deze ets(en) 
vrijdag 6 maart 2020 tussen 17.00 en 18.00 uur inleveren bij café 
Schuttershof in Esbeek. Diegenen die verhinderd zijn, kunnen hun ets 
ook, na telefonische afspraak, vooraf inleveren bij Piet Verhoeven, 
Groenstraat 2 Esbeek (06-52377138). 
Woont u buiten de gemeente Hilvarenbeek en bent u van plan naar 
deze avond te komen, dan kunt u de geleende ets 's avonds 
meebrengen. Wij verzoeken u dan om half 8 aanwezig te zijn en dit 
vooraf via de mail of telefonisch aan ons te laten weten.

Het bestuur vraagt de leners 
ervoor te zorgen dat hun ets op 
deze avond aanwezig is. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Andreas Schotel nodigt U 
als lid, vrijwilliger of belangstellende uit voor de jaarlijkse Culturele 
Avond op vrijdag 6 maart 2020 om 20.00 uur in de zaal van café 
Schuttershof in Esbeek.

Het bestuur zal u kort informeren over de activiteiten van het afgelopen 
jaar. 
Dit jaar bestaat de Stichting Vrienden van Andreas Schotel 40 
jaar.  Op deze avond zullen we daar speciale aandacht aan 
schenken door terug te blikken op de afgelopen 40 jaar. 
Daarna zorgt het Rooskoor van Bierbrouwerij De Roos voor een 
muzikaal intermezzo. 



Tijdens de avond heeft u de gelegenheid weer een nieuwe ets uit te 
kiezen die u na afloop mee naar huis kunt nemen.
De volgende dag, zaterdag 7 maart 2020, is er tussen 11.00 en 12.00 
uur alsnog gelegenheid om een ets op te halen.

Indien u nog geen “Vriend” bent, heeft u deze avond de mogelijkheid 
om u aan te melden als “Vriend” van Andreas Schotel. De kosten van 
een lidmaatschap zijn, zoals vorig jaar besloten tijdens de 
ledenvergadering verhoogd naar  € 7,50 per jaar, indien u ook een ets 
wilt lenen zijn de totaalkosten € 25,00 per jaar. We benadrukken dat u 
geen lid hoeft te zijn of te worden om deze avond bij te wonen.

Voor vragen over de uitleen kunt u contact opnemen met 
De Stichting Vrienden van Andreas Schotel 06-23154233 of 

Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid.

info@andreasschotel.nl



INFORMATIEBIJEENKOMST               ONS VEILIG THUIS

KBO HEB gaat met hulp van KBO-Brabant via het project Ons Veilig 
Thuis een informatiebijeenkomst organiseren. 

Om ook jonge senioren in de gelegenheid te stellen, wordt de 
bijeenkomst op een avond belegd en wel op woensdag 11 maart 2020, 
aanvang 19.30 uur in Elcrelyc.
Ook niet-leden van de KBO zijn welkom, dus zegt het voort!!

Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema's:
1. Veiligheid in en om de woning
2. Valpreventie
3. Inbraakpreventie / babbeltruc
4. Techniek in de woning / domotica

Om een indruk te krijgen wie belangstelling heeft voor deze 
informatiebijeenkomst en de avond passend te organiseren, 
verzoeken wij u zich nu alvast aan te melden. 
We verwachten een grote opkomst dus meldt u snel aan.
We verwachten een grote opkomst dus meld je snel aan.
Dat kan bij Ad Broeders via e-mail:  
of telefonisch 0653933572.

adenlenibroeders@kabelfoon.nl

Deelnemers badmintonnen gezocht.

Elke zondagochtend spelen wij met een klein team.
Lijkt het je leuk om deel te nemen, kom dan eens vrijblijvend langs 
tussen 10:00 en 12:00 in de gymzaal.
Wij starten weer vanaf 1 maart.

met vriendelijke groet,
Louis Thomassen



Weer een keertje net niet voor Tuldania

Aan net niet heb je niet zo veel. Dat levert geen 
punten op. Het overschot aan talent tegen Gesta uit 
Galder moet eigenlijk verzilverd worden maar 
oranje zwart laat het na. En zo delft Tuldania het 
onderspit tegen een zeker niet sterkere 
tegenstander. Ondanks de betere kansen waarvan 
twee schoten op de lat verliest de Esbeekse ploeg 
met 1-0.
De (te) harde wind speelt zeker een rol in het duel. Hij staat schuin over 
het veld. Goed voetballen blijkt nauwelijks mogelijk maar al met al lijkt 
Tuldania het best om te gaan met de elementen. Het enige wat Gesta 
daar tegenover kan zetten is een flinke portie werklust. Tuldania krijgt 
kansen maar weet die jammer genoeg niet te benutten. Wat wel opvalt 
is de veldbezetting. De wind waait naar rechts en daar heeft Tuldania 
haar meeste pionnetjes geposteerd. Op links is een onderbezetting en 
de weinige keren dat Gesta voor gevaar kan zorgen dan is het daar 
omdat er (te) veel ruimte gegeven wordt. Prompt wordt de ploeg van 
Kees Mollen daarop afgestraft. 30 seconden na een schot van Jop 
Hesselmans via de keeper tegen de lat scoort Gesta. De speldeprikken 
van Gesta van tevoren  hebben bij het Esbeekse team niet geleid tot 
een betere invulling en doelman Rob van den Biggelaar is kansloos 
tegen het diagonale schot in de hoek. De betere ploeg is en blijft 
Tuldania en met de rust is er nog volop hoop op een goede afloop. 
Esbeek drukt en drukt, Gesta verweert zich kranig maar kan niet 
voorkomen dat Esbeek kansen krijgt. En goede! Jammer genoeg 
missen “we” vlak voor doel en treft het uitstekende schot van Pieter 
Abrahams slechts de lat. Langzaam besluipt ons het gevoel dat het 
vandaag niet mag lukken. Tuldania geeft ziel en zaligheid maar maakt 
lang niet altijd de juiste keuzes. Niet alleen de wind en de tegenstander 
zijn spelbrekers. Een strategie ontbreekt. De ploeg mist een beetje 
samenhang. Moet één strijdplan samen uitvoeren en dat gebeurt te 
weinig. En de individuele kwaliteiten die echt wel voorhanden zijn 
daarvoor gebruiken. Feit is, Tuldania verliest onnodig en zakt weer 
twee plaatsen op de ranglijst. Wellicht zijn hier en daar ook de breinen 
een beetje bezoedeld door de “Kletsoavond”. Het wordt stilletjes tijd 
om op te staan. Na de Carnaval, gelukkig.



Carnaval op volle toeren!
Haaikneuters en Haaikneuterinnen,

Op het moment van schrijven zitten we 
volop in de Carnavalsmodus. We kijken 
zeer tevreden terug op het Prinsenbal 
waar Prins Kelt (Jorn Wijten) en zijn 
Adjudant Dirk (van Laarhoven) onthuld 
werden door de Ullie Gullies. Met een 
onthulling in de sfeer van een heus 
dancefestival werd sprong Prins Kelt om 
22:11 over het podium om zich daarna 
voor te stellen aan het publiek. Nadat de Dansgarde in hun nieuwe 
moderne outfit hun dans presenteerde kon het feest beginnen. Met 
een goedgevulde gymzaal ging het feest door tot in de late uurtjes.

Als het goed is heeft u inmiddels de  nieuwe Haaikneuterkrant 
ontvangen. We bedanken alle adverteerders, ontwerpers, en 
samenstellers voor hun bijdrage. We zijn trots op het eindresultaat en 
wensen jullie veel leesplezier.

55+ Aovend
Traditiegetrouw is de vrijdagavond voor de Kletsaovend er een voor 
de Haaikneuters met een leeftijd boven de 55 jaar. Een afwisselend 
programma met Kletsers van buiten onze dorpsgrenzen en lokale 
tussennummers met veel humor en vermaak. 

Kletsaovend
Voor een terugblik op de Kletsaovend verwijzen we u naar een 
uitgebreid verslag door Lieke Tax elders in deze editie van het 
Kleppermenneke. 

“Zieken”bezoek
Aankomende week zullen Prins Kelt, Adjudant Dirk, Jeugdprins 
Thomas, Adjudant Richard de dansgarde en een afgevaardigde van 
de Raad van Elf een bezoek brengen aan de personen die geen 
carnaval kunnen vieren. Mocht je hier interesse in hebben kun je je 
aanmelden via Adjudant Dirk (06-20738281)



Programma
Zaterdag 22 februari Ziekenbezoek en optocht met aansluitend 

optochtbal in Schuttershof met de band 
LEAD!

Zondag 23 februari Optocht Pezerikken, in de avond vanaf 
21:00 uur Gekke Gerrits Danspaleis

Maandag 24 februari Kinderoptocht en Kindermiddag met Zotte 
Lotte, om 16:00 uur optochtfilm en vanaf 
20:00 uur Prijsuitreiking

Dinsdag 25 februari Kneutercross! Met om 21:11 uur 
begrafenis Prins Kelt

Een gedetailleerde agenda vindt u in onze Carnavalskrant.

Maandag 24 februari



Gemuts (van onder de muts)
 

In onze snel innoverende wereld zijn er zaken
Die gewoon volgens de planning door blijven gaan
Één daarvan staat héél binnenkort te gebeuren
Want Carnaval dat komt eraan!!

Ook dit jaar zal Esbeek in deze dagen natuurlijk
Als Haaikneuterrijk op de kaart blijven staan
Dan doen we nu al ruim 55 jaren met succes
En we hopen daarmee nog héél lang door te gaan.

Valt er dan helemaal niks te melden
Waarin Esbeek innovatief naar voren komt?
Natuurlijk hebben we ook nu iets bijzonders
Iets waardoor menig dorpsgenoot verstomt:

Toen de aankondiging van dit feest verscheen
Op het hele grote spandoek tegen de gevel van Schutterhof
Bleek dat op een Engelstalige festivalmanier te zijn opgeschreven
En niet iedereen die vond dat heel tof.

Er waren zelfs verschillende dorpsgenoten
Die hoogst verbaasd reageerden op deze moderne banner
“Zijn we dan na het Novemberfest doorgeslagen in het Engels?” 
Zei een niet nader te noemen echte carnavalskenner.

Nee hoor, de reden is de modernisering
Van het hele Esbeekse carnavalsgebeuren
Waarin wij opnieuw meegaan met deze tijd
Maar gelukkig ook nog ons “Esbiks” dialect laten “heuren”. 

Dus we gaan er weer gewoon ouderwets gezellig tegenaan
Onder leiding van onze Angelsaksisch klinkende Prins Kelt
Want wat er ook aan vernieuwing gebracht wordt:
Die traditionele Haaikneutergemoedelijkheid is wat voor ons telt.

                                                                          De Muts
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