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Agenda

t/m 7 jan Tentoonstelling: Aad de Haas (1920-1972). 
Linosneden, in Andreas Schotel Museum

22 dec Adrianus geloofsgemeenschap
22 dec Midwinterviering v.a. 15 uur

 (natuurbegraafplaats)
27 dec Snert-wandeling VNMH
27 dec Rikavond Tuldania
28 dec Plantdag herinneringsbomen 
 (natuurbegraafplaats)
01 jan Nieuwjaars concert Zuutjes Aon, 12.00 uur
09 jan Eerste Kleppermenneke 2020
10 jan Timmeravond
17+19 jan Toneel voorstelling In de Kèkert
26 jan Zondagse ontmoetingen
22+24 jan Toneel voorstelling In de Kèkert 
25 jan Toneel voorstelling In de Kèkert
13+14 jun EsBike Festival (MTB-Esbeek)

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 9 januari. 
Kopij aanleveren voor zondagavond 5 januari 19.00 uur.



Felicitaties  

19 dec Anne van Eekelen
20 dec Bram Pauwels
21 dec Rik van Gerven
21 dec Pieter Schellekens
21 dec Lars Trommelen
23 dec Gijs Abrahams
23 dec Marga Hesselmans
23 dec Femme Boyer
24 dec Isa Colsters
25 dec Jules v d Wouw
26 dec Loïs Groffen
28 dec Saar Verhoeven
28 dec Dex Colsters
29 dec Ivo Geerts
30 dec Fenne Bekker
30 dec Bert Wouters
30 dec Anthony Slaats
31 dec Rik Pulles
01 jan Daan Timmermans
01 jan Toos Cattenstart
01 jan Ton van de Wouw
03 jan Vaya Damen
05 jan Esther Fransen
05 jan Gijs van de Heijning
06 jan Margot de Kok
06 jan John de Jong
06 jan Thijs Paans
07 jan Kaëla Wouters
08 jan Els van Roovert
08 jan Rob v.d. Biggelaar
08 jan Marc van Dal

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!



Nieuws van de redactie

Dit is alweer het laatste nummer van 't  Kleppermenneke voor het jaar 
2019. Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 9 
januari 2020 !!!  Inleveren kopij uiterlijk zondagavond 5 januari 
19.00 uur.

Wij verzoeken alle abonnees welke geen machtiging hebben 
ingevuld binnen 14 dagen hun abonnementsgeld over te maken op de 
rekening van 't Kleppermenneke. 
Voor diegene die ons gemachtigd hebben geldt dat begin januari het 
abonnementsgeld automatisch (minus een korting van € 1,50 !) geïnd 
zal worden. 

Maak € 11,50 over op rekeningnummer  NL65  RABO 0122 3609 90   
onder vermelding van ABONNEMENTEN 2020, POSTCODE en 
HUISNUMMER.

Abonnees uit Hilvarenbeek en Diessen betalen € 14,00.

Onze adverteerders willen we weer bedanken voor hun bijdrage, 
zonder hun steun is het niet mogelijk om dit dorpsblad betaalbaar te 
houden. 
Ook onze hartelijke dank aan alle personen die telkens weer aan dit 
dorpsblad meewerken. 

't KLEPPERMENNEKE WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN 
DE BESTE WENSEN VOOR HET JAAR 2020 !!!



Adrianus Geloofsgemeenschap

Zondag 22 december om 10.00u Gebedsdienst in den Doel bij 
Schuttershof. Ingang via Gerrit Kuijperspad. Laus Deo zal de zang 
verzorgen.  
Woensdag 25 december 1e Kerstdag om 10.00u Kerstviering in den 
Doel bij Schuttershof. Voorganger is Piet van Mensvoort. Laus Deo zal 
de zang verzorgen. Ingang via Gerrit Kuijperspad. Er is een intentie 
voor Harry en Cisca Wijten  van Dooren en zoon Wim. In het bijzonder 
gedenken we in deze dienst Jan van Raak voor wie het eerste 
jaargetijde is. Wij zullen voor hem een kaarsje branden op het altaar 
met daarop zijn naam, geboorte- en sterfdatum. Deze kaars mag na 
afloop van de dienst door de familie mee naar huis worden genomen. 
Intenties zijn gratis en kunnen worden opgegeven bij Ellen van 
Gerven, tel 06 27 12 68 86 of vòòr aanvang van de dienst ter plaatse.

Zondag en 1e kerstdag

Aansluitend aan de dienst  van 10.00 u is er tot 12.00 u gelegenheid de 
kerststal in de school te bekijken.



Carnaval 2020 weer in de steigers!      Haaikneuters en Haaikneuterinnen,

Kerst staat voor de deur maar een aantal 
bouwgroepen zijn al weer fanatiek bezig met de 
voorbereidingen voor carnaval! Een aantal 
wagenbouwers is dit jaar voorzien van een nieuwe 
schuur. We merken dat het elk jaar lastig is om voor 
alle wagenbouwers onderdak te vinden. Onze dank is 
dan ook groot voor degene die zijn of haar schuur 
beschikbaar stelt. Dit is van onschatbare waardevol 
de optocht en dus Carnaval in het Haaikneuterrijk.

Ook zijn er nog voldoende groepen die de warmte van de kerstdagen 
gebruiken om de creatieve geest optimaal rust te geven om vervolgens 
in de aanloop naar carnaval met een geniale vondst te komen en 
iedereen op DE zaterdag van het jaar te verrassen.  Aan alle groepen 
en individuen die onze optocht willen versterken dan ook het verzoek 
om zich aan te melden voor de optocht bij Rob van den Biggelaar (06-
21408374, Hofstad 2) of via het inschrijfformulier op de website 

.

Timmeraovend
Al deze (potentiele) deelnemers willen we ook dit jaar weer uitnodigen 
voor de start van het carnavalsjaar: De Timmeraovend op vrijdag 10 
januari 21:30 uur in Cafe Schuttershof.  Zoals gebruikelijk zijn de 
eerste drankjes gratis. Een vriendelijk verzoek om toch wat kleingeld 
mee te nemen want de leden van de Prinsencommissie zullen alle 
aanwezigen in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan de 
Prinsentoto! 

Wijzigingen in optocht reglement
Dit jaar is het regelment van onze optocht op wat kleine punten 
aangepast. De twee belangrijkste aanpassingen zijn:
1. Vanwege de veiligheid wordt de hoogte van de wagens vanaf dit 
jaar gelimiteerd tot 9.00 meter, dit is besproken met alle 
wagenbouwers tijdens een bijeenkomst afgelopen september.
2. Deelnemende loopgroepen tot en met 7 personen zullen vanaf 
dit jaar in de groep kleine groepen vallen. In overleg met de Pezerikken 
hebben we in beide optochten het aantal deelnemers in deze categorie 
aangepast zodat dit voor beide optochten gelijk is.

www.haaikneuters.nl



Residentie Schuttershof
Vanwege de enorm toegenomen drukte de laatste jaren is Residentie 
Schuttershof genoodzaakt om de toegang gedurende carnaval voor 
onze Residentie op 18+ te zetten.  Voor de 15-,16- en 17-jarige 
inwoners van Esbeek (Haaikneuters) zal er half januari een gesprek 
georganiseerd worden waarbij eventueel ook de ouders bij aanwezig 
kunnen zijn. Schuttershof zal jullie dan informeren over het beleid 
omtrent deze maatregel.

Agenda
Tot slot hieronder alle data van het komende carnaval zodat je deze 
alvast aan je werkgever kunt doorgeven!
Vrijdag 10  januari Timmeraovend
Zondag 1 februari Petterdag
Zaterdag 8 februari Prinsenbal
Zondag 9 februari Kaartverkoop Kletsaovend 
Vrijdag 14 februari 55+ Aovend
Zaterdag 15 februari Kletsaovend
Zaterdag 22 februari Carnaval (optocht)
Zondag 23 februari Carnaval
Maandag 24 februari Carnaval
Dinsdag 25 februari Carnaval

Blijf op de hoogte.
Wil je op de hoogte blijven van al ons carnavalsnieuws meld je dan aan 
voor de digitale nieuwsbrief via onze website www.haaikneuters.nl

Alaaf, De Raad van Elf.





Aan De Keukentafel met Claudia Bolijn

Als peuter wist Claudia het al: Later als 
ik groot ben, word ik dierenarts. Voor 
Claudia, bepaald niet voor de poes, is 
haar droom uitgekomen. Zij is nu 30 
jaar en werkt sinds vier jaar in een 
dierenkliniek in Berkel-Enschot.

Donker bos
“Ik groeide, samen met mijn broers, op 
achter in het bos op Landgoed De 
Utrecht in Esbeek. Daar heb ik goede 
herinneringen aan. Op de boerderij was altijd iemand thuis. Ach, ik was het 
gewend om altijd op de fiets te moeten stappen voor korfbal en naar school. 
Later naar het Pius X Collega in Bladel, de andere kant op, had ik weer wat 
voordeel qua afstand. Nee hoor, is niet eng in het donker. Ik fiets liever door 
het bos dan door het centrum van Tilburg. Claudia woont nu met vriend 
Jochem prima in het dorp en ervaart de luxe van het te voet naar Schuttershof 
te gaan.

Op de middelbare school twijfelde Claudia toch even tussen de studie 
diergeneeskunde of humane geneeskunde. Maar niet lang. ”Dierenarts was  
toch mijn droom, mijn passie. Ik deed zelfs een jaar over, om de noodzakelijke 
vakken natuur-, wis- en scheikunde beter onder de knie te krijgen. Ik ging vol 
voor dierenarts, hoe pittig ook. Na het VWO gymnasium, studeerde ik zes jaar 
lang in Utrecht. Uit de drie richtingen Landbouw, paard en 
gezelschapsdieren, ging ik voor het laatste: hond, kat, konijn, cavia. Ondanks 
dat ik toch bij een melkveebedrijf ben opgegroeid en koeien leuk vind. Maar in 
de landbouwtak ben je meer bedrijfsgeleider, het is massaal, en je werkt vaak 
preventief. Ik help liever een ziek dier, het één op één contact, ook met het 
baasje. Het medische en dieren heeft mij altijd getrokken. Op de boerderij 
stond ik al met mijn neus boven op een operatie.” 

Castratie-stage
Claudia liep onder andere stage  in Turkije. “Dat was een castratie-stage in 
een asiel met zwerf- honden en katten. Onder toezicht van een dierenarts 
beoefende ik de chirurgie.” Claudia studeerde zes jaar lang zonder vertraging 
vijf dagen in de week. Zij moest volgens haar harder werken dan menig 
andere student. “Soms was ik jaloers op rechten studenten. Die hadden veel 
meer vrije tijd.”



Het was lastig om aan een baan te komen, want Claudia miste de ervaring en 
hoe langer ze zonder werk zat hoe minder ze met dierengeneeskunde bezig 
was. Daarom ging zij werkervaring opdoen bij dierenartsen Midden Brabant.  
Dat hield in onbetaald meedraaien. “Ik deed een ziektevervanging van een 
half jaar. Twee dagen dierenarts en drie dagen in de horeca bij 't Landgoed. 
En toen kwam het verlossende bericht van een studiegenoot,  in AniCura 
dierenziekenhuis Tilburg in Berkel-Enschot zochten ze een dierenarts en 
daar werk ik nu met veel plezier.” 

Verdrietige baasjes
Eerste lijns dierenarts is vergelijkbaar met huisarts. ”Ik ben tandarts, 
dermatoloog, chirurg en psycholoog. Want ja bij ieder dier hoort een baasje. 
Bijna dagelijks heb ik met verdrietige mensen te maken. En ik begrijp dat heel 
goed. Je houdt van ze als van een kind, zijn gezinsleden.” 

Wat Claudia wel eens stoort: het gaat vaak over geld. “In verhouding met 
andere zorg zijn de dierenartskosten zeker niet hoog. Je wordt wel vaak 
scheef aangekeken en dat is jammer. Ik werd daar al voor gewaarschuwd in 
het begin van mijn studie. Als je denkt er rijk van te worden kun je al omkeren. 
Wij hebben ook een 6-jarige universitaire studie achter de rug. Dieren-
geneeskunde is op theologie na de slechts betaalde universitaire studie.” 
Mensen gaan ook naar België, daar is het dan goedkoper. Voor een dubbeltje 
op de eerste rij willen zitten. Maar als er problemen zijn 's nachts kunnen wij 
het opknappen, want in Nederland is het verplicht om 24 uur 7 dagen 
bereikbaar te zijn.

Lees verder op de volgende pagina



illegale hondenhandel
“In het buitenland worden op grote schaal onder erbarmelijke 
omstandigheden honden gefokt en vervolgens met een busje naar 
Nederland getransporteerd. Mensen weten niet wat ze aanschaffen. 
Het is zo onbetrouwbaar. Erfelijke afwijkingen, ziekte, valse pas-
poorten met stickers van inentingen. We moeten stoppen met het 
afnemen. Ik zeg dan, breng de pub maar terug. Maar dat doen ze niet, 
want ze denken dat ze een dier hebben gered. Er wordt ingespeeld op 
de emotie. En zo blijft het probleem in stand. Het is echt een ding, 
hoor.”

Claudia tipt om bij aanschaf van een huisdier op internet op te zoeken 
waar je op moet letten. “En kijk anders naar het programma van Ellie 
Lust laatst. Een goeie fokker heeft maar één ras in huis. Waar 
meerdere rassen aanwezig zijn is het vaak niet pluis. Voelt het 
betrouwbaar? Is er een moeder aanwezig? Koop niet impulsief, ga 
een paar keer kijken en neem desnoods een kenner mee.”

Muziek: “Iets wat niemand van me weet en niet lachen nu: ik hou van 
doedelzakmuziek. Van het nummer Gravel walk van The Rogues word 
ik blij.”



Joost Soetens overleden.

De familie doet bericht van het plotselinge overlijden van  onze oud 
dorpsgenoot Joost Soetens. Op 72 jarige leeftijd is hij als gevolg van 
een ernstige aandoening welke snel op zich heen greep overleden. De 
voetbalvereniging Tuldania verliest daarmee een van zijn voorzitters 
uit de bijna 75 jarige geschiedenis. In de jaren 1971  1973 was hij nog 
op jonge leeftijd de voorzitter van Tuldania. Joost werd voorzitter in een 
woelige bestuursperiode van onze vereniging. Om wisselende 
redenen waren de toen zittende bestuursleden niet bereid of 
beschikbaar de vereniging te besturen. Jan Kuypers was daarop een 
uitzondering. Joost nam met een aantal leden de uitdaging aan om de 
vereniging in rustiger vaarwater te brengen. En met succes. Want juist 
tijdens zijn periode werden de eerste plannen gemaakt om het huidige 
clubgebouw op D'n Hondsbosch te realiseren. Later hebben nijvere 
clubleden die plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd. In 1974 werd de 
accommodatie “opengefietst”.
Interessant is de informatie dat de vader van Joost de eerste voorzitter 
van de in1945 opgerichte vereniging was. Misschien was  zijn inzet 
ook wel gedreven om datgene waarvan zijn vader mede grondlegger 
was voort te zetten.
Of Joost de eerste elftallen van Tuldania bereikt heeft is onbekend. Zijn 
toenmalige clubgenoten kennen hem wel als een stoere verdediger. 
Joost heeft aan onze dorpsgenote Ria van Dommelen zijn 
onafscheidelijke levenspartner gevonden. Zij zijn in Hilvarenbeek 
gaan wonen en vanaf de Beekse Vrijthof kennen we hem als een ware 
bourgondiër. Na hun werkzame leven hebben zij hun avontuurlijke 
inborst de vrijheid gegeven waardoor zij veelal in het Spaanse land  
vertoefden.
De gedachten doen stilstaan bij Joost maar zeker ook bij de familie 
welke achterblijft.
Saludos Joost mede namens de Tuldania familie.

Ad van de Wouw.



Nieuwjaarsconcert Zuutjes Aon

Traditiegetrouw zal op nieuwjaarsdag Zuutjes Aon weer een 
nieuwjaarsconcert geven. Dit is altijd weer een gezellig samenzijn met 
een muzikale noot waar iedereen  (Familie, vrienden en iedereen uit de 
Esbeekse gemeenschap) elkaar een hand kan schudden met de beste 
wensen voor het nieuwe jaar. We wensen jullie allemaal vast fijne 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en verwelkomen jullie graag met 
een bakje koffie of thee op

                      1 januari 2020 in Schuttershof Aanvang: 12.00 uur



Na 3 keer succesvol een 4e kerstactie voor volwassenen

Nog even krijgt de sint voorrang, maar vanaf volgende week prijkt de 
kerstboom weer in de entreehal van cc Elckerlyc. Dit jaar vindt het 
initiatief voor de 4e keer plaats, wat het eerste lustrum betekent. Kerst 
is de tijd waarin veel mensen een extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Er is altijd wel een reden te bedenken, waarom iemand het 
verdient om eens verrast te worden. Misschien staat eind deze maand 
een buurtondersteuner wel bij ú aan de deur met een leuk pakketje.

Dorpsondersteuner Karlijn Verschuren maakt het ook deze 
decembermaand weer mogelijk dat u een cadeautje bij de kerstboom 
in Elckerlyc neer kunt leggen voor een dorpsgenoot die een extraatje 
kan gebruiken. “Achter iedere voordeur schuilt wel een verhaal, 
waardoor iemand in het zonnetje gezet kan worden. Soms is dat een 
blijde gebeurtenis, bijvoorbeeld als je vader of moeder bent geworden, 
je genezen bent van een ziekte of als je gewoon een fijn jaar hebt 
gehad”, noemt Karlijn. 
Pechjaar
Maar iemand kan het ook moeilijk hebben doorbijvoorbeeld een ziekte, 
een ongeluk, eenzaamheid, financiële problemen, een echtscheiding 
of ontslag op het werk.

Meedoen
U kunt op 2 verschillende manieren meedoen aan de kerstactie, 
uiteraard door een cadeautje onder de kerstboom te leggen, maar ook 
door iemand aan te dragen die volgens u dit jaar een gelukkige moet 
zijn. Dit doet u door een bon in te vullen, die u bij dit artikel in de 
Hilverbode vindt of verspreidt op verschillende locaties in de gemeente 
Hilvarenbeek. Bovendien komen er bonnen bij de kerstboom in 
Elckerlyc te liggen of u kunt digitaal iemand aanmelden via 

.
 
Van 11 tot en met 21 december kunnen de pakketjes onder de 
kerstboom worden gelegd in de entreehal van Elckerlyc. Er staat 
tevens een bus, waarin u de bonnen kunt achterlaten. Daarna gaan de 
buurtondersteuners alles verdelen en de voordeuren langs om de 
cadeautjes af te geven. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op 
met Karlijn Verschuren via 06 10 32 93 69 of
 .

www.dorpsondersteunerhilvarenbeek.nl/kerstactie

karlijnverschuren@contourdetwern.nl



Natuurloop voor Huntington        Nancy van Gisbergen exposeert

Een natuurloop waarvan de opbrengst linea recta gaat naar onderzoek 
naar de ziekte van Huntington. Over routes die apart te bewandelen of 
hard te lopen zijn en gaat over de afstanden 5-10-15 kilometer. De start 
is tussen 9.00 en 11.00 uur bij De Spartelvijver in Hooge Mierde. 
Aanmelden en informatie bij Leo v Avendonk (tel 06-50515466) 

De ziekte van Huntington is een ernstige, levensbedreigende ziekte, 
die vele gezichten kent. In Hooge Mierde kreeg de ziekte een gezicht 
doordat dorpsgenoot Nancy van Gisbergen ermee te maken heeft. 
Zo'n zes jaar geleden kreeg ze de bevestiging waar ze al voor vreesde: 
zij heeft de ziekte en raakt die nooit meer kwijt. Al haar bewegingen 
gaan totaal ongecontroleerd en ze kan handen, armen, hoofd en 
benen geen seconde stil houden. Haar leven kwam op zijn kop te staan 
toen bij haar de ziekte van Huntington geconstateerd werd. In korte tijd 
verloor ze alles wat haar lief was. Maar nu gloort er hoop, tenminste als 
er op korte termijn verder onderzoek gedaan kan worden naar een 
medicijn dat de ziekte stop zet.
 “Ja, het is een dun draadje waar mijn hoop op gebaseerd is,” zegt ze. 
“Als nu het onderzoek naar een nieuw medicijn opgestart wordt, gaat 
dat medicijn mij misschien nog redden”, legt ze uit. “Mocht het bij mij te 
laat komen dan is er zeker hoop voor anderen.”
Hoe broos haar lichaam ook oogt door alle ongecontroleerde 
bewegingen, uit alles blijkt dat haar geest nog helder is. 
“Er is becijferd dat er om te beginnen vier miljoen euro nodig is om acht 
lopende onderzoeken weer vlot te trekken”, zegt ze. “Daar is al het 
merendeel van binnen, nu moeten we nog actie voeren om het 
resterende deel binnen te halen.”
Nancy gebruikt op dit moment zelf nog geen medicijnen, simpelweg 
omdat er die voor haar nog niet zijn. Daardoor levert ze per maand 
verder in. Ze leeft nu haar leven in haar huisje, waar haar dochter 
enkele dagen per week bij haar is. Samen met het konijn en de hond 
die haar gezelschap houden probeert ze elke week weer door te 
komen, maar om dat met positieve gedachten te doen, het laat zich 
raden dat het soms moeilijk is. Elke dag doet ze voor zichzelf een 
kleine test, om bij te houden hoeveel ze weer ingeleverd heeft.



De natuurloop in Hooge Mierde, die speciaal voor de actie Huntington 
georganiseerd wordt, biedt de kans om geld bijeen te brengen voor 
onderzoek naar Huntington. Nancy, die zelf lid is van de Dorpslopers, 
wil nog wat verder gaan dan alleen lopen in de natuur: zij gaat bij de 
start een mini-expositie houden van kunstwerken die zij zelf 
vervaardigd heeft!
Op de schilderijen en andere kunstwerken staan vaak dieren 
afgebeeld. “Dieren geven mij altijd hoop”, zegt ze daarover.



Tuldania doet zichzelf maar weer eens te kort tegen grootmacht.

Zo op het oog is de 3-0 nederlaag die Tuldania tegen het veel sterker 
geachte Jong Brabant lijdt een logisch gevolg van een normaal 
klassenverschil. De grote vereniging uit Berkel-Enschot tegen het kleine 
clubje uit Esbeek. En zeker, voetballend zit er best kwaliteitsverschil tussen 
de kampioenskandidaat en de ploeg van coach Kees Mollen. Maar kansen 
om te scoren krijgt Tuldania zeker zo veel. Dan geldt een absolute 
voetbalwet: Als je niet kunt scoren dan kun je ook niet winnen!
Allereerst maar naar het grote nieuws. Kees Mollen is gaandeweg een 
clubicoon van Tuldania geworden. Leidde hij de Esbeekse voetballers zo'n 
decennium geleden in vier jaren naar twee kampioenschappen, nu tekent hij 
voor het vijfde jaar bij als hoofdcoach van oranje-zwart. Uniek! Zijn taak is 
deze keer geen kampioenschap maar handhaving van het vlaggenschip in 
de vierde klasse en het bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugdige 
selectie. Kees heeft met zijn eerlijke en toegankelijke manier van werken de 
Esbeekse harten gestolen, dus volop vertrouwen daarin. “We” liggen elkaar 
gewoon en dat is misschien ook wel de grootste reden waarom hij er zelf ook 
nog een jaartje aan wil plakken. Heel het dorp feliciteert hem daarmee en 
wenst hem heel veel succes! 
Weer terug naar de wedstrijd. Daar waar de gelegenheid zich voordoet komt 
Tuldania gevaarlijk opstormen. Jong Brabant heeft het er moeilijk mee. De 
balvaardige spelers uit Berkel-Enschot hebben duidelijk het initiatief. Ze 
spelen een sterk positiespel maar hebben erg veel moeite om de goed 
georganiseerde Esbeekse verdediging open te breken. Het staat gewoon 
goed bij Tuldania. En de doelgerichte counters zijn levensgevaarlijk. Maar 
helaas, er vallen geen doelpunten. En aan de andere kant valt er wel een. Uit 
een zondagsschot. Weer een afgeslagen bal wordt genadeloos op de 
pantoffel genomen en zoeft onhoudbaar in de hoek. Dat is natuurlijk het risico 
als de tegenstander op jouw helft voetbalt maar het is toch zuur dat een 
dergelijk doelpunt de lans moet breken. Daarvoor heeft Jong Brabant 
namelijk nog geen enkele goede kans gecreëerd. Met de wind in de rug opent 
Tuldania voortvarend en ook dat leidt weer tot grote kansen. Het mag niet zo 
zijn en Berkel-Enschot trekt het initiatief weer naar zich toe. Zo lang er leven 
is is er hoop maar de aanvallen van Tuldania worden langzaam maar zeker 
zeldzamer en missen een beetje vernuft. Er wordt toch vaak voor de 
verkeerde voortzetting gekozen bij balbezit, deels omdat door het jagen van 
de tegenstander een hoge handelingssnelheid wordt vereist. Maar ook een 
beetje: Waar loopt wie op welk moment en waarom? Goed, de 2-0 en 3-0 
blijven helaas niet uit en een “logische” uitslag is het gevolg. Maar er heeft 
gewoon meer ingezeten en dat is erg jammer. Van paniek hoeft echter geen 
sprake te zijn, oranje zwart kan van iedereen winnen. Tenminste als de 
doelpunten vallen en we onszelf niet te vaak te kort doen. Welnu, dat zal dan 
in 2020 moeten gebeuren. Nu gaan we schaften. Eerste even de kerst en 
nieuwjaar vieren. Voor de liefhebbers! Denk aan 27 december. Kaarten!





TULDANIA-NIEUWS Rikavond en toepavond vrijdag 27 
december.

Op vrijdag 27 december organiseert SV Tuldania 
weer de jaarlijkse rik- en toepavond.
Deze avond is bestemd voor iedereen ( lid of geen lid 
) die graag een gezellig kaartje wil leggen.
De avond begint om 20.00 uur in de kantine van D'n 
Hondsbosch.
In navolging van de laatste jaren is er ook voor de toepers onder de 
kaarters gelegenheid om deel te nemen. Voor de zevende keer 
namelijk is er ook dit jaar gelegenheid om te toepen en daarmee een 
gooi naar de prijzen te doen.
Er zijn namelijk ook leuke prijzen te winnen om het nieuwe jaar nog 
beter te beginnen.

Dus tot vrijdag 27 december allemaal !!!



Kerstbomensale met Zuutjes Aon.

Mijn buurman, meer dan 25 jaar lid en speler bij de bekendste, beste 
en beroemdste blaaskapel van Esbeek, zei het vroeger al tegen mij. 
“Doar zek gère bè, we hoeve nie op te treeje bè begroffenisse”. En zo 
is het. Zuutjes Aon, ook nog hofkapel van de Haaikneuters, laat zich 
horen bij een jubileum, nieuwjaar, carnaval of kampioenschap, kortom 
als er iets te vieren valt. En dan draagt Esbeeks “fanfare” een steentje 
bij aan het verhogen van de sfeer.
En ze vieren ook elk jaar zelf een feestje. Er zijn nog sterke verhalen 
over de roemruchte “muzikale” weekendjes weg van vroeger maar 
deze keer zoekt men het dicht bij huis. In het knusse schuurtje bij Maud 
en John wordt een mooie mix georganiseerd van kerstbomen, half 
varken op open vuur, muziek en een natje en droogje. Kon erger 
nietwaar? De club wordt in tweeën gesplitst. Slager Frank heeft een 
belofte gedaan waar hij fijntjes aan herinnerd is. Toen hij eens met 
buurman Bas te diep in het glaasje had gekeken. Het ging over een 
half varken, speciaal bereid. Frank maakt zijn belofte meer dan waar, 
slaat samen met groep 1 aan het uitbenen en het BBQ-klaar maken 
van de halve miss Piggy. Die ligt keurig klaar als groep 2 terugkomt uit 
Goirle, waar ze op de kerstmarkt low budget inkopen moesten gaan 
doen. De buit is een wagen volgeladen met bestek, servies en 
kerstversiering. En een cadeautje voor de slager, het boek “Slank met 
Frank”. Het bestek en het servies zijn er om om de big binnen te 
krijgen, de versiering is voor aankleding van de schuur. Het ziet er 
allemaal geweldig uit. En Zuutjes Aon is Zuutjes Aon natuurlijk niet zijn 
als er niet geblazen kan worden. Onder het genot van warme 
chocolademelk en (hoe kan het ook anders) glühwein kan iedereen 
genieten van een lekker stukske bloasmuziek van eigen bodem. 
Organisators Bas en Sander hebben om de sfeer nog wat te verhogen 
zelfs nog een leuke quiz in elkaar gezet. En dan komt er langzaam een 
einde aan het jaarlijkse uitstapje van Zuutjes Aon. De kelen zijn 
gesmeerd, de buikjes zijn rond. Je zou bijna zeggen ze weten van 
geen toeten of bloazen meer. Huiswaarts dus en op naar het volgende 
optreden. 1 Januari in onze eigen residentie. En de sale? Die was 
goed.





Gemuts (van onder de muts)
 
Alweer de laatste muts van het jaar en het decennium
2020 staat voor de deur en komt dus voor de dag
Daarom kijk ik in deze editie terug
Op hoe Esbeek er tien jaar geleden globaal uitzag.

Toen hadden we Harm nog in Schuttershof
Dat ook nog rigoureus verbouwd moest gaan worden
De coöperatie ging er met veel enthousiasme in
We zijn trots op wat er nu van is geworden

Pater Piet stond toen nog als herder op de kansel
Van onze eigen Esbeekse Adrianuskerk
De verandering is bijna niet te vatten:
Nu zijn onze schoolkinderen daar aan het werk.

Als we toentertijd naar Esbeek wilden rijden
Moesten we bij de rotonde vanuit Tilburg nog rechtsaf
Hoewel er al jaren over werd gesproken
Was de vierde poot toen nog net niet af.

We hadden al wel een Schotelmuseum
Maar de wandelroute zat nog in de pen
Terwijl deze nu zo druk bewandeld wordt
Dat ik daar, net als vele anderen, apetrots op ben.

We hadden nog sinterknilles, de jaarmarkt en het Megafeest
Waar we in die tijd de krant mee haalden
Nu zijn we (inter)nationaal soms in het nieuws
Door alle successen die we in 10 jaar behaalden

Als de ontwikkeling van ons mooie dorp
Op dezelfde supersnelheid door zal gaan
Dan durf ik echt niet in te schatten
Hoe Esbeek er over tien jaar bij zal staan.

                                                                       De Muts
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