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Uitnodiging aan alle inwoners van Esbeek

Algemene Ledenvergadering Coöperatie 
Esbeek

Schuttershof, dinsdag 25 juni 2019, 19.30uur.
Vanaf 20.30u nemen Harry Breviers (rentmeester Landgoed De 
Utrecht) en Ted van de Loo (wethouder Gemeente Hilvarenbeek) het 
woord nemen en vertellen over de toekomstige ontwikkelingen in het 
buitengebied van Esbeek.

Zet in de agenda!

Agenda

20 jun Inzamelen restafval
21 jun Midzomerviering NBP De Utrecht
23 jun Adrianus geloofsgemeenschap
25 jun Avond van de coöperatie 
27 jun Opvoedcafé in de bibliotheek
28 jun Inzamelen gft-afval (alleen bebouwde kom)
29 jun Concert op de Mert
03 jul Inzamelen PMD-afval
06 jul Oud Papier (parkeerplaats bij Gerrit)

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 04 juli. 
Kopij aanleveren voor zondagavond 30 juni 19.00 uur.

Adrianus Geloofsgemeenschap

Zondag 23 juni om 10.00u Gebedsdienst in den Doel bij 
Schuttershof. Ingang via Gerrit Kuijperspad. Laus Deo zal de zang 
verzorgen. Er is een intentie voor Gommaer Rademakers (vanwege 
zijn verjaardag). Intenties zijn gratis en kunnen worden opgegeven bij 
Ellen van Gerven, tel 06 27 12 68 86 of vòòr aanvang van de dienst ter 
plaatse.



Felicitaties  

21 jun Wiet van Meel
22 jun Loes van Roovert
25 jun Anja van Avendonk
25 jun Carina v.d. Sanden
26 jun Arnie Craninckx
27 jun Riet de Kok
27 jun Sjack van de Sande
27 jun Cor Paulissen
27 jun Bart Gerrits
28 jun Jelle Verboven
28 jun Rutger Maas
28 jun Lessa Peijs
29 jun Peter Leijten
30 jun Niek Hoosemans
03 jul Suus Smolders
03 jul Sjaan van Dommelen

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!





Geestelijke en materiële activiteiten van de Norbertijnen van Berne laten veel sporen na in de 
vorm van archieven en handschriften
Eeuwenoude archief Abdij van Berne nu online beschikbaar

De Abdij van Berne in Heeswijk kent een eeuwenlange geschiedenis, 
die echter niet in dat dorp begint. De wortels van dit 
norbertijnenconvent liggen in het gehucht Bern ten noordoosten van 
Heusden, tegenwoordig gemeente Zaltbommel. Daar stelden heer 
Fulco van Berne en zijn vrouw Bescela van Someren hun kasteel ter 
beschikking voor een klooster. In 1134 kwamen er de eerste 
norbertijnen aan vanuit het toen vijf jaar oude klooster Mariënweerd bij 
Beesd. Bern lag in het graafschap Holland en viel onder de bisschop 
van Utrecht.
Het oorlogsgeweld in de Tachtigjarige Oorlog verdreef de 
kloosterlingen rond 1580 naar 's-Hertogenbosch. Toen die stad in 
1629 viel, mochten ze van de Staatse regering nog enkele jaren in hun 
versterkte huis in Heeswijk bij de pastoor inwonen, maar korte tijd later 
moesten ze de wijk nemen naar het buitenland. Tot aan de Franse tijd 
woonden ze in Vilvoorde bij Brussel. Daarna mochten ze terugkeren 
naar het noorden.
In die eeuwen van ballingschap waren de norbertijnen echter niet 
helemaal van de Brabantse kaart geveegd. Al eeuwenlang leverden ze 
pastoors voor een groot aantal parochies: Berlicum vanaf 1240, 
Heeswijk vanaf 1284, Engelen, Vlijmen, Hedikhuizen en Oudheusden 
vanaf 1285, Bokhoven vanaf 1369 en Lithoijen vanaf 1613. Op deze 
pastorieën konden de norbertijnen quasi-ongezien voortleven. Nog 
steeds zijn norbertijnen hier actief in de zielzorg, een van de 
kenmerken van de orde.
Van aanvang af kregen ze schenkingen om in hun materiële behoeften 
te voorzien. Dat waren voornamelijk gronden, boerderijen, tienden, 
cijnzen en pachten. Op afstand beheerden zogenaamde proosten en 
uithofmeesters namens de abdij grote goederencomplexen, zoals in 
Maarsbergen, bij Altforst in het Land van Maas en Waal, in het nu 
verdwenen dorp Honswijk bij Woudrichem, in Gaal en Mun tussen 
Schaijk en Heesch, in Bernhese in Heeswijk en Dinther, en in 
Babyloniënbroek.



In 1857 konden de norbertijnen van Berne  want zo bleven ze zich 
noemen  na drie eeuwen weer een echt convent vormen. Daarvoor 
gebruikten ze hun oude bezit in Heeswijk. Naast voortzetting van hun 
pastorale werkzaamheden namen ze in het begin van de twintigste 
eeuw ook maatschappelijke taken op zich in het onderwijs en de 
organisatie van katholieke werkgevers en werknemers. Voormannen 
daarvan waren 'de sociale werkers' Gerlacus van den Elsen (1853-
1925), Pius van Aken (1876-1938), Johan Nouwens (1875-1968) en 
Julius van Beurden (1878-1945). Hun activiteiten leidden onder meer 
tot het Gymnasium Sint-Norbertus in Heeswijk, de Noordbrabantse 
Christelijke Boerenbond en bedrijven als FrieslandCampina, 
Interpolis, Cehave Landbouwbelang, VION en Rabobank. Diverse 
werkgevers- en werknemersverenigingen vinden hier hun wortels.
Deze geestelijke en materiële activiteiten hebben veel sporen 
nagelaten in de vorm van archieven en handschriften, sommige in 
goede, andere in slechte staat, alle van groot belang voor de meest 
uiteenlopende onderzoeken. Tot voor kort waren ze enkel te 
raadplegen in de abdij zelf. In 2016 kon het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) via het programma Metamorfoze deze 
oude documenten materieel laten verzorgen en digitaliseren, zodat ze 
niet meer fysiek geraadpleegd hoeven te worden. Vanaf woensdag 12 
juni zijn ze digitaal in te zien. Het archief zelf blijft bewaard in de abdij 
(www.abdijvanberne.nl), maar de informatie is snel en eenvoudig te 
raadplegen via de website van het BHIC: www.bhic.nl



Aan De Keukentafel met Harrie van der Bruggen

Dat hele drukke en bruisende leven 
hoeft niet meer voor Harrie (71). Het 
liefst wroet hij in zijn tuin. Daar voelt 
hij zich als een vis in het water. 
Lekker thuis. Nog wel is Harrie van 
de partij bij het Agrarische Nieuws 
op zondagochtend bij Schuttershof. 
Ondanks de grote terugloop hoopt 
hij op betere tijden en doet een 
oproep. Drie kinderen en vier 
kleinkinderen rijk woont deze markante man met zijn vrouw Jannie al 
47 jaar op het Esbeekse Hoogeind. 

Runder KI
Geboren in Enschot. Berkel-Enschot wil hij nog altijd niet gezegd 
hebben. Van oudsher was er rivaliteit onder beiden dorpen. 
Opgegroeid in Lage Mierde. Hij woonde daar met vader, moeder en 
zes broer en zussen op een boerderij.

Dat Harrie naar de Middelbare Landbouwschool in Eersel ging was een 
'logische' keuze. Na zijn studie kwam hij terecht in Goirle bij boerderij 
Van Puijenbroek als boslandarbeider en later bij de runder KI. “Ik wist 
iedere boer te wonen van Tilburg tot Budel en van de Belgische grens 
tot Den Bosch. Op een dag bezocht ik wel dertig adressen. Ik maakte 
promotie als hoofd inseminator. Niet alleen meer knaken, maar ook 
meer zorgen.” Het is dan ook niet gek dat Harrie op de dag van 
vandaag nog vaak wordt herkend op straat. 

In een danstent op Mierd kermis liep hij de Esbeekse Jannie Souwen 
tegen het lijf. Het licht viel uit door een zware onweersbui. De bliksem 
sloeg in. “Zo bliksemde het die avond ook tussen ons”, grapt Harrie. 

Kan geen 'nee' zeggen
“Als je werkt zie je van Esbeek niet veel, maar ik kende het dorp goed 
door mijn werkrayon. Ik was nog even leider bij de ponyclub en lange 
tijd vakbondsvertegenwoordiger van FNV landbouw. Zo had ik nogal 
wat nevenbaantjes. Ik zei niet makkelijk nee, dan moest het ver gaan.”



Harrie is te porren voor gezellige dingen, zoals de carnaval, met een 
groep mannen het kerkhof bijhouden, 60-plus sporten. Vooral niet te 
ernstig, want hij is klaar met serieuze vergaderingen. “Deze duren altijd 
langer dan je denkt én leveren minder op dan je denkt.”

Nieuw leven voor het Agrarisch Nieuws
Harrie is een visliefhebber. Hij vist met zijn kleinkinderen. Eigenlijk 
zoekt hij een vismaatje voor op de grote wateren. Met zijn 55 jaar kwam 
hij al thuis te zitten. “Ik heb wel een paar jaar nodig gehad om tot mezelf 
te komen en het leven anders in te vullen. Jannie hielp daar een handje 
in mee. Zij bedacht dat het Agrarisch Nieuws wel wat voor Harrie was. 
En dat bleek ook zo te zijn. Harrie: “We waren 20 jaar geleden met een 
man of vijftien. Het gezelschap is flink uitgedund. De grootste oorzaak 
is het sluiten van de kerk. Daar vielen meerdere maatschappelijke 
functies mee weg.  Het Agrarisch nieuws kreeg er een grote klap mee. 
Nu ga ik om de week naar de dienst in D'n Doel. Daar doe ik hand- en 
spandiensten zoals stoelen klaarzetten. Je moet ook niet meer willen 
dan je kunt.” 

Driek aan het vissen met opa

Lees verder op de volgende pagina



Terugkomend op het Agrarisch Nieuws. “Alleen Sjef Oerlemans en ik 
zijn nog over. We praten over 't weer, de mais en het nieuws. 
Cafébezoekers schuiven wel eens aan. Altijd gezellig, maar hoe mooi 
zou het zijn als het Agrarisch Nieuws nieuw leven wordt ingeblazen.  
De vanzelfsprekendheid van op zondag na 11 uur bij de Schut de zin 
en de onzin van het leven bespreken, lekker ad rem elkaar op de kast 
jagen.” Want zo ging het in de glorietijd. Het hele café genoot mee. 
Uiteraard stellen Harrie en Sjef eisen aan nieuwe aanmeldingen. Zij 
kijken de statuten na. Vrouwen zijn trouwens ook van harte welkom.  

Strever Harrie
Etentjes, feestjes, vakanties, het hoeft niet meer zo nodig voor Harrie. 
Geen buitensporige dingen. Hij zoekt het massale niet meer op. Na de 
carnavalsoptocht gelijk naar huis. Zijn leven is buiten zijn gezin, de 
tuin. ”Die is me heilig. Mijn lust en mijn leven. Ik probeer om als eerste 
gewas te oogsten. Als ik aan een tuinbezitter vraag of hij al peulen 
heeft, heb ik allang gezien dat er nog niets aan hangt. Ik ben een 
strever. Zo ging ik bij de KI voor de hoogste bevruchtingscijfers. Dat zit 
in me.”

Met een sigaartje in de mond stapt Harrie zijn geliefde moestuin in. 
Steekt aardappels en plukt peultjes. “Alsjeblief, voor jou, en zeg maar 
in het durp dat ik al peultjes heb en aan de noe erpel zit.”

Kleinkinderen Niels, Bart, Driek, Guus



Wij feliciteren alle geslaagden met het behalen van hun diploma.



Figureren in de Caminando Juntos Parade (Samen Lopen Parade)

“Onze” Columbiaanse kunstenares Juliana Rios Martinez gaat een 
kunstwerk voor Esbeek maken. Het wordt een immense 
muurschildering op een prominente plaats in Esbeek. Het gaat over de 
mensen in Esbeek.
Hiervoor is afgelopen zaterdag o.l.v. Jan Pulles een parade 
geformeerd waarvan foto’s en filmopnamen gemaakt zijn. Deze 
opnames vormen de basis voor het kunstwerk, met de voorlopige titel 
“Caminando Juntos”. 
Onder grote belangstelling werd op de Dorpsstraat tussen 
Schuttershof en de kerk in verschillende samenstellingen een parade 
gelopen. Samen Lopen, samen elkaar groeten. Samen Esbeek.



Nieuws van de redactie !

Let op: 't Kleppermenneke verschijnt voor de grote vakantie nog 
slechts één keer, dit is op donderdag 4 juli. Kopij voor dit nummer kan 
worden aangeleverd tot zondagavond 30 juni 19.00 uur.
Hierna verschijnt 't Kleppermenneke weer op donderdag 29 augustus 
(aanleveren tot zondagavond 25 augustus).
De verschijningsdata staan ook op onze web-site:
www.kleppermenneke.nl

De redactie.

Help mijn kind luistert niet!

Op donderdag 27 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur, 
gaat het opvoedcafé in de bibliotheek over 'Help, 
mijn kind luistert niet!' Kinderen die niet luisteren 
is vaak een grote frustratie van veel ouders. 
Opvoedcoach Eline Weijers gaat met ouders in 
gesprek over dit thema. Iedere 6 weken 
organiseert de bibliotheek een opvoedcafé waar 
ouders met elkaar praten over wat hen 
bezighoudt in de opvoeding.  
Deze avond is voor ouders die zichzelf regelmatig op een dag 'nee' en 
'niet' horen zeggen tegen hun kinderen en dat eigenlijk niet leuk 
vinden. Ze willen zich niet de politieagent van hun gezin voelen. 
Ouders die zich afvragen of al dat corrigeren wel nut heeft? En ouders 
die graag een geduldige ouder willen zijn en uit een spiraal van ''nee 
zeggen'' en weerstand willen komen. Kortom opvoeden vanuit meer 
aandacht en begrip, hoe doe je zoiets? Een interactieve avond met 
gesprek, tips, vragen en inzichten.  
Wanneer: donderdag 27 juni 20.00 uur tot 21.00 uur, inloop vanaf 
19.45 uur
Waar: Bibliotheek Hilvarenbeek
Aanmelden graag! E-mailadres: 

Deelname gratis

hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl/hilvarenbeek



Activiteit: Wandeling Natuurbegraafplaats

De activiteit: Wandeling bij de 
Natuurbegraafplaats onder leiding van 
Joyce Sengers is gehouden op 11 juni jl.
In verband met het slechte weer was de 
activiteit een weekje uitgesteld. De 
belangstelling was weer goed: 16 
aanmeldingen !!

Joyce vertelde tijdens een wandeling van ± 3 km. met veel passie over 
de natuurbegraafplaats: over de graven, bloemen, bomen etc.

Na de wandeling hebben we met z'n allen nog een bakkie koffie 
gedronken in de bossen en gingen we terug naar Schuttershof. Daar 
hebben enkele dames nog wat gekletst en gedronken.  Iedereen was 
zeer enthousiast  !!

De volgende activiteit staat gepland op vrijdag 20 september as. We 
houden een FOUTE AVOND.
Zet de datum alvast in jullie agenda !!!

Groetjes José en Ingrid.



Zomerschool 2019

De Zomerschool is weer in aantocht. 
Tussen zondag 21 juli en zondag 11 
augustus zullen er weer tal van 
activiteiten op het programma staan 
in heel de gemeente Hilvarenbeek. 
Maar liefst 42 in een periode van 23 
dagen.
Elke inwoner die de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft een 
programma boekje in de bus gekregen. Alle andere inwoners tussen 
55 en 65 jaar kunnen een boekje halen bij Schuttershof.
Het boekje bevat 2 inschrijfformulieren. Het is de bedoeling dat u 
(eventueel samen met uw partner) 1 formulier inlevert, in de bus die bij 
Schuttershof staat. En dat u de betaling per bank voldoet. U hebt de tijd 
nog tot 1 juli, daarna kan het formulier en de betaling niet meer 
verwerkt worden.
Het andere formulier is voor uzelf. Als kopie. Zodat u kunt zien waar u 
zich voor op hebt gegeven en wat u heeft betaald. Dan heeft u nog een 
goed overzicht thuis.
We hopen dat u weer in grote getale mee gaat doen. Hebt u nog 
vragen? Kom dan gerust naar mij.

Met vriendelijke groet, Mariet Pulles.
Dorpsondersteuner Esbeek.

Tel :0622394966

Esbeekdorpsondersteuner@gmail.com



!!Esbeeks orkest  ZUUTJES AON op ELASTIEK 2019!!
zaterdag 29 juni om 14.30 uur

Ons Esbeekse orkest Zuutjes Aon 
zal dit jaar onderdeel uitmaken van 
Elastiek!! 
Ze zullen als gastorkest optreden 
tijdens het “Concert op de Mert” van 
RSO Midden-Brabant op zaterdag 
29 juni a.s. Het middag-vullende concert, in de sfeer van de beroemde 
Vrijthofconcerten van André Rieu in Maastricht vindt plaats vanaf het 
hoofdpodium van ELASTIEK op de Vrijthof van Hilvarenbeek. Het 
begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Speciaal hiervoor 
wordt er een groot aantal stoelen geplaatst voor het hoofdpodium. 
Mensen die het concert zittend willen beluisteren kunnen daarvoor een 
stoel reserveren voor slechts € 6,- .

RSO Midden-Brabant, dat Hilvarenbeek als thuishaven heeft, bestaat 
uit gekwalificeerde muzikanten uit heel Midden-Brabant (dus ook een 
drietal uit Esbeek) en staat onder leiding van dirigent Maarten Jense. 
Voor dit Vrijthofconcert is weer echt alles uit de kast getrokken. Behalve 
ons Esbeekse Zuutjes Aon zullen er ook optredens zijn door de 
Hilvarenbeekse troubadours Harrie Al en Michiel van der Sanden, die 
Brabantse en ook Hilvarenbeekse liederen ten gehore zullen brengen 
en een omvangrijke Jachthoorngroep. Het gezellige dameskoor De 
Kakelende Kippen completeert de line-up. Het publiek zal kunnen 
genieten van de vele bekende melodieën die over de Vrijthof zullen 
klinken. Er zijn natuurlijk momenten waarbij men kan meezingen en/of 
dansen die worden afgewisseld met prachtige klanken op bij weg te 
dromen. 

Kaarten voor de zitplaatsen zijn voor € 6,- te koop bij Primera Peter 
Swaanen en CC Elckerlyc in Hilvarenbeek. Zorg dat u ze op tijd in uw 
bezit heeft zodat u in de juiste sfeer kunt genieten!!



Tuldania promoveert naar de 4e klasse door een 1-0 overwinning op De Weebosch.

De spanning stijgt ten top in de “finale” voor promotie. Ondanks een overwicht 
van Tuldania staat het scorebord nog steeds op 0-0. De verlenging nadert en 
nadert maar een tegengoal kan ook zo maar vallen. En dan ineens, in de 87e 
minuut, komt het dubbeltje op zijn goede kant te liggen. Waar het steeds in de 
eindfase net niet lukt klopt alles nu wel. Pieter Schellekens speelt zich vrij, 
hele mooie pass op Pieter Abrahams, loepzuiver doorgespeeld naar Rien van 
de Wouw en perfect afgewerkt. 1-0 voor Tuldania! Promotie!
Wat een warm welkom in Netersel. Sportpark De Groesbocht is in gereedheid 
gebracht en is er klaar voor. De Weebosch en Tuldania worden hartelijk 
onthaald in een sfeervolle ambiance. De hamburgers kunnen niet wachten. 
Afijn, het gaat natuurlijk om de wedstrijd. De spelers betreden het veld, oranje 
wolken drijven over het veld, de Esbeekse supporters hebben er zin in 
hebben. “We” zullen ze eens een poepje laten ruiken. Dan klinkt het eerste 
fluitsignaal. Van een uitstekende scheidsrechter. Tuldania neemt het initiatief. 
Zet goed druk op de tegenstander. Zoals verwacht hebben de oranje-zwarten 
van coach Kees Mollen een tikkeltje meer in huis dan het een beetje 
gehavende team van De Weebosch. Er is één probleem, er zal verschil 
gemaakt moeten worden. De verdediging van geel blauw staat goed dus 
wordt er creativiteit gevraagd. Dat laat Tuldania ook wel zien maar in de 
eindfase lukt het eigenlijk steeds net niet. De Pieterkes aan de zijkanten 
zorgen voor veel dreiging, de opkomende backs en middenvelders ook maar 
steeds is er op het laatst ergens een kinkje in de kabel. Als dan plots De 
Weebosch voor het doel verschijnt van de uitstekende keeper Jelle Verboven 
bonzen alle Esbeekse bange harten. Een tegendoelpunt mag eigenlijk niet 
vallen want De Weebosch verdedigt goed, uitstekend zelfs. Vlak voor de rust 
krijgt aanvoerder Jorn Wijten de bal op zijn slof. Zijn poeier belandt op de 
kruising. Weer net niet. Na de thee hetzelfde beeld. De wedstrijd vordert, De 
Weebosch blijft zich kranig weren. Het weer gaat meespelen. Het is gaan 
regenen maar de benauwdheid van het eerste uur begint zijn tol te eisen. 
Beide teams raken vermoeid. Er komt meer ruimte op het middenveld. Dat 
verhoogt de kansen voor De Weebosch. Ineens is dan vlak voor tijd de 
individuele klasse doorslaggevend. Zoals gezegd, via de Pieterkes scoort 
Rien de bevrijdende treffer. Zeer verdiend, daar zijn vriend en vijand het over 
eens. De Weebosch verandert van strategie, gooit nog een laatste beetje 
opportunisme in de strijd. Alles of niets. De spanning is niet te harden. Maar de 
overwinning wordt over de streep getrokken en Tuldania kan gaan feesten! 
Trainer Kees Mollen heeft het weer geflikt. Voor de derde keer loodst hij 
Tuldania naar de vierde klasse. Klasse! Het massaal opgekomen Esbeekse 
publiek pakt de fiets en trekt naar Esbeek om daar samen met de jongens van 
oranje-zwart de overwinning te vieren. Een mooi einde van een mooi seizoen. 
“We” hebben gewonnen.   



Promotie-uitsmijter Tuldania bij Den Bockenreijder

Er zijn er een paar met schoolperikelen, een enkeling moet aan het 
werk maar het gros van Tuldania 1 verzamelt zich om 12 uur bij het 
dorpscafé op de day after voor een dagje nagenieten. Plaats van 
gebeuren is genoegzaam bekend, ergens midden in de bossen ligt namelijk 
een knus herbergje waar het op het terras goed toeven is.
Het begint met koffie. Sommige helden hebben zich na het 
overwinningsfeest nog naar de grote stad gewaagd en hebben zichtbaar 
moeite om boven water te komen. Toch maar een biertje. Nog maar eentje, 
de fiets gepakt, jeu de boules ballen achterop en daar gaat ie, op naar de 
Dunse Dijk. Het zonnetje schijnt, niets staat een prachtige dag in de weg. 
Eigenaar Ad zorgt voor een aangenaam welkom en we beginnen aan de 
uitsmijter. Letterlijk en figuurlijk. Petra Mollen heeft door de Elfstedentocht de 
wedstrijd gemist en komt nog even feliciteren. Een kwartiertje later krijgen we 
buren. Hulsel is ook gepromoveerd. We keuvelen een beetje over de beide 
successen. Napraten over winst voelt altijd goed. We hopen allebei dat we 
het volgend jaar samen met Diessen en Lage en Hooge Mierde in dezelfde 
competitie mogen spelen. Dat zou erg leuk zijn. Nog wat oude koeien uit de 
sloot en het wordt tijd voor een potje jeu de boule. De twee oudjes, coach 
Kees Mollen en ondergetekende, doen het erg goed en winnen overtuigend 
met 13-3 van twee matchwinners van gisteren. Het wordt gezelliger en 
gezelliger en langzaam komt men toe aan overdaad. Altijd komt er wel weer 
iets sterkers op tafel en Hulsel is ook van den “Duvel” niet bang. De sfeervolle 
rivaliteit tussen de twee teams groeit en er wordt een onderling partijtje 
gespeeld. Glorieuze winnaar is Tuldania al moet worden gezegd dat ze bij 
Hulsel harder kunnen zingen. Hun lied is dan ook een stuk eenvoudiger, iets 
van Hulsel hopsasa, tralala. De avond van tevoren is in Esbeek met 
ondersteuning van de luidsprekers iets met “Virgil” en “impossible” massaal 
meegeblèèrd maar zonder begeleiding moeten de jongens van oranje zwart 
er nog even in komen. Al 
wordt  he t  gaandeweg 
“beter ” .  A ls  tegen de 
schemering de slimsten 
onder ons besluiten dat deze 
“mooiste” dag mooi is 
g e w e e s t  k u n n e n  w e  
onderweg nog horen dat er 
goed geoefend is. Thuis 
aangekomen hebben we 
toch maar weer een dag 
gehad om nooit te vergeten.  



Gemuts (van onder de muts)

Esbeek heeft het opnieuw geflikt!!
We hebben een promovendus binnen
Het eerste van Tuldania is gepromoveerd
Door in Netersel van De Weebosch te winnen.

Dat werd door de voetballers uitgebreid gevierd
In de kantine van Den Hondsbosch tot in de later uren
En nu aan de slag om het verblijf in de vierde klasse
Heel veel jaren te kunnen laten gaan duren.

Sportief ging/gaat de jeugd deze week extra goed verder
Want de wandelvierdaagse is weer aan de gang
Voor velen van ons een hele bijzondere herinnering aan vroeger
Voor de wandelaars van nu soms nog heel erg lang.

Hopelijk heeft het weer voor hun wat meegezeten
Want stabiel is de natuur op dit moment zeker nog niet
Buien en zon wisselen elkaar tegenwoordig mooi af:
Dan weer in het zonnetje, dan weer regent het dat het giet.

Daarmee had ook de straatspeeldag te maken,
Dat mooie initiatief rond het rijkgevulde kinderplein
Waar die dag autovrij gespeeld kon worden
En dat was voor iedereen extra fijn.

Ook de Caminando Juntos Parade had met het weer te dealen
Afgelopen zaterdag bij Schuttershof
Begonnen in het droge met een zonnetje
Schoot de regen ineens gruwelijk uit zijn slof.

Tenslotte, om met iets bijzonders te eindigen:
Zuutjes Aon staat volgende week zaterdag op ELASTIEK
Tijdens het namiddagse “Concert op de Mert” op de Vrijthof
Klinken Esbeekse klanken en dat is echt heel uniek!!

De Muts
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