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Agenda
        
t/m 28 feb Tentoonstelling: Jan Naaijkens 100 jaar, 

gelegenheidskunstenaar in Andreas Schotel Museum

07 mrt Inzamelen restafval
09 mrt Oud Papier (parkeerplaats bij Gerrit) i.p.v. 02 mrt
13 mrt Workshop 'Uw natuurvriendelijke tuin" (NBP De Utrecht)

15 mrt Inzamelen gft-afval (alleen bebouwde kom)
15 mrt Start Schrijfatelier
17 mrt Adrianus geloofsgemeenschap
18 mrt Info avond Nieuwe Trambaan
20 mrt Inzamelen PMD-afval
28 mrt Inzamelen restafval
28 mrt Thema-avond Loslaten&Doorgeven (NBP De Utrecht)

29 mrt Opvoedcafé

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 14 mrt. 
Kopij aanleveren voor zondagavond 10 mrt 19.00 uur.

OUD PAPIER - NIEUWS

LET OP   ,   LET   OP   ,    LET   OP   !!!!!

Oud papier inzamelen verzet van 2 maart naar 9 maart !!

Vanwege Carnaval is het inzamelen van het oud papier op de 
parkeerplaats tegenover Schuttershof NIET op zaterdag 2 maart 
maar een week later OP ZATERDAG 9 MAART !!!

Dus gaarne het papier nog een weekje bewaren tot 9 maart !

Dank voor Uw medewerking !!

LET OP    ,    LET OP    ,   LET OP    !!!!!



Felicitaties  

28 feb Joey van Roovert
28 feb Pim van Hees 
29 feb Ricky van Raak
01 mrt Evelina Kristupaityte
01 mrt Max van der Hamsvoord
02 mrt Aniek de Jongh
02 mrt Aaliyah Huisman
04 mrt Driek de Lepper
06 mrt Jenna van Roovert
06 mrt Wout van de Sande
06 mrt Marjolijn van Eekelen
06 mrt Margret Hermans
08 mrt Rien van Mol
08 mrt Gabriël Hendrikx 
08 mrt Teun Hesselmans
09 mrt Jim Hendrikx 
10 mrt Senna Hendrikx 
10 mrt Monique Schellekens 
10 mrt Kiki van Doormaal
10 mrt Ad van Hooijdonk
10 mrt Wies van Gestel
11 mrt Corina Bouman
11 mrt Luco Hendrikx 
12 mrt Tessa Paulissen
12 mrt Lotte Nouwens
13 mrt Hein Oerlemans

Adrianus Geloofsgemeenschap

Zondag 3 maart is er vanwege de Carnaval géén dienst.

De volgende dienst is op zondag 17 maart a.s. 

Overledenen:
Op vrijdag 15 februari is op 88-jarige leeftijd overleden onze oud-
dorpsgenoot Jan van de Sande. De afscheidsdienst vond plaats op 
woensdag 20 februari in de St-Petrus Kerk te Hilvarenbeek, waarna de 
crematieplechtigheid volgde.



MaaltijdService

Beste inwoners van Esbeek

Regelmatig hoor ik dat mensen moeite hebben om elke dag een 
gezonde warme maaltijd op tafel te zetten.
Niet alleen onder de ouderen maar ook bij de jongeren en/ of 
alleenstaanden.
Er is nu in Hilvarenbeek een MaaltijdService.
Zij bezorgen dagelijks (middag of avond) GRATIS 7 dagen per week.
Zij bezorgen koud ( zij leveren dan een inducook erbij (te huur) die uw 
maaltijd op elke gewenste tijd binnen 40 minuten op warmt).
Zij bezorgen ook warm.
De maaltijden zijn vers en gezond en afwisselend.
Interesse gewekt? Bel dan 013- 505 5846 en u krijgt alle gewenste 
informatie.

Met vr. gr. Mariet Pulles, dorpsondersteuner.

Nieuws van de redactie !
De machtigingen voor het abonnementsgeld zijn afgelopen week 
verwerkt. Heeft u geen machtiging en nog niet betaald dan verzoeken 
wij u dit nog zo snel mogelijk te doen. Dit bespaart ons een boel werk, 
en u extra administratie kosten.
Betalen via de bank: maak € 11,50 over op rekeningnummer  NL65  
RABO 0122 3609 90  onder vermelding van: 

ABONNEMENTEN 2019, POSTCODE en HUISNUMMER.

Contant betalen: € 11,50 in een envelop doen met  NAAM en ADRES 
onder vermelding van abonnementen 2019. Lever de envelop in bij het 
redactieadres: 
De Klapstaarten 11, 5085 GA  Esbeek.

Let op: abonnees uit Hilvarenbeek en Diessen betalen € 14,00.

De redactie





Het jubileumprogramma

Haaikneuters en Haaikneuterinnen,

We kunnen weer terugkijken op 2 fantastische 
carnavalsweekenden. Op zaterdag 16 februari 
hebben we ons jaarlijks prinsenbal gevierd waarbij 
onze prins en adjudant zijn geïnstalleerd. Het duo dat 
vooropgaat tijdens carnaval 2019 zijn Ruud en Rien 
van de Wouw, deze twee weken beter bekend als prins Ruud en 
adjudant Rien. 

Afgelopen zaterdag hebben we genoten van al het vermaak op de 
kletsaovond. Alle kletsers en tussenstukjes hebben bij de 
Haaikneuters weer goed op de lachspieren gewerkt. Nogmaals een 
hartelijke dank voor iedereen die hier zijn of haar steentje aan heeft 
bijgedragen. 

Nog even vooruitkijkend naar alle activiteiten die ons komende 
carnaval te wachten staan starten we traditiegetrouw op zaterdag met 
de optocht in ons Haaikneuterrijk. Inmiddels zijn er al 450 deelnemers 
aangemeld voor de optocht. Gezien het aantal inwoners geeft dit maar 
weer aan hoe de optocht centraal staat in het Haaikneuterrijk. Aan alle 
deelnemers, succes met de laatste voorbereidingen!

Zoals velen al bekend is de afgelopen 
weken het jubileumbier, D'n Elfrink, in 
de verkoop gegaan. Er zijn nog 
enkele flessen en glazen te verkrijgen 
maar wees snel want het eind van de 
voorraad is in zicht. Het bier is bij 
Schuttershof en via de website van de 
Haaikneuters nog te koop.

Tot slot willen wij alle Haaikneuters en 
Haaikneuterinnen een geweldige 
carnaval toewensen en graag tot 
ziens om samen met ons de 55ste 
carnaval in het Haaikneuterrijk te 
vieren.

Alaaf,                     De Raad van Elf.



 Foto´s Impressie Kletsaovend



Aan De Keukentafel met Jack, Elly, Annelies 
en Johan

Dat Jack en Elly van Oort zich hard 
maken om de friettent, het oude 
boerleenbank pand dat in 2002 
door hen is aangekocht, in Esbeek 
te behouden mogen duidelijk 
wezen. De leefbaarheid en sociale 
gebeuren van het dorp staat bij het 
echtpaar hoog in het vaandel. 

Geen friet zonder Lies
Toen de huidige uitbater Den Buul, het contract beëindigde gingen zij 
op zoek naar een vijfde uitbater. Elly: “Onze Roy vertelde bij het 
avondeten dat het bekende frietbakduo Annelies en Johan van Raak 
uit Esbeek gestopt waren bij cafetaria de Wiegelaar in Hilvarenbeek. 
Facebook stond er vol van: geen friet zonder Lies, geen beer zonder 
klauw, enzovoort.” Jack liet pardoes zijn eten staan en nam meteen 
polshoogte. Annelies en Johan reageerden enthousiast. “Ik heb die 
avond niet meer gegeten,” aldus Jack. Het balletje ging snel aan het 
rollen. De inboedel werd teruggekocht en de plannen gingen aan het 
bruisen.

Als geroepen
Annelies: “Toen Jack bij ons aan de deur stond hoefden wij niet lang na 
te denken. Hij kwam als geroepen. Wij waren er meteen voor in. Mijn 
dienstverband bij de Wiegelaar hield op en ik wilde niet stil zitten.” Voor 
Johan kwam het aanbod ook als geroepen. Hij was vooral zoekende 
naar sociale contacten. Dan schiet het rondbrengen van een weekblad 
niet op. Als 12-jarig jongetje pitte hij al aardappels voor cafetaria Kees 
van Gool en kwam er als kok in dienst. 

Politieagent en psycholoog
Beiden groeien op in Hilvarenbeek. Annelies kwam als sportlerares 
niet aan de bak en rolde door Johan de horeca in. “Veel en hard 
werken, financieel niks te kort komen, doelwit voor de tonpraters, 
weinig tijd voor de kinderen”, zo vat Annelies de ruim dertig jaar samen. 
“Maar ze hebben mooie sociale beroepen als politieagent en 
psycholoog en daar zijn wij trots op.” 



In al die jaren is er gelachen en gehuild, goede en slechte tijden. 
Annelies was als een maatschappelijk werkster voor de klanten. De 
Jeugd groeide met haar op. Ze zag ze als baby binnen komen en met 
eigen kinderen gaan.

Het goedgeziene stel werkte met veel passie in hun zaak. Johan: 
“Frietboer is het mooiste vak dat er bestaat. Ik ben er altijd trots op 
geweest. Mooiere sociale contacten kun je niet hebben. In al die jaren 
heb ik wel een aantal velden aardappels weggepit. Ik denk wel 700 ton. 
Weet je dat er 55 jaar geleden geen frikandellen bestonden?” Verhalen 
ten overvloede.  

Brabants Dagblad
Annelies: “Na een artikel in het Brabants Dagblad stroomden de 
positieve reacties binnen. Er wordt gezegd niet meer naar Beek of 
Diessen te hoeven gaan. Mensen vliegen ons om de hals en kunnen 
ons wel kussen. Wij hebben er ook veel zin in, maar beginnen wel ná 
de carnaval. Die fout heb ik eenmaal gemaakt bij de Wiegelaar.” 

Elly, Jack, Annelies en Johan

Lees verder op de volgende pagina



Het geheim van de smid
Het geheim van hun succes is volgens Annelies; veel liefde, zelf 
gesneden aardappels en bakken in rundervet. Met dat concept de 
klanten terughalen naar Esbeek en een band met ze opbouwen, zodat 
Annelies aan de voordeur al weet wat ze in de pan kan gooien, streeft 
het stel naar. 

Ze kunnen het toch niet laten. De een, achter de vitrine, hoeft niet meer 
stil te zitten en de ander, achter de schermen, sauzen en gerechten 
bereidend, heeft zijn sociale contacten terug. Maar bovenal behoudt 
Esbeek zijn friettent met niet de eerste de beste aan het roer. 

Annelies en Johan



Opvoedcafé Hilvarenbeek

29 maart 2019, van 10:30 tot 11:30 | de Bibliotheek Hilvarenbeek

Kosten: Gratis

Opvoeden, ga er maar aanstaan! Kinderen krijg je niet met een 
handleiding erbij. Soms loopt alles op rolletjes, maar iedereen kent 
ook de momenten waarop je het even niet weet. Vraag je je wel eens af 
of andere ouders tegen dezelfde dingen aanlopen? Schuif dan op 
vrijdag 29 maart aan bij het eerste OpvoedCafé!

Thema: Mediaopvoeding
Het thema van deze ochtend is 'Mediaopvoeding', waar vragen aan de 
orde komen als; Hoe lang mag je kind eigenlijk op de tablet of tv-
kijken? Of vrees je dat je kind verslaafd aan het raken is aan 
bijvoorbeeld Fortnite.

Over het Opvoedcafé 
Het OpvoedCafé vindt elke 6 weken plaats en is voor ouders en 
opvoeders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Een gezellige ochtend om 
met elkaar te delen waar je met je kind regelmatig tegenaan loopt en te 
leren van elkaar.  Soms is er een professional die meer kan vertellen 
over een bepaald thema en tips geeft. Ook geeft Jolanda (Bibliotheek) 
iedere bijeenkomst boekentips. 

Het opvoedcafé wordt geleid door Eline Weijers. Zij woont met haar 
man en zoon (9 jaar) in Esbeek. Ze heeft haar eigen praktijk als 
opvoedcoach en blogt regelmatig over haar passie: opvoeden zonder 
straffen en belonen. (Www.ouderschapvanuitjehart.nl)

Kom je ook?
Ben je enthousiast geworden? Je bent welkom op vrijdagochtend 29 
maart om 10.00 uur in de Bibliotheek Hilvarenbeek. Meld je gratis aan 
door te mailen naar hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl. 



Hou je van schrijven?
Bibliotheek Hilvarenbeek heeft een Schrijfatelier

Vind je het leuk om verhaaltjes, gedichten of een relaas te schrijven, of 
zomaar schrijven over wat je meemaakt of waaraan je denkt? Schrijven 
in alle eenvoud en leuk bezig zijn? Of droom je over de geboorte van je 
boek? Misschien een levensverhaal, over je hobby of een schuchtere 
poging voor een roman. Dan is het Schrijfatelier een fijne werkplaats 
voor je.

Om de twee weken op vrijdag  van 19.00 tot 20.30 uur  ontmoeten de 
schrijvende hobbyisten van het Schrijfatelier elkaar in de bibliotheek. In 
deze inspirerende omgeving van letters en boeken geven ze feedback 
op elkaars schrijfwerk. Ze praten over schrijven, taal, verhalen en lezen 
werk aan elkaar voor in een collegiale schrijfambiance. Door deze 
laagdrempelige, enthousiasmerende samenwerking ontwikkelen ze 
zichzelf en ontdekken nieuwe mogelijkheden.  

Daarentegen is het Schrijfatelier géén schrijfcursus.  

De bibliotheken in de regio hebben allemaal een Schrijfatelier. Het is 
een initiatief van de Bibliotheek Midden Brabant. De Schrijfateliers 
opereren zelfstandig, maar centraal organiseert 'de bieb' voor de leden 
van de Schrijfateliers regelmatig interessante en leerzame activiteiten. 
Bijvoorbeeld schrijfworkshops en schrijfcolleges, waarin professionele 
schrijvers of dichters komen vertellen over hun vak.  

Heb je zin om in het Schrijfatelier andere liefhebbers van schrijven of 
dichten te ontmoeten, meld je dan aan bij:
hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl 

De eerste volgende bijeenkomst is op vrijdag 15 maart 
van 19.00 uur - 20.30 uur



De Vergeten Tuin  

Jong en Dementie we denken er liever niet aan. 

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen 40 en 65 jaar. Bij het  
woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het 
geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in 
het gedrag meer op. Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk. Het 
huishouden wordt een probleem. Of iemands naasten merken 
veranderingen op zoals in het gedrag of met de taal. Dit kan thuis voor 
veel onzekerheid en spanningen zorgen. De omgeving herkent deze 
gedragsveranderingen meestal niet meteen als verschijnselen van 
dementie. Vaak denken mensen dat iemand overspannen of 
depressief is, of relatieproblemen heeft. Wanneer men te horen krijgt 
dat het veranderde gedrag door dementie komt, geeft dit duidelijkheid 
en wat rust bij de familie. 
Ineke van Rooij, casemanager jonge mensen met dementie heeft vele 
jaren ervaring met deze problematiek. Zij begeleidt jonge mensen met 
dementie en hun naaste / mantelzorgers. Ineke werkt in de regio 
Tilburg zuid en de daaronder liggende dorpen. Ineke van Rooij is ook 
bekend in de 6 kernen van Hilvarenbeek. 

Afgelopen Dinsdag 26 februari was er een bijeenkomst over jong en 
dementie in de bibliotheek in Hilvarenbeek. Op deze avond gaf Ineke 
uitleg over o.a. verschillen van dementie bij jonge mensen en bij 
senioren. Hoe kunnen wij een bijdrage leveren om het leven van de 
jonge persoon met dementie en hun mantelzorgers prettiger te 
maken. Maar ook hoe herkennen we de signalen, waar kan iemand 
naar toe die vermoedens heeft dat dementie een mogelijke oorzaak 
kan zijn van veranderingen in iemands gedrag. 

Voor nadere informatie kunt u mailen naar:

devergetentuinhilvarenbeek@gmail.com 

Bezoek ook de nieuwe website www.devergetentuinhilvarenbeek.nl 



Zonnepanelen op Schuttershof 





Opwarming van de aarde funest voor Tuldania

Door de nederlaag van Tuldania is de discussie over het 
klimaat weer helemaal opgelaaid. Daar waar vroeger 
blind op de weergoden kon worden vertrouwd laat 
moeder natuur ons tegenwoordig in de steek. Want de 
geliefde omstandigheden na een prinsenbal, vorst en 
sneeuw maken plaats voor de zon. En Tuldania moet 
“the day after” voetballen. En hoe! Middenmoter SVG 
profiteert optimaal van een dolend haaikneuterteam en 
wint met 4-2. 

Het zonnetje schijnt dus in Esbeek. Brakke doorspoelde lijven komen aan op 
sportpark “Den Hondsbosch” waar ze de avond van tevoren een 
onvergetelijk prinsenbal hebben mogen beleven. Prins Ruud en adjudant 
Rien (van de Wouw) zijn net op tijd terug van de prinsenfotosessie en 
ondanks het feest dat is geweest heeft men er zin in. SVG moet kunnen. 
Tuldania start dapper, werkt hard en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Tot de 
derde minuut! Potverdorie 0-1, gloeiende verdedigingsfout. Geen man 
overboord, de wedstrijd duurt nog lang. Er zijn nog weinig tekenen van 
verval. De ballen komen nog niet goed aan maar dat komt wel. Na 15 minuten 
0-2, gloeiende verdedigingsfout. Het begint chronisch te lijken. Het loopt niet. 
Gelukkig komt Tuldania na 30 minuten ook op het scorebord. Een wel 
afgemeten voorzet van Jens Hesselmans wordt onberispelijk ingekopt door 
Pieter Abrahams en er is weer hoop. Die alweer snel in buurman 's rook 
opgaat door de 1-3. Te gemakkelijk zal ik maar zeggen om niet te veel in 
herhaling te vallen. Een oppeppend woordje van Kees onder de rust is 
noodzakelijk maar toch gelooft iedereen nog steeds in een goede afloop. Zo 
slecht kunnen we toch geen 90 minuten voetballen? Tja, dat kan dus wel. Het 
wordt in de tweede helft al snel 1-4 en een zeperd lijkt niet meer te 
voorkomen. Pieter Schellekens doet nog iets terug met een mooie vrije trap. 
En al doet Tuldania nog zo haar best, het lukt niet. Slechte coördinatie, 
slechte balbehandeling, slechte passes, alles valt verkeerd. Het prinsenbal 
lijkt de breinen van de voetballers toch te zwaar te beïnvloeden. De wil is er, 
dat is zeker. Tot de laatste minuut wordt er voor elke meter gestreden voor 
een beter resultaat. Het mag niet baten. Verliezen tegen SVG is zuur maar 
hoeft en mag niet funest zijn voor promotie. Tuldania heeft een leuk elftal dat 
zeker nog kan strijden voor een plaats in de vierde klasse. Dus de schouders 
eronder! Zondag tegen Essche Boys, weer na een “zwaar” avondje. De 
gezellige “Kletsoavond” gaan we niemand onthouden maar het niveau van 
het voetbal van de zondag erna mag een paar tandjes beter. Misschien een 
spaatje blauw meer? 



Tuldania overleeft Kletsoavond door 2-0 winst bij Essche Boys.

De kruitdampen van weer een geweldige 
kletsoavond zijn opgetrokken. De nacht is kort maar 
erg belangrijk voor het herstel van de vitale delen van 
een voetballichaam. Geest, brein en lijf moeten 
kunnen functioneren. Want het zonnetje schijnt weer. 
Dus staat het team van Kees Mollen de wedstrijd 
tegen Essche Boys te wachten. En gelukkig is men er 
“klaar” voor. 

Zelfs Kees feest mee op zaterdagavond. Met een smoes is hij naar Den 
Hondsbosch gelokt om een eervolle persoonlijke onderscheiding 
uitgereikt te krijgen van “zoon” prins Ruud. Dat doet niets af aan zijn 
drang naar een goede prestatie van zijn jongens. En Tuldania start 
overtuigend. Het spel is niet al te best maar dat is voor een groot deel te 
verklaren door het slechte veld. Op sommige delen heeft de dierlijke 
variant van de achternaam van Kees huisgehouden en de rest veld is 
uit zichzelf al erg hobbelig. Goed voetbal is nauwelijks mogelijk. Dan 
maar de schouders eronder. Werken geblazen. Dat doet overigens ook 
Essche Boys en de eerste helft ontlopen de ploegen elkaar nauwelijks. 
Weinig doelkansen worden gecreëerd en de 0-0 ruststand is een juiste 
afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Maar ja, voor een puntje 
ga je niet naar Esch. Er moet wel gewonnen worden want we mogen 
niet nog meer averij oplopen. Dus een tandje erbij. Tuldania begint de 
betere kansen te krijgen en trekt de wedstrijd naar zich toe. Na een 
minuut of 10 maken Jeroen van den Biggelaar en Rien van de Wouw 
hun opwachting. En Esbeek slaat toe. Vanaf rechts verstuurt Pieter 
Abrahams een lage voorzet, Rien komt voor zijn man en tikt de 0-1 
binnen. Een zucht van verlichting gonst door de in deze periode 
Haaikneuterharten. 0-2 kan in korte tijd gemakkelijk maar gemakkelijk 
blijkt niet altijd gemakkelijk. Dus blijft het spannend tot de 88e minuut. 
Een speler van Essche Boys is zo vriendelijk om Pieter Abraham de bal 
te schenken en dit buitenkansje laat hij zich niet ontnemen. De 
bevrijdende tweede goal is voor Kees de reden om zijn onderscheiding 
extra glas in de stralende zon te geven. De winst is binnen. Een 
compliment aan de ploeg, met name aan doelman Jelle Verboven en 
het midden duo Sep Hesselmans en Harm van de Wouw die een 
ijzersterk verdedigingscentrum vormen. Al met al geen geweldige 
wedstrijd maar het gaat tenslotte om de punten. En dat is in deze tijd 
van het jaar geen zekerheidje. Nu eerst daar maar eens van genieten, 
op naar het carnaval. 



Gemuts (van onder de muts)

De knappe mannen hebben woord gehouden:
De onthulling was spectaculair
Jubileumprins Ruud kwam door het dak naar beneden
Rechtstreeks vanuit de donkere air.

Het lijkt nu of het mij op een idee heeft gebracht
Toen ik twee dagen later hetzelfde deed
Maar dan zonder de hulp van de knappe mannen:
Ik heb het sindsdien en stuk minder breed

Toch hoop ik carnaval weer onder de Haaikneuters te zijn
Om mee te kunnen genieten van het jubileumfeest
Dat Esbeek er dit jaar zeker van zal gaan maken
Carnavalsgek zijn we altijd al een beetje geweest

Dat de Hoogheden broers van elkaar zijn
Is één van de bijzondere jubileumgeschenken
Die wij, net als bij veel andere dingen,
Alleen maar in Esbeek kunnen bedenken

Want daarin zijn we als dorp altijd goed:
Voor het eerst iets heel bijzonders presteren.
Heel veel mensen komen daarom naar ons toe:
Ze denken nog veel van ons te kunnen leren

Ook zaterdagmiddag staat dat weer te gebeuren
Tijdens de optocht van het Haaikneuterrijk
Daarbij zetten we vooral Esbeekse zaken
Carnavalesk voor de toeschouwers en elkaar te kijk.

Dit jaar zeker ook één wagen met een landelijk thema
Die al in het programma Veronica Inside is gekomen
Waar hij aan de beruchte tafel werd besproken
Iets waar onze voetballers slechts van kunnen dromen…….

De Muts
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