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Agenda
        
02 sep Oud Papier (kerkplein)   
03 sep Adrianus geloofgemeenschap
07 sep Inzamelen restafval
15 sep Inzamelen gft-afval(alleen bebouwde kom)
17 sep Adrianus geloofgemeenschap
20 sep Inzamelen  PMD-afval

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 14 
september.  Kopij aanleveren voor zondagavond 10 september 19.00 
uur.



Felicitaties

01 sep Huub Neeleman
03 sep Amber van Gerven
04 sep Martje van Roovert
04 sep Giel Hesselmans
05 sep Ad van Dommelen
05 sep Dorus Smolders
06 sep Mirte Roozen
06 sep Nelleke de Beer
07 sep Paul Lambregts
07 sep Nina van Amersfort
07 sep Thijs de Jongh
08 sep Cees Smolders
10 sep Jan Craninckx
10 sep Marloes Smolders
11 sep Bram Hesselmans
11 sep Gijs Paulissen
12 sep Nienke v Dal
13 sep Mila Leeijen

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!



Voor informatie over adverteren in

 ‘t Kleppermenneke
Bel het redactiedres:

De Klapstaarten 11,

5085 GA  ESBEEK

Tel: 013 - 5169450

Adrianus Geloofsgemeenschap:

Zondag 3 september om 10.00u Gebedsdienst in den Doel bij 
Schuttershof. 
Ingang via Gerrit Kuijperspad. Laus Deo zal de zang verzorgen. 
Intenties zijn gratis en kunnen worden opgegeven bij 
Ellen van Gerven, tel 06 27 12 68 86 of vòòr aanvang van de dienst ter 
plaatse.

Liederentafel wordt opgeheven

Bij deze wil ik u laten weten dat wij hebben besloten de liederentafel op 
te heffen. Dit wegens tanende belangstelling. 

Vriendelijke groet,
Johann.v.d.Straaten.



MS Collectanten gezocht

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek 
naar de ziekte Multiple Sclerose. 

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In 
Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 
800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren 
zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. 
Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, 
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en 
gevoelsstoornissen. 

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met 
de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in 
innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost 
maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 

Kijk op de website  voor meer informatie en meld je 
snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!

www.mscollecte.nl



Aan De Keukentafel met Kees Oerlemans

Kees is alweer vijf jaar met 
pensioen en dat bevalt hem goed. 
Hij doet vrijwilligers werk op de 
sportvelden en is er altijd en overal 
nog  gêre  goedgemuts t  en  
goedlachs bij. 

Tulder
Kees, geboren en getogen op 
Tulder in een gezin van zes 
kinderen, beleefde daar een mooie tijd. “Met de grote huishoudens van 
toen woonde er veel jeugd in de buurt en met een grote groep kinderen 
fietsen wij naar school. We moesten ook wel eens te voet als de 
zandweg, die er toen nog lag, onbegaanbaar was door sneeuwval of 
dooi. En wegbrengen was er toen niet bij.” Is daar de voorliefde voor 
sneeuwschuiven ontstaan? “Ja, haha. Die sneeuwpakken van 15 cm 
van toen heb je niet meer. Daar hoop ik alle winters nog op.”

Ontvoering
Kees herinnert zich nog een indrukwekkend voorval uit die tijd. “Ik moet 
een jaar of twaalf geweest zijn toen er voor onze boerderij een Belg 
heen weer fietste. Een buurtgenoot waarschuwde mij dat mijn 
buurmeisje van zes jaar achterop de fiets was meegenomen. Op mijn 
geroep in de bossen kwam geen reactie. De politie werd 
gewaarschuwd en ik achterop de brommer bij dorpsagent Van Gestel 
het bos in en daar vonden wij haar ongedeerd terug. Waarschijnlijk was 
de dader geschrokken van mijn geroep. Later moest ik de Belg 
identificeren en zo is hij opgepakt. Hij was een bekende van de politie 
en mocht drie jaar lang Nederland niet in.” 

Smid De Kok
Broer Sjef nam de boerderij op Tulder over en zo belandde Kees op 20-
jarige leeftijd in de dorpskern van Esbeek. Hij had weinig met het 
boerenleven zelf, maar des te meer met de landbouwwerktuigen. 
Kees, handig en technisch aangelegd, ging naar de LTS richting 
bankwerken en daarna volgde hij een drie jarige avondopleiding 
landbouwmachines in Breda. “ 



“Op mijn 17e kwam ik bij smid De Kok in dienst. Het werk ging van 
fietsen maken en constructiewerk naar landbouwvoertuigen. Dat heeft 
mij altijd enorm geïnteresseerd. Vakmanschap leer je pas écht in het 
bedrijf.” 

Kees en het kunstgebit
Ondertussen trouwde Kees met de Bladelse Thea Mariën en het 
huwelijk werd gezegend met drie zonen. Kees, graag van de partij, zat 
bij carnavalsvereniging De Bierpompen en later bij de Raad van elf. “Ik 
was zo blij toen Wim van Zantvoort mij vroeg voor een nieuw 
opgerichte blaaskapel, want de raad was niks voor mij. Ik speelde 27 
jaar lang met veel plezier de bas bij Zuutjes Aon. Weekendjes weg was 
lachen. Dat waren hoogtepunten. Vooral het lang weekend in 
Denemarken bij onze Sjef.” 

Lees verder op de volgende pagina



Nog altijd is Kees in voor de weekendjes weg met motorclub de 
Vliegenvangers met hilarische  momenten als Kees zijn kunstgebit 
weer eens verliest. “Ik ben het nogal eens kwijt geweest. De ene keer 
vond ik het terug aan het voeteind van het bed, de andere keer in de wc 
of in de sneeuw, en ik heb het zelfs eens ingeslikt. Het zat vast in mijn 
slokdarm en ik lag er een week voor in het ziekenhuis.

Theo
Het noodlot sloeg bij Kees en Thea toe. Vorig jaar overleed hun 
jongste zoon Theo. “Het gemis is enorm voor ons. Op een bepaalde 
manier kan ik er wel iets in berusten, want ik kan me heel goed 
inbeelden dat hij geen leven had. Ik doe mijn best om het een plaats te 
geven en dat doet ieder op zijn eigen manier. Ik ben vrij optimistisch 
van aard en probeer het beste er weer van te maken. Wij hebben een 
fijne band met zijn persoonlijk begeleider van de GGZ. Hij komt 
regelmatig langs en dat geeft steun, zo ook het medeleven van vele 
andere mensen. Als muzikaal verzoeknummer kies ik voor het slotlied 
van de dienst van onze Theo: 'Halleluja' van Lisa Lois.”



Activiteit: Pilates/Yoga

De activiteit: Pilates/Yoga 
onder leiding van 
Nicole van Spaendonk, 
die gehouden werd op 
7 juli jl. was weer een 
groot succes.

Nicole legde eerst uit wat 
pilates en yoga inhield en 
deed de oefeningen voor, waarna de vrouwen dit ook probeerden. 
Iedereen deed enthousiast mee.

In de pauze gingen enkele vrouwen zelfs nog “op hun hoofd” staan.

Na de inspanning nog gezellig na geborreld in het café. Het was weer 
een geslaagde avond.

De volgende activiteit staat gepland op vrijdag 3 november. Het wordt 
een gezellige knutselavond.

Hierover kan je t.z.t. meer lezen en jezelf voor opgeven.

Groetjes José, El en Ingrid.



Gemuts (van onder de muts)

Alweer is er periode van vrije tijd voorbij
De zomervakantie die zit erop
En als je dit jaar in Nederland bent gebleven
Dan was het weer echt niet alleen maar top!!

De “zomertijd” was zo goed begonnen
Met prachtige weken in het voorseizoen
Maar toen de vakanties aangebroken waren
Kregen we met wisselvalligheid te doen.

Natuurlijk waren er goede dagen
Waarop er vooral te genieten viel
Maar paraplu en/of windscherm waren steeds nodig
Standvastigheid was de achilleshiel.

Vanaf nu gaan we weer verder kijken
Voor scholieren is dit de week van de nieuwe start
Van basisschool tot hogere opleidingen
Voor de meesten is deze week heel apart.

Daarvoor hoef je niet van school te veranderen
Een nieuwe klas of leerjaar is ook al speciaal
Op elk niveau worden plaatsen veroverd
En dat gaat soms wel heel radicaal.

Als de basisschoolkinderen zich daarna willen ontspannen
Dat kan dat tegenwoordig op het gerenoveerde speelveld
Waar schitterende nieuwe speeltjes zijn gekomen
De gemeente is voor hen nu even een held.

De tokkelbaan wordt al flink uitgeprobeerd
Zowel de jongere als de oudere jeugd vinden die top
En hopelijk is hij in ieder geval puberproof
Want die groep zoekt nogal eens de maximale mogelijkheden op.

               De Muts
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