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Agenda         

06 okt Inzamelen restafval
09 okt Adrianus geloofsgemeenschap 
09 okt Najaarstocht MTB-Esbeek
13 okt Infoavond alcohol en drugs bij jongeren
14 okt Inzamelen gft-afval (alleen bebouwde kom)
19 okt Inzamelen PMD-afval
23 okt Adrianus geloofsgemeenschap 
24 okt Liederentafel Schutterzangers

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 20 okt.  
Kopij aanleveren voor zondagavond 16 okt 19.00 uur. 

 

Najaarstocht  MTB 2016 

Op zondag 9 oktober wordt de 
Esbeekse Najaarstocht weer 
georganiseerd. Hieronder vind je 
belangrijke details met betrekking tot de 
tocht:
Afstanden: Je kunt 30, 45, 60 of 75 km rijden. Tijdens de tocht zelf kun 
je eventueel nog kiezen deze afstanden in te korten of te verlengen.
Inschrijven kan op de dag zelf. Voorinschrijving is niet nodig. 
Inschrijving voor de 60 en 75 km tussen 8.00 en 9.00 uur. De 
inschrijving voor de 30 en 45 km vindt plaats tussen 8.00 en 10.00 uur 
op sportpark Den Hondsbosch aan de Esbeekseweg 14 te Esbeek.
De Esbeekse MTB-Tocht is een Toertocht en uitdrukkelijk geen 
wedstrijd. Mocht je erg hard willen rijden dan adviseren we je tussen 
8:00 en 8:15 uur te vertrekken. Anders vragen we je begrip voor de 
langzamere deelnemers op het parcours. Wij doen in ieder geval ons 
best om te zorgen dat in het begin van het parcours iedereen zo snel 
mogelijk verspreid wordt.



Felicitaties

06 okt Arie Gerritsen
06 okt Jibbe Soetens
06 okt Anne v.d. Wouw
06 okt Lucas van Egmond
07 okt Pieter Abrahams
07 okt Wieske van Avendonk
07 okt Jo van Roovert
09 okt Wim v.d. Biggelaar
10 okt Louis Thomassen
10 okt Thomas v Helvoirt
10 okt Daniek van Gerven
11 okt Eva van Egmond
11 okt Rinel Vriens
11 okt Saar Smolders
11 okt Mik Bazelmans
14 okt Harm Trommelen
14 okt Sofie Hesselmans
14 okt Irene Donders
16 okt Miriam Hooijer
18 okt Lot Wijten
18 okt Sep Wijten
19 okt Rivka van Egmond

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!



Informatieavond “Alcohol, Drugs en Pubers”

Wij organiseren in nauwe samenwerking met de andere kernen, de 
Gemeente Hilvarenbeek, GGD, Novadic-Kentron, de jongerenwerker 
en Theater 'Helder” deze informatieavond voor ouders, verzorgers, 
trainers, leerkrachten, opvoeders en iedereen die met pubers werkt of 
omgaat.

Donderdagavond 13 oktober 2016

19.30 uur -  21:30 uur (koffie en thee staan klaar vanaf 19:00 uur)
In de zaal van café Schuttershof Dorpsstraat 2
5085 EG Esbeek

Voor vragen kunt u terecht bij uw dorpsondersteuner Miriam Hooijer 
via ,
FB-pagina “Dorpsondersteuner Esbeek” of (06) 51938087

esbeekdorpsondersteuner@gmail.com

Adrianus Geloofsgemeenschap

Zondag 9 oktober om 10.00u Gebedsdienst in den Doel bij 
Schuttershof. Ingang via Gerrit Kuijperspad. Laus Deo zal de zang 
verzorgen. Er is een intentie voor Wies Rademakers en zoon 
Gommaer. Intenties zijn gratis en kunnen worden opgegeven bij Ellen 
van Gerven, tel 013 516 91 07 of voor aanvang van de dienst ter 
plaatse.



Start met lopen bij de Dorpslopers

Er zijn veel inwoners van Reusel- de Mierden en omgeving die 
regelmatig een rondje lopen. Het voordeel van hardlopen is dat je kunt 
gaan wanneer je wilt, je kunt lopen waar je wilt.
Vele van deze sporters kiezen voor hun eigen opbouw. Er zijn diverse 
programma's op de markt die de lopers ondersteunen, is het niet via 
een schema op papier dan wel via de hoofdtelefoon met een vrolijke 
stem die zegt dat je goed vooruit gaat. Als je op deze manier aan een 
goede conditie komt en een aantal kilometers kunt lopen is dat 
geweldig toch! Maar toch haken veel van deze sporters na verloop van 
tijd af en dat is jammer.
Bij de Dorpslopers zijn al veel lopers begonnen; we hebben ze 
allemaal een beginnerscursus en de boodschap meegegeven: blijf als 
het enigszins kan elke week 2 keer hardlopen. De meeste van de 
startende lopers kiezen er dan voor om dit te blijven doen bij de 
Dorpslopers, waar ze 3 of 4 keer per week de mogelijkheid hebben om 
te kunnen trainen in een groep van verschillende snelheden en 
afstanden. 
Toen wij hier 10 jaar geleden mee begonnen hadden wij niet kunnen 
vermoeden dat deze formule zo'n succes zou worden! We zijn 
inmiddels uitgegroeid tot een club van meer dan 100 actieve lopers.
Daarom blijven wij die begincursussen geven voor iedereen die maar 
denkt dat hij of zij wil gaan lopen. Ook nu zullen we in oktober een 
speciale opstapcursus geven voor startende lopers. Wij hebben een 5 
tal trainers klaar staan om deze beginnende lopers te begeleiden. 
Als je nu denkt dit is iets voor mij, informeer even bij een van de vele 
Dorpslopers die her en der rondlopen, of bel even naar Leo van 
Avendonk 0650515466
LOPEN, HET IS NOOIT TE LAAT OM TE BEGINNEN!!



'Op zoek naar geluk' 

Iedereen is in zijn leven op zoek naar een beetje geluk, thema 4e 
Nieuwtij/mindfulness-in-de-kempen lezing met Maria Grijpma, 
schrijfster van 'Handboek voor Klein Geluk'.

Op zoek naar geluk vergeten we soms dat we gelukkig kunnen zijn met 
een dak boven ons hoofd, voldoende te eten, een vriendenkring…
Streven naar verandering, kent de valkuil van het veroordelen van hoe 
ons dagelijks leven als 'niet goed'. We verlangen naar een relatie, een 
nieuwe baan, een ander huis of een grotere auto en zijn daar zo druk 
mee dat we geen rust meer hebben om te genieten van wat we op dit 
moment mee maken of bezitten. En dat geeft onrust en onvrede. Het 
streven naar geluk brengt ons er verder vanaf dan we zouden willen.
Maria Grijpma, schrijfster en werkzaam in de zorg,  vertelt over het 
'Handboek voor Klein Geluk',  dat zij samen met Inge Jager maakte. 
'Geluk lijkt dichterbij dan je soms denkt'.
Met heel praktische voorbeelden geeft het boek handvaten voor het 
beleven van geluk in het dagelijks leven. 
In Mindfulnesstrainingen is gelukkiger leven een terugkerend thema 
en het 2e thema in de lezing. Is het mogelijk je te oefenen in gelukkig 
zijn?
Variërend van goudzoekers, tot vluchteling en monnik verschilt niet het 
doel gelukkig leven-, maar wel het 'Hoe'.  Wat is geluk eigenlijk?
Het onderwerp wordt vanuit verschillende oogpunten belicht, er 
worden handvaten aangereikt.
Weten dat ieder opzoek is naar geluk schept ook band die we met 
elkaar hebben.

Entree, donatie voor www.wereldouders.nl :€ 7,50.
Organisatie/ aanmelden: 
http-//www.nieuwtij.nl/mindfulness-in-de-Kempen.

tel 06 22 491 501.
Zaterdag 1 oktober van 14.30 tot ca 17.00 uur
Locatie Cultuurboerderij Westelbeers Voldijnseweg 8 5091KK
http://www.cultuurboerderij.nl





Aan De Keukentafel met Arnie Craninckx

Arnie schrijft boek 'Prettig 
verstoord brein’

Om haar hoofd leeg te maken 
begon de Esbeekse Arnie 
Craninckx (53) drie jaar geleden 
met het schrijven van blogs. Dat 
hielp haar bij het herstelproces 
na een beroerte in 2010. De 
aangrijpende verzameling blogs heeft zij gebundeld tot een boek. 
“In 'Prettig verstoord brein, humor als veerkracht' beschrijf ik 
zaken waar ik in het dagelijks leven tegenaan loop”, aldus Arnie, 
ondertussen ervaringsdeskundige. “Een simpele gebeurtenis 
kan voor mij een drama zijn. Het is constant keuzes maken, want 
als je het één doet ben je te moe voor het ander.” 

'Niemand ziet de rolstoel in mijn hoofd’
Arnie hoopt met haar boek onzichtbare beperkingen van mensen 
met NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) helder te maken en op 
meer begrip uit de omgeving. “Er wordt mij wel eens gevraagd 
wanneer ik onderhand weer ga werken. Niemand ziet de rolstoel 
in mijn hoofd.” Prof. Dr. Anne Visser-Meily, revalidatiearts in het 
UMC Utrecht en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, vindt in het 
voorwoord het boek een absolute aanrader. Het biedt steun aan 
lotgenoten en hun naasten. Zij prijst ook Arnie om haar 
humorvolle manier van schrijven. Arnie: “Ik hoop dat 
professionals ook mijn boek gaan gebruiken in de behandeling en 
voor lezingen. Ik geef tevens tips, adviezen en handvatten om 
grip te krijgen op de klachten. Maar ik schrijf ook over kleine 
overwinningen, die groots aanvoelen. Verbetering zit in het feit er 
beter mee om te gaan. Genezen kan niet, herstellen wel. Dat kan 
door trucjes en strategieën toe te passen, meegekregen op het 
Revalidatie Centrum Leijpark. Daar kreeg ik ook het advies om te 
gaan schrijven. Dat lukte mij niet meteen. Je moet sterk zijn om 
kwetsbaar te zijn.” 



Stappenplan
Arnie had  moeite met het delen van het 'douchegebeuren' op 
papier. “Mijn opgestelde stappenplannen werken in principe 
goed, maar ik was toen nogal gehaast. Ik stond onder de douche 
en wist dat er iets niet klopte. Het duurde even voordat ik besefte 
dat ik met kleren aan onder de sproeier stond. Erg confronterend. 
Mijn tranen vloeiden net zo hard als het douchewater. Zo zet ik 
ook gerust een pan rauwe aardappels op tafel.” Arnie kan geen 
film volgen of een boek lezen. Toch is zij er goed uitgekomen. “Ja, 
je ziet wel eens anders. Er overlijden zelfs mensen. Ik red het 
thuis zonder professionele hulp doordat ik veel steun, begrip en 
hulp heb van mijn kinderen en partner. Zij voelen mij goed aan en 
daar ben ik dankbaar voor. Je hoort ook vaak dat een huwelijk het 
niet redt en dat kan ik wel begrijpen.” 

Lees verder op de volgende pagina



Het boek 'Prettig verstoord brein' is verkrijgbaar via de 
gelijknamige website en kost 15 euro. Een gesigneerd 
exemplaar is mogelijk.

Lievelingsmuziek: 'Try' van Pink. “De tekst geeft precies aan 
dat wat ik doe: opstaan en proberen.” 



Andreas Schotel Museum Esbeek

Tentoonstelling: Dirk Baksteen (1886-1971), etser 
van de Kempen

De reputatie van de graficus Dirk Baksteen (1886-
1971) is 45 jaar na zijn dood nog altijd niet verstomd en heeft een 
goede klank. Zijn etsen staan immers voor grafisch-technische 
kwaliteit. Dirk Baksteen is, evenals Andreas Schotel, een 
Rotterdammer van geboorte en heeft eveneens langdurig in de 
Kempen gewerkt, weliswaar aan de andere kant van de landsgrens in 
Mol en Antwerpen.

Voldoende reden voor het Andreas Schotel Museum te Esbeek om van 
15 oktober 2016 t/m 15 januari 2017 een tentoonstelling te wijden aan 
het grafisch werk van Dirk Baksteen, dat uit de collectie van (het 
gesloten) Museum Kempenland Eindhoven en uit particulier bezit in 
bruikleen is verkregen.

Dirk Baksteen is in 1886 in Rotterdam geboren als zoon van een 
bontwerker. Naast zijn werk als huis- en decoratieschilder studeert hij  
aanvankelijk aan de avondopleiding  aan de Rotterdamse academie 
bij Alexander van Maasdijk en Ferdinand Oldewelt. Wanneer zijn broer 
Gerard Baksteen (1887-1976) in 1911 met een beurs aan de 
Antwerpse academie gaat studeren, vatten ze samen in 1912 het plan 
op naar Zuid-Frankrijk te gaan, Vincent van Gogh achterna. Echter zo 
ver komt het niet. Gestimuleerd door verhalen gaan ze naar Mol en 
komen met kunstschilder Jakob Smits (1855-1928)  ook uit Rotterdam 
geboortig  in contact. Dirk wordt bij hem hulpje en leerling. Door Smits  
die zelf ook etst  leert Dirk Baksteen de Amerikaan William A. 
Sherwood (1875-1951) kennen, die hem vooral technische adviezen 
geeft en van wie hij zijn eerste tweedehandse etspers koopt. In 
tegenstelling tot Smits drukt Baksteen voortaan zijn etsen zelf af. In 
1917 trouwt hij Hilda Van den Panhuizen, met wie hij op de Mariahoeve 
zeven kinderen krijgt. Overigens na haar dood in 1958 hertrouwt hij in 
1962 met Ida Mostmans. Tot 1920 blijft hij bij Smits om dan zelfstandig 
verder te werken. In de tweede wereldoorlog onderhoudt hij contacten 
met Duitse kunstenaars, hetgeen hem na de oorlog in moeilijkheden 
brengt, zodat hij 5 jaar geïnterneerd wordt. Hij verlaat Mol en trekt naar 
Antwerpen. 



In zijn leven laat hij een viertal etsmappen verschijnen: De Heilige 
Kempen (1922), 1886-1936 (1936), De Oude Kempen (1951) en Het 
Kempisch Landschap (1956). Zijn ambachtelijk-technisch zeer 
bekwame, verfijnde etsen roepen een verstild en esthetisch-
romantisch beeld van de landelijke, armoedige Kempen van eertijds 
op. Boerenhoeven, hutten, Vlaamse schuren  de oudste ervan als 
veteraan aangeduid , een enkele molen of boom in een uitgestrekte 
verlatenheid figureren als nagenoeg enige onderwerpen in zijn etsen 
en bepalen het poëtisch, lyrisch karakter van zijn grafiek. Daarnaast 
schildert en aquarelleert hij gelijksoortige onderwerpen. Over 
waardering tijdens zijn leven heeft hij niet te klagen gehad.  

Op zondag 16 oktober a.s. om 14.00 uur wordt de expositie officieel 
geopend. Als conservator van het museum zal kunst- en 
cultuurhistoricus Peter Thoben graficus Dirk Baksteen introduceren. 
Na ook beeldend kunstenaar Jan Vosters uit Reusel voorgesteld te 
hebben zal hij met hem in een tweegesprek van gedachten wisselen 
over de kunst van toen en nu, alsook over de Kempen als 
inspiratiebron voor kunstenaars.

Het museum is dagelijks geopend, behalve op maandag, van 11.00 tot 
16.00 uur.

Andreas Schotel Museum Esbeek
in Café Schuttershof
Dorpsstraat 2
5085 EG  Esbeek



ZANG EN VRIENDSCHAP DIESSEN   Speelgoed en kinderkledingbeurs

Op zondag 13 november 2016 vanaf 10.00 uur tot  13.00 uur is het 
weer zover.
Zang en Vriendschap Diessen organiseert dan alweer voor de 16de 
keer haar jaarlijkse speelgoed- en kinderkledingbeurs.
Deze beurs is bij uitstek de plaats om nog goed te gebruiken 
speelgoed en kinderkleding te kopen of te verkopen voor een zeer 
vriendelijke prijs. Ook deze keer zal dit plaatsvinden in de sporthal van 
Hercules, Rijtseweg 1 te Diessen.
De entree bedraagt € 2,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis 
binnen.
Als U spullen wilt verkopen kunt u daarvoor één of meerdere kleine of 
grote tafels huren.
De kosten voor een kleine tafel bedragen € 6,50 en voor een grote tafel 
€ 13.00.

INFO
Inschrijven voor deze beurs kan heel makkelijk door een e-mail met uw 
naam, adres, telefoonnummer en aantal gewenste kleine of grote 
tafels te sturen naar Harrie van Nieuwkuijk, :  of 
tel.nr.013-5041749.

hnieuwkuyk@ziggo.nl

VLOH's bingo prijzencircus 

Het zit er nu toch echt aan te komen. De sponsoren, die dit jaar 
prachtige prijzen ter beschikking stellen voor VLOHradiobingo, zijn 
grotendeels bekend. Wat ze weggeven, liegt er niet om. Voor u de 
hoogste tijd dus om de data in uw agenda te noteren waarop 
VLOHmedewerkers en sympathisanten klaarstaan voor de 
lotenverkoop. In Diessen is dat op de vrijdagen 14 en 28 oktober van 
14:00 tot 18:00 uur en op de zaterdagen 15 en 29 oktober tussen 10:00 
en 16:00 uur. Natuurlijk zijn zij ook de mensen in Hilvarenbeek graag 
van dienst en wel eveneens op de zaterdagen 15 en 29 oktober van 
10:00 tot 16:00 uur, maar ook op de zondagen 16 en 30 oktober tussen 
12:00 en 16:00 uur. Verkooplocaties zijn supermarkten en 
Zorgcentrum De Clossenborch. VLOHradio zit nog steeds te springen 
om aanwas. Geef je snel op als vrijwilliger en kijk wat je voor de radio-
omroep kunt betekenen.



Stichting Vrienden van Andreas Schotel  Uitnodiging                                                                                                        

                                                       
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Andreas Schotel in Esbeek nodigt 
u graag uit voor de opening van de tentoonstelling Dirk Baksteen (1886-
1971), etser van de Kempen op zondag 16 oktober a.s. om 14.00 uur in het 
Andreas Schotel Museum in café Schuttershof, Dorpsstraat 2 te 5085 EG  
Esbeek.

Dirk Baksteen uit Rotterdam was evenals zijn jongere stadgenoot Andreas 
Schotel langdurig werkzaam in de Kempen, maar dan aan de andere kant 
van de landsgrens. Op de opening zal kunst- en cultuurhistoricus Peter 
Thoben, conservator van het Esbeekse museum, graficus Dirk Baksteen 
introduceren. Na ook beeldend kunstenaar Jan Vosters uit Reusel 
voorgesteld te hebben zal hij met hem in een tweegesprek van gedachten 
wisselen over de kunst van toen en nu, alsook over de Kempen als 
inspiratiebron voor kunstenaars.

                   De linde uit Album De Oude Kempen  1951, ets

De expositie vindt van 15 oktober 2016 tot en met 15 januari 2017 in 
het Andreas Schotel Museum Esbeek plaats met grafiekbladen uit de 
collectie van het voormalige Museum Kempenland Eindhoven (in 
beheer bij het Eindhoven Museum) en uit particulier bezit. 

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. Graag vooraf 
aanmelden via info@andreasschotel.nl



Tuldania wint nipt met 1-0 van Chaam.

Verdiend was het nauwelijks te noemen 
maar belangrijk was de krappe winst wel. 
Door de 1-0 blijven de Esbekenaren 
meedoen in de top. Tegen medekandidaat 
Chaam was Tuldania zeker niet de mindere 
maar een gelijkspel had de verhouding 
beter weergegeven. Niettemin, 2 
bonuspunten zijn altijd welkom.
Eerst even een ander, zeer grappig 
voorval. Tuldania 3 moest een uitwedstrijd 
spelen tegen de Spoordonkse Boys. Na 
een minuut of 5 riep een Esbeekse supporter “kom op Tuldania” en bij 
een supporter van Spoordonk ging een belletje rinkelen. Tuldania?? 
Wij moesten toch tegen Knegselse Boys? Op het andere veld was een 
ander team van Spoordonk aan het voetballen tegen Knegsel, ook 
oranje zwart. Na de wissel won het 3e met 3-2.
Op miraculeuze wijze werd in de 25e minuut van de eerste helft een 0-1 
voor Chaam voorkomen. Uit een corner ontstond een scrimmage en 
een speler van de ploeg uit het gelijknamige dorp leek de bal in het doel 
te tikken. Via een Esbeekse teen ketste de bal tegen de paal en bleef 
het bij de brilstand. Even daarna hielp de lat bij een vrije trap. Ook 
Tuldania kreeg kansen, het had bij de rust zomaar 2-2 kunnen staan. 
De ploegen waren aan elkaar gewaagd. En dat bleef zo. Het spel 
golfde op en neer en de voorspelling van een Chaams bestuurslid 
tijdens de koffiebreak kwam uit. “De ploeg die het eerst scoort zal 
waarschijnlijk de winnaar worden”. Jordi Damen werd de matchwinner. 
Hij benutte met  een precisie a la Platini de toegekende vrije trap. Even 
leek Chaam onder de voet te worden gelopen. Wellicht was dat het 
geval geweest als niet een van de jongens van oranje zwart een niet te 
missen kans niet wist te verzilveren. Daarna gingen bij de bezoekers 
alle remmen los. Aanval op aanval golfde op het Esbeekse doel waar 
keeper Rob van den Biggelaar weer eens zijn vakmanschap kon laten 
zien. Tot de laatste seconde hing een gelijkspel in de lucht. Met kunst 
en vliegwerk werd dat voorkomen. De uitstekende scheidrechter floot 
af en de 3 punten waren in de pocket.  



Tuldania verliest met 3-2 van FC Drunen.

Tuldania was door diverse oorzaken 
niet sterk genoeg om FC Drunen te 
verslaan. En dat is jammer, want een 
hoogvlieger is de ploeg aan de duinen 
niet. Op een sfeerloos sportpark in de 
Langstraat moest de ploeg van trainer 
Kees Mollen zijn meerdere erkennen 
in een matig FC Drunen. 3-2.
Het is worstelen met de mogelijkheden 
voor trainer Kees Mollen. Studie, werk, 
wonen, thuis beïnvloeden de 
trainings-mogelijkheden. En dan 
wordt je gedwongen om keuzes te 
maken. Reken daar nog een flink aantal blessures bij dan zijn de 
problemen compleet. Het is moeilijk om er dan te “staan” met een 
nauwelijks ingespeeld elftal. Moeilijk ook om een strijdplan uit te laten 
voeren. Daarvoor waren er simpelweg te weinig automatismen. 
Goede wil bleek niet voldoende. Zeker niet tegen een ploeg die na de 
verkregen voorsprong er alles aan deed om de wedstrijd te verzieken. 
De scheidsrechter van dienst, nog gediend onder Napoleon, had niet 
de minste moeite om er een geweldig gezapig potje van te maken. 
Oké, de wedstrijd zelf. Al na 5 minuten was het 1-0, de eerste beste 
aanval van FC Drunen was raak. Een mooie voorzet, dito kopbal. Kees 
de Beer bracht al snel de strijd weer in evenwicht, het prima 
steekpassje van aanvoerder Jorn Wijten werd keurig afgewerkt in de 
verre hoek. De wedstrijd kabbelde verder en tot overmaat van ramp 
dienden zich tegen de rust ook nog blessures aan bij Rien van de 
Wouw en Jorn Wijten. Jorn moest al tijdens de rust worden vervangen, 
Jibbe Soetens kwam in zijn plaats. FC Drunen nam het voortouw en 
maakte er na de pauze door weifelend optreden onzerzijds al snel 2-1 
en 3-1 van. De licht geblesseerden Jordi Damen en Harm van de 
Wouw vielen nog in om het tij te keren maar verder dan 3-2 door Jordi 
kwam Tuldania niet. Maar och, er zijn wel meer tegenslagen 
overwonnen. We winnen samen en verliezen samen. Geen nood. Aan 
de gedrevenheid van onze nieuwe inspirator zal het niet liggen.





Gemuts (van onder de muts)

Op 1 oktober veranderde er in medialand veel
Nieuwe radio en tv-programma's startten
Gelukkig zijn al die herhalingen voorbij
Die mijn geheugen steeds weer tartten.

Ook in Esbeek kijken we de komende weken
Op verschillende manieren weer goed vooruit
Er wordt zelfs al aan Leeuwerik III gedacht;
Dan hoeft geen enkele woningzoekende Esbeek nog uit.

Een heel ander heel goed initiatief
Waar jong en oud veel van kunnen leren
Is de informatieavond die volgende week
Een aantal instanties samen organiseren.

Want in deze bijna niet te volgen digitale wereld
Is het niet meer zo dat in Esbeek niets gebeurt
Op het gebied van alcohol en drugs
Wordt ook ons dorp helaas besmeurd.

Op bospaden en langs weilanden
Wordt regelmatig afval gedropt
En ook onze jeugd gaat overal uit:
Een pilletje is zo in de mond gestopt!

Daarom is het belangrijk op de hoogte te blijven
Van de vernieuwingen op dit gebied
Waardoor je zeker in je directe omgeving
Waarschuwende signalen meteen ook ziet.

Zodat je als ouder, leraar, verzorger of coach
Die toch samen de opvoeding begeleiden
Tijdig met de jeugd in gesprek kunt gaan
Om ze zo gezond naar de volwassenheid te leiden.

               De Muts
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