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Zoals wellicht bekend is gaan we vanuit Esbeek op de eerste zondag in 
mei dauwtrappen van Esbeek naar Den Bosch. Dit jaar zal dat alweer 
voor de 14de keer gaan gebeuren. Dit zal zijn in de nacht van zaterdag 
30 april op zondag 1 mei. Hier voorafgaand zal er ook een aantal 
zondagen geoefend worden. We willen dit jaar starten a.s. zondag 20 
maart. We vertrekken dan om 9.00 uur vanaf het Dorpsplein. Opgeven 
is niet nodig, wie er op tijd is loopt mee. 

In het volgende “Kleppermenneke” meer informatie.

Agenda

Jan t/m31 mrt Expositie schotel
ste

20 mrt 1  Oefen wandeling Esbeek-Den Bosch
20 mrt Expositie Piet v. Mensvoort en Astrid v. Egmond

de23 mrt Lezing 2  wereldoorlog in Museumbrouwerij
26 mrt Lichtjestocht
02-03 apr Viering 25-jaar Museum De Dorpsdokter
04 apr Liederentafel
05 apr Inzamelen plastic verpakkingsmateriaal
11 apr Algemene leden vergadering coöperatie Esbeek
30 apr Uitreiking lenteprijs in Elckerlijc

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op donderdag 31 maart.
Kopij aanleveren voor zondagavond 27 maart 19.00 uur.

Werkgroep om de kerk

De komende tijd zijn aan de beurt:
Groep 1 op vrijdag 18 maart 
Walter v.d. Borne Lauwersstraat 10 tel. 5169411
Harry v.d. Bruggen Hoogeindsestraat 7a tel. 5169370
Jan v.d. Sande Groenstraat 36 tel. 5169237
Frans Cattenstart Kerkpad 14 tel. 5169478
Thieu Veron Spaaneindsestraat 17 tel. 5169291



Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, 
op het redactie adres. Wij feliciteren deze keer:

17 mrt Nikkie Frijters
17 mrt Jesper van Dooren
17 mrt Niels Grootjans
18 mrt Joost v.d. Biggelaar
20 mrt Eric Moors
21 mrt Baukje Lycklama
21 mrt Chris van Laarhoven
22 mrt Kim Frijters
22 mrt Dirk Neleman
22 mrt Jos Wenting
23 mrt Cecile van Dal
23 mrt Bas Schellekens
24 mrt Zr. Redempta Hesselmans
25 mrt Mieke Halters
25 mrt Kees van Mol
26 mrt Marion van Roovert
29 mrt Thijs Hesselmans
30 mrt Senna van Dommelen

Van harte gefeliciteerd allemaal !!! 

Uitslagen 

02-03 DSV 4 - Tuldania 3 9-3
12-03 Nijnsel - Tuldania A1 5-10

Let op:  
NIET afmelden nieuwe korfbalseizoen betekend dat je lid bent! 





De Knip erop!!!

Boos zijn ze, maar vooral teleurgesteld, verdrietig.
De leden van de actiegroep “de Purperen Heide” hebben elkaar 
gevonden in hun frustratie.
Als donderslag bij heldere hemel bleek op de kletsaovend van de 
Haaikneuters dat de Purperen Heide was opgeofferd aan Mijn Brabant.
Er vallen harde woorden. “Een klap in het gezicht” en “Een steek in mijn 
Haaikneuterhart” Sinds mensenheugenis konden zij zich aan het einde 
van de kletsavond emotioneel uitleven door samen met den Tinus “ De 
Purperen Heide” te zingen. Maar dit jaar werd de natuurlijke biotoop 
van iedere Haaikneuter vervangen door : “mijn Brabant”; een afgang, 
een aanfluiting. Niemand kent tekst of melodie, het raakt geen enkele 
snaar. 

Het verweer van den Tinus was zwak: ”Ze” wilden iets anders”.
Wie “Ze” zijn is niet duidelijk, wist niemand. En het was zeker geen 
verbetering. Voor zo'n liedje kan ik niet opstaan en zeker niet tot tranen 
toe geroerd luidkeels meezingen.
De leden van de actiegroep “De Purperen Heide” zinnen op 
maatregelen. Deze miskleun zal hoe dan ook moeten worden 
rechtgezet. Ideeën zat.
Na langdurig soebatten en overleggen wordt unaniem besloten om 
“Ze” maximaal onder druk te zetten. En wel op een zo onontkoombare 
manier dat “Ze” volgend jaar bij de kletsavond aan den Tinus op hun 
knieën zullen smeken of hij alstublieft weer “De Purperen heide” wil 
zingen.
De vrouwelijke leden van de actiegroep hebben besloten zich vanaf nu 
niet meer te scheren. Er wordt pas weer geschoren als ze gewonnen 
hebben. 
De Knip Erop!!
Dat dit een draconisch maatregel is moge duidelijk zijn. Van bovenlip 
tot bikinilijn zal Esbeek er totaal anders gaan uitzien. Dat dit nefaste 
gevolgen kan hebben voor de seksuele relaties nemen zij voor lief. 
Zelfs als het gebrek aan kleutertjes voor de Debberkes hierdoor totaal 
uit de hand gaat lopen brengt hen niet aan het twijfelen.
Het doel heiligt de middelen.

Als u deze actie wilt steunen neem dan contact met ons op via de 
Nepsite WWW.De Knip erop.eb



'HELLO' Haaikneuters en Haaikneuterinnen!

Carnaval 2011 is weer achter de rug. Als Prins der Haaikneuters wil ik 
graag even terugblikken naar die, voor mij, fantastische tijd. Vanaf het 
moment dat je wordt gevraagd om Prins der Haaikneuters te zijn gaat 
alles in een stroomversnelling. Er moeten bijvoorbeeld een heleboel 
zaken (in het geheim) worden geregeld. Dat was voor mij zeer zeker 
een spannende tijd.
Eén van mijn hoogtepunten voorafgaand aan carnaval was de 
grandioze onthulling door De Dûikelèèrs. Het moment dat de 
onthulling zijn climax bereikte en ik tevoorschijn kwam was een 
moment om nooit te vergeten. Als je dan hoort en ziet hoe het gehele 
Haaikneuterrijk je toeschreeuwt en toejuicht is dat iets om kippenvel 
van te krijgen. Zo blijkt ieder jaar maar weer dat carnaval in het 
Haaikneuterrijk een heel hecht feest is waar jong en oud welwillend 
aan meedoet.
Voor die schitterende tijd wil ik, ook namens mijn Adjudant Rob, 
iedereen die zich op wat voor manier dan ook voelt aangetrokken tot 
het Haaikneuterrijk heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.
Een speciaal woord van dank wil ik uitspreken naar de Raad van Elf en 
mijn vriendengroep De Klappers, zij hebben mij mede het vertrouwen 
gegeven om tijdens carnaval op een waardige manier te regeren over 
het Haaikneuterrijk.

ESBEEK……BEDANKT!!!

ZDH Prins Poelie



Foto's Carnaval 2011



Uitslag Optocht 2011



Fatale brand in Esbeekse pachtboerderij in 1880

door  Jan van Helvoirt

Op 30 april 1842 ontstond er in Beek achter de kerk 
een geweldige brand, waarbij 13 huizen in 
vlammen opgingen. Niet minder dan 18 gezinnen 
waren gedupeerd door deze wrede daad. Men 
ging er immers van uit dat brandstichting de 
oorzaak was. Op 17 mei van dat jaar werd de 30 
jarige Beekse timmerman Adriaen van Esch 
opgepakt vanwege het leggen van brandbrieven. 
Gedupeerd was ook de weduwe Hesselmans op 

31 oktober 1876. Een 11 jarige knaap had zich misdeeld gevoeld 
bij 'het uitdelen van een aantal vruchten'. Uit wraak zette hij met 
een lucifer het strooien dak in vlam. 
Op 23 augustus 1929 stichtte een knaap uit Goirle opzettelijk 
brand in de Beeksche Heide. Hij reed op de fiets door de hei, stak 
een sigaar aan en daarmee ook de gortdroge heide. Hij dacht dat 
hij drie gulden kon verdienen met het bluswerk, maar hij kreeg 
echter drie maanden en werd ontoerekeningsvatbaar verklaard. 
Op 24 augustus 1926 brandde de rokerij bij slager Simons 
geheel uit, waarbij twee varkens 'voortijdig' stierven. Bij Frans de 
Laat in Esbeek kwamen op 13 augustus 1930, behalve het 
werkpaard, ook enkele varkens door het vuur om. De oorzaak 
van de brand was niet bekend, maar de exacte schade wel 
degelijk: f 10.000,-. De woning bleef gelukkig 'nog even' 
gespaard. De brand bij Peter Maas op het toenmalige Hoogeind 
(nu Groenstraat) in Esbeek was veel dramatischer. Hij was 
uiteraard niet verzekerd en hij verloor zijn boerderij met de 
gehele inboedel en geraakte hiermee tot eenen volslagen staat 
van armoede. De oude hoeve stond juist ten oosten van de 
boerderij van Jan van de Sanden en even ver van de straat 
verwijderd. De grote 'hoven' ervoor waren voorpotingen. De 
hoeve van Maas is nooit meer opgebouwd. Wellicht gingen zij 
daarna wonen in een huisje aan het zandpad er tegenover; in 
1889 woonde er immers de weduwe Peter Maas. 



De plaats van boerderij Maas die in de 19e eeuw totaal verbrandde

Op de plaats van de brand werd Matijs Maes eerder op 31 
augustus 1659 geboren, vertrok naar Rovert en werd de 
stamvader van de latere familie Van Roovert in Esbeek. 
Het boerderijtje van Cornelis Brouwers in Esbeek, dat al in de as 
lag voordat de brandweer arriveerde, bestond grotendeels uit 
hout, stro en gevlochten tenen. Het armoedige boerderijtje stond 
in 1890 nog aan de zuidkant van de Tuldensedijk. Het is niet meer 
opgebouwd.
In 1828 bezat Jan Adriaan Prinsen de aloude hoeve de 
Craenmeer en zijn broer Nicolaas Adriaan Prinsen had hoeve de 
Leuter in eigendom. Dan bezat Cornelis Prinsen nog een 
boerderij in de Braken, gelegen aan het oude zandpad achter de 
huidige visvijver aan de Tuldensedijk. Later werd de hoeve aan 
Jan van Laarhoven verpacht: de Prinsen zaten er warmpjes bij! 
Op een zondagmorgen in 1880 waren Jan en zijn vrouw in 
Hilvarenbeek naar de kerk, terwijl hun drie kleine kinderen alleen 
thuis bleven. Voordat men weer thuis was stond de boerderij al in 
lichterlaaie. Vermoedelijk was de brand ontstaan door 
onvoorzichtigheid van de kinderen. De gebouwen waren 
verzekerd voor 800 gulden maar de inboedel met de totale 
verzamelde oogst en het vee niet. Familie Van Laarhoven verviel 
tot de bedelstaf. De boerderij is nooit meer opgebouwd. 



Stichting Welzijn Hilvarenbeek

Wilt u iemand in het zonnetje zetten? 
De “Lenteprijs” is sinds 1973 in Hilvarenbeek een begrip. De 
organisatie was tot 2000 in handen van de gemeente Hilvarenbeek. 
Het is nog steeds een gemeentelijke prijs.
Vanaf 2000 is de organisatie in handen gekomen van Stichting Welzijn 
Hilvarenbeek en wordt de Lenteprijs om het jaar uitgereikt.

Deze Stichting heeft het beeldje “Mee d'n krommen erm” al vijf keer uit 
mogen reiken en dit jaar staat de uitreiking weer gepland voor 
Koninginnedag.

De Lenteprijs is een prijs voor die vrijwilliger (m/v) die zich op een 
onbaatzuchtige wijze en onopvallend inzet voor de medemens op het 
gebied van welzijn en zorg. De kandidaat moet woonachtig zijn in een 
van de zes kernen van Hilvarenbeek.

De Lenteprijs is tevens een open prijs, iedere inwoner van onze 
gemeente kan een kandidaat (m/v) voordragen. Naam en adres van 
de indiener en naam, adres en beschrijving van de activiteiten met 
betrekking tot de kandidaat kunnen tot uiterlijk 28 maart worden 
ingediend bij mw. M. Hosli-Cillessen ( voorzitter), Diessenseweg 100 
of bij dhr. J. van Raak ( secretaris), deken Cauthalstraat 13 in 
Hilvarenbeek.

Op donderdag 30 april vindt in cc Elckerlijc de uitreiking plaats. Het 
programma begint om 20.00 uur en de officiële bekendmaking is rond 
half 9. De prijs bestaat uit een beeldje, voorstellende een zittende 
vrouwenfiguur getooid met een brabantse poffer. Zij heeft een mandje 
aan haar arm dat bedekt is door een doek waarin voor het oog niet 
waarneembare gaven. Dit beeldje draagt de naam: Mee d'n krommen 
erm” en is gemaakt door Hans Claesen. 

Maria Hosli-Cillessen
voorzitter st. Welzijn Hilvarenbeek



Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen  

 

  Ioannes Goropius Becanus  

 

 

         

 

       PERSBERICHT EN TEVENS UITNODIGING 

De heemkundekring Ioannes Goropius Becanus bracht in 2009 een 
schitterend fotoboek uit met de titel: Hilvarenbeek in de jaren zestig 
zoals vastgelegd door dorpsfotograaf Ran Naaijkens. Ondertussen 
heeft de commissie bestaande uit Jan van Beurden, Ad van Gool en 
Harrie Verhoeven niet stil gezeten en zijn zij verder gegaan met het 
digitaliseren van het restant van de jaren zestig maar zij hebben ook 
een start gemaakt met de jaren zeventig. Meer dan 1500 foto 
negatieven zijn inmiddels gedigitaliseerd. Een geselecteerd aantal 
hiervan zullen worden getoond op dinsdag 5 april 2011 in de zaal van 
café De Gouden Carolus aansluitend aan de algemene leden 
vergadering.

Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom voor de vertoning van foto's van 
Ran Naaijkens uit de jaren zestig, zeventig. Deze zullen worden 
vertoond op een groot dia scherm. Wat krijgen wij onder andere te zien:

Meester van Meel en zijn jongenskoor, het sorteerbedrijf van Piet 
Lagerwerf, de Rooie Fik, winkels van Van Roermund, Piet Boers en 
Gebr. Blankers. Jan Vis met zijn bekende viskar of kraam op de kermis 
evenals Frans Bul, Jo Barben, een wagenspel op de Vrijthof met Wies 
Rademakers,  het rijke roomse leven met pastoor De Beer, bekende  
Bekenaren als Toon Voeten, Gonda Naaijkens, Fons Naaijkens, 
toneelspelers van Vondel, de gildes, de scholen,  te veel om op te 
noemen…

Kortom onverwachte gezichten en momenten, een feest van 
herkenning. Iedereen is welkom en de entree is GRATIS.



Stichting Museum de Dorpsdokter,

Doelenstraat 53, 

5081 CK Hilvarenbeek. 

Tel: 013-5054093. 
www.museumdedorpsdokter.nl

Viering 25-jarig bestaan Museum De Dorpsdokter op 2 en 3 april 2011 

Op 2 november 1984 legde Dr. H. A. M. Ruhe de eerste steen van het 
nieuw te bouwen museum.
In april 1986 werd het museum officieel geopend met als 
kerncollecties “De Dorpsdokter van Vroeger” en de geschiedenis van 
Hilvarenbeek en Diessen in deze. Op 1989 schonk Dr. Ruhe zijn 
collectie De Dorpsdokter aan het museum. In de daarop volgende 
jaren is deze collectie sterk uitgebreid en zelfs aangevuld met andere 
beroepen binnen de 1e lijnszorg, zoals de apotheker, de 
fysiotherapeut, de tandarts, de EHBO en de wijkverpleging. Door het 
unieke karakter van deze collectie werd in 2004 besloten de naam te 
veranderen van Museum De Doornboom in Museum De Dorpsdokter. 
De gemeente Hilvarenbeek heeft hiermee een succesvol medisch-
historisch museum binnen haar grenzen, enig in zijn soort. Dit moge 
blijken uit het feit dat in de afgelopen 25 jaar wij ca. 80.000 bezoekers 
mochten verwelkomen. Met een vijftiental vrijwilligers staan wij elk 
seizoen weer klaar. 

Tijdens het Nationaal Museumweekend viert het museum zijn 25-jarig 
bestaan. Op zaterdag 2 april vanaf 14.00 uur is er een feestelijke 
bijeenkomst voor pers, sympathisanten en  genodigden waar onder 
de Vrienden van het Museum en leden van de Heemkundige Kring 
Ioannes Goropius Becanus. De gasten kunnen dan kennis maken met 
reuzin Hildewaris, de culturele vertegenwoordigster van 
Hilvarenbeek. Zij wordt geflankeerd door de middeleeuwse ridders 
Mike en Peggy in originele ridderdracht. Dus kinderen, breng het foto 
toestel maar mee!

Op zondag 3 april stelt het museum zijn deuren open voor het publiek. 
De conservatoren geven doorlopend rondleidingen en er zijn 
optredens van muziekgroepen van harmonie Concordia. Tijdens het 
weekend is molen De Doornboom in bedrijf en houden de 
medewerkers van De Doornhof een verkoop van kruiden en planten.



Het museum is gelegen aan de voet van de molen De Doornboom aan 
de Doelenstraat in Hilvarenbeek en is geopend van 13.00 uur tot 17.00 
uur. Het museum is deze middag toegankelijk tegen een gereduceerd 
tarief van 1 euro. Voor kinderen is de toegang gratis.

U bent van harte welkom bij Museum de Dorpsdokter op zondag 3 april 
tijdens het museumweekend!

Neemt u voor nadere inlichtingen contact op met de directeur van het 
museum: Hans Schoenmaker, 013-5042201, of de voorzitter van 
Stichting de Dorpsdokter: Rien Vermaire, 013-5052685..

Heemkundige Kring  

Hilvarenbeek en Diessen 

Ioannes Goropius Becanus 

Uitnodiging lezing: 
'de Tweede Wereldoorlog aan de hand van poststukken' door 
Dam van der Linden. 

Woensdag 23 maart om 20.00 bij Museumbrouwerij de Roos in 
Hilvarenbeek. Toegang gratis.

Dam (Adam) van der Linden heeft sinds vele jaren een fascinerende 
hobby. Hij vertelt over de Tweede Wereldoorlog aan de hand van 
poststukken. De periode juist voor, tijdens en direct na de Tweede 
Wereldoorlog is postaal zeer interessant. Naast regulier gelopen 
poststukken met de verschillende tarieven, diensten en frankeringen, 
kunnen we op poststukken bijzondere strookjes en stempels 
aantreffen die rechtstreeks betrekking hebben op een bijzonder 
aspect, regeling of voorziening uit één van deze periodes. Ook zijn er 
tijdens de Tweede Wereldoorlog specifieke 'oorlogszegels' 
uitgegeven, die tot na de oorlog werden opgebruikt.

In chronologische volgorde behandelt Dam:
1. De periode vóór de inval in Nederland (tot 10 mei 1940)
2. De periode van de inval tot de capitulatie (tot 15 mei 1940)
3. De periode tijdens de volledige bezetting van Nederland (tot 14 

September 1944)



4. De aanloop naar de bevrijding (vanaf 14 september 1944 tot 5 
mei 1945)

5. De periode na de bevrijding (vanaf 5 mei 1945)

Met name censuur, militaire post en het terugsturen van post wegens 
o.a. verbroken postverbindingen hebben vele sporen op de 
poststukken achtergelaten in de vorm van strookjes en stempels. 
Tevens wordt post van/naar politieke organisaties (NSB, NAD, NAF) 
en het Rode Kruis behandeld. Ook deze dragen vaak herkenbare 
aspecten op de poststukken (lees: brieven/briefkaarten en 
documenten). Een boeiende lezing met vele verrassende elementen!
Dam van der Linden is geboren in Tilburg op 28 november 1944. Hij 
woonde eerder van 1974 tot 1987 in Hilvarenbeek en woont sinds juli 
2003 weer in Hilvarenbeek. VUT/Gepensioneerd sinds 1 juli 2002, 
kwam hij uit een werkzaam leven bij Fortis Bank en van Lanschot 
Bankiers. Dam is tevens vrijwilliger bij het '40-'45 museum de 
Bewogen Jaren in Hooge Mierde.

Inlichtingen over deze bijeenkomst: Rien Vermaire 013-5052685, 
rienietje@caiway.nl

Kerkberichten.

Zondag 20 maart is er om 10.00u een Eucharistieviering. Voorganger 
is een Priester MSC. Het dameskoor zal de zang verzorgen. Tijdens 
deze viering is er ook een Kindernevendienst met als thema de 
Vastentijd. Acoliet is Peter Dijkmans. Collectant is Johan Romme. De 
misintenties voor deze week zijn voor Arno van Strijdhoven; Bart en 
Trees van Dommelen-van Gisbergen; Harrie Wijten-van Dorst 
(jaargetijde); en overleden ouders van Eekelen-van Meer (verjaardag 
moeder).

Zondag 27 maart is er om 10.00u een Woord- en Communiedienst 
onder leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Laus Deo zal de 
zang verzorgen. Acoliet is Kees Smolders. Collectant is Piet 
Hesselmans. De misintenties voor deze week zijn voor de overleden 
ouders Wilborts-van de Wouw en zonen Jan en Jos en voor Jan 
Hesselmans-Roozen (jaargetijde).



Einde Carnaval 2011; Schuttershof te koop ?



Gemuts (van onder de muts)

Alweer een ruime week geleden
Kwam er een eind aan carnaval
En weer kunnen we zeggen
Het was het leukste feest van al.

Als “neutrale” kijker bij onze optocht
Was ik opnieuw heel trots
Over wat er ook dit jaar weer was gebouwd
Met betrekking tot allerlei Esbeeks “hots”.

Daarmee komt er een sterk punt
Van onze optocht om de hoek:
Ik had het druk om alle wagens uit te leggen
Aan mijn “buitendorpse” bezoek.

Want dat is waar ik als echte Haaikneuter
Dit jaar opnieuw weer door werd verrast:
Er waren weinig “algemene” thema's
Er werden vooral Esbeekse zaken toegepast.

Toen ik op zondag naar de Pezerikken reed
Passeerde ik een wit bord met rode rand
Waarop stond dat het verboden voor de Haaikneuters was
Zitten ze daar met hun ogen vol met zand??

Wat blijft er van d'n Bikse Opstoet over
Als de Haaikneuters daar niet zouden staan?
Zou het publiek ook voor de 10 andere wagens komen?
Of zouden er dan zaterdags nog meer in Esbeek staan?

Tot slot een leuke brug naar alweer een bijzondere activiteit
Waarvan andere dorpen alleen maar kunnen dromen:
Onze straat is nu al gedeeltelijk voor de fietsers versierd
Die volgend weekend naar de Lichtjestocht komen.

De Muts
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