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Haalt 't Kleppermenneke 2011 nog ???

Beste lezers. Regelmatig krijgen wij te horen dat er in 't 
Kleppermenneke vaak oud nieuws staat.
Door het grote succes van esbeek.eu, de eigen WEB sites van vele 
verenigingen en het maar één keer in de veertien dagen uitkomen van 
't Kleppermenneke, wordt het steeds moeilijker om origineel te blijven.  
We hebben wel een paar rubrieken die alleen in 't Kleppermenneke 
staan zoals “De Muts”, “De Heemkunde”, en “Felicitaties”. Een groot 
deel van het overige nieuws is vaak al eens ergens gepubliceerd.
Ook zijn er verschillende vereningingen uit Esbeek die nagenoeg nooit 
iets in 't Kleppermenneke publiceren.

Hoewel een groot deel van onze lezers de beschikking heeft over 
internet, zijn er ook lezers die hier geen toegang toe hebben, 
voornamelijk de ouderen.
Diegene die wel toegang tot internet heeft, vindt het toch gemakkelijk 
of iets op papier op te zoeken, in plaats op de computer.

Om 't Kleppermenneke ook voor de toekomst te behouden, zijn wij op 
zoek naar nieuwe ideeën.  
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar verslaggever(s). Personen welke 
slechts enkele keren per jaar een verslag schrijven over bepaalde 
gebeurtenissen in Esbeek.
Of andere leuke items die je met Esbeek wil delen.

Graag horen wij u mening of 't Kleppermenneke wel of niet 
bestaansrecht heeft in Esbeek. 
Maar ook andere ideeën, opmerkingen, etc,  zijn van harte welkom.

Stuur uw reactie naar:
Of naar het redactieadre: De Klapstaarten 11 5085 GA Esbeek.
Of bel het redactieadres: 013  5169450

De redactie

kleppermenneke@planet.nl



Agenda

26 sep Tennis buurt open
29 sep Oefening EHBO
3 okt Bushalte weer op de Esbeekseweg
4 okt Vliegenvangers
4 okt Onthulling info kast Pilotenlijn Bockenreijder

E5 okt 1  Liederentafel
6 okt Fietsen 55+
7t/m17 okt Kinderboekenweek
8 okt Inloop Mantelzorg
10 okt Ponyspelmiddag
11 okt MTB Toertocht
18 okt Presentatie fotoboek
5 nov Regio bijeenkomst werkgroep de Heemkunde
10 nov Jaarvergadering Debberkes
20/21 nov KPJ Weekend

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op Donderdag 8 okt .
Kopij aanleveren voor zondagavond 4 okt 19.00 uur.

Werkgroep om de kerk. 

De komende tijd zijn aan de beurt:
Groep 4 op vrijdag 25 september
Sjack v.d. Sande Spaaneindsestraat 1 tel. 5169367
Jac van Raa k Dorpsstraat 8b tel. 5169565
Jo van Uden De Klapstaarten 22 tel. 5169562
Jos Geerts Groenstraat 30A tel. 5169294
Ad Versteijnen Esbeekseweg 24 tel. 5169270

OUD Papier inleveren Zaterdag
3 oktober 2009

Op het dorpsplein
Tussen 9.00 en 12.30 uur
Oranje vereniging Esbeek



Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, 
op het redactie adres.
Wij feliciteren deze keer:

24 sep Coen de Kok
25 sep Lotte v d Borne
27 sep Wim Gerritsen
30 sep Marian Wouters
01 okt Bart Schellekens
03 okt Fieke Snels
04 okt Thomas Wagemakers
04 okt Floor Soetens
04 okt Loes van Gerven
05 okt Rens Wijten
05 okt Jeff Ligtvoet
06 okt Arie Gerritsen
06 okt Jibbe Soetens
06 okt Anne v.d. Wouw
06 okt Lucas van Egmond
07 okt Pieter Abrahams
07 okt Wieske van Avendonk

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

07 okt Jo van Roovert

Van Dommelen
Groenstraat 20

5085 EE Esbeek
Tel.  013 - 5169658
Mob. 06 - 53308153

Volop Winterviolen
groot en klein bloemige  diverse kleuren

Openingstijden:

Vrijdag: 13-17 u.
Zaterdag: 10-16 u.

Een andere dag ?? bellen mag !!!



Column     De zin van het leven.

Via mijn werk als psychotherapeut kom ik vaak in aanraking met 
mensen die zich afvragen welke zin hun leven nog voor hen heeft. Dit 
heeft me er toe gebracht te beschrijven wat ik zie als de zin van het, of 
liever gezegd, mijn leven. 

Opmaat; 'de wereld bestaat bij de gratie van tegenstellingen'. Hoe je 
tegen 'het leven' aankijkt, ervaart is sterk afhankelijk van het 
perspectief dat je daarbij gebruikt. Even zo vele mensen er bestaan 
even zovele meningen, opvattingen, belevingen, gevoelens bestaan er 
over de wijze waarop mensen het leven zien, beleven. Ik nodig u uit om 
ook eens door mijn bril te kijken, mijn perspectief te gebruiken bij de 
beantwoording van de vraag; Wat is de zin van het leven? 

Ik neem de vrijheid de vraagstelling te veranderen in; Wat is de zin van 
mijn leven? . De zin van mijn leven komt voort uit mijn bestaan zelf. Ik 
besta, ik leef, dat is mijn realiteit. De vraag dient, naar mijn mening, 
veeleer te zijn of het leven wat ik leid voor mij voldoende bevredigend 
is; gerealiseerd wordt volgen de normen en waarden, verwachtingen 
en behoeften die ik er op na houd. Ja natuurlijk, ook ik ben deel van een 
groter geheel en dien me te conformeren aan verwachtingen en 
behoeften van dat grotere geheel. Van belang daarbij voor mij is de 
beantwoording van de vraag in hoeverre ik het voor elkaar krijg binnen 
de maatschappelijke context waarin ik verblijf keuzes te maken. Ik heb 
het hier over vrijheid in gebondenheid, de vrijheid om in de 
gebondenheid van het leven in een sociale gemeenschap te kunnen 
kiezen, iedere seconde, ieder uur en elk moment dat dat nodig is. De 
filosoof Hobbes heeft eens gezegd: 'de mens is een wanting animal', 
steeds op zoek naar meer en beter. Als de één ziet dat de ander iets 
meer heeft, wil de één dat ook. Als we met elkaar geen afspraken 
maken over hoe we met elkaar willen samenleven zijn we geneigd om 
elkaar naar het leven te staan. We hebben met elkaar een 
maatschappelijke structuur nodig, afspraken over hoe we het leven 
met elkaar zullen gaan inrichten, om het leven leefbaar te houden. 
Terug naar de vraagstelling; wat is de zin van mijn leven? Ik leef, ik 
besta, het leven manifesteert zich in mij en openbaart zich om mij heen. 
Als ik om me heen kijk en bijvoorbeeld zie hoe een van mijn 
kleinkinderen bezig is om een tekening voor mij te maken dan voel ik 
me gelukkig. Als ik bezig ben met mijn werk en een van mijn



cliënten kan laten zien hoe hij zijn leven aan het verzieken is en voel en 
ervaar dat datgene wat ik zeg of doe er werkelijk toe doet, dan voel ik 
mijn leven in me stromen, dan voel ik dat ook ik besta. De dichter 
filosoof Kloos schreef eens 'in het diepst van mijn binnenste voel ik me 
een god gelijk'. Is dat niet waar het om gaat? Onze Christelijke leer 
zegt dat we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, is het dan 
niet onze opdracht om dat goddelijke, waarvan ik denk dat dat in ieder 
van ons aanwezig is, tot uitdrukking te laten komen? Dat brengt me bij 
Maslow. Zijn theorieën zijn beschreven vanuit de Humanistische 
mensvisie, ook Maslow geeft, in de wijze waarop hij behoeften van 
mensen structureert, aan dat, wanneer er eenmaal brood op de plank 
is en een dak boven het hoofd gerealiseerd is, de mens evolueert naar 
hogere betere behoeftepatronen. Steeds op zoek naar meer en beter. 
Maslow beschrijft de mens als een zichzelf realiserende 
persoonlijkheid, vanuit de behoefte datgene van zichzelf te maken wat 
hij of zij als behorende tot zichzelf ervaart. Hij spreekt in dit verband 
over topervaringen, de ervaring die je hebt wanneer je voelt dat de 
energie door je lijf stroomt, wanneer je de ervaring hebt dat je optimaal 
uitgedaagd wordt en optimaal van je talenten gebruik maakt. Wie 
vraagt zich op zo'n moment af 'wat is de zin van mijn leven'? Voor mij is 
het sleutelwoord 'verwondering'. Verwondering die je voelt wanneer je 
mag ervaren dat een kind voor jou een tekening maakt. Verwondering 
over de natuur die zich in al zijn pracht aan mij openbaart. 
Verwondering wanneer ik luister naar muziek van Haydn, die 
Schöpfung, een muziekstuk wat mij van het begin tot het einde 
ontroert. Ik voel dat ik besta, dat ik leef. Ik voel en ik ervaar in het hier 
en nu. Gisteren is al lang voorbij, morgen bestaat nog lang niet, het 
enige wat telt is het hier en nu en daarbinnen leef ik mijn leven, maak ik 
mijn keuzes, soms goede en soms slechte, maar ik leef in 
verwondering, steeds op zoek naar het Goddelijke in mezelf. Soms ligt 
dat gevoel voorhanden, soms zoek ik eindeloos en kan ik het niet 
vinden. Soms voel ik me goed en soms voel ik me slecht, met alle 
gradaties daar tussenin. De zin van mijn leven bestaat niet, de zin van 
mijn leven is het leven zelf, het leven zoals zich dat iedere dag aan mij 
openbaart. Ik leef dat leven en maak daarbinnen keuzes, soms voor 
mezelf, soms voor de ander, maar wat voor mij het belangrijkste is, is 
dat ik kies. Maslow spreekt van de zichzelf realiserende 
persoonlijkheid. Dat is wat ik als opdracht in mijn leven ervaar, te 
worden, te zijn die ik ben en wat ik ben. Ik zou willen zeggen; 'leef je 
leven, ervaar je leven, soms met vreugde, maar soms ook met pijn. 



Beleef er van zo veel als je kunt, doe je best iemand te zijn die je graag 
wilt zijn en maak keuzes. Kiezen is winnen en verliezen, geven en 
nemen, ben je daarvan bewust, maar kies, laat het leven niet aan je 
voorbij gaan maar ben je ervan bewust, iedere dag opnieuw in het hier 
en nu! Dat geeft ook jouw leven zin!

Egbert Stellinga sr.

Foto's met de Haaikneutervlag

De “r” is weer in de maand en dat wil zeggen 
dat voor de meesten de vakantie voorbij is. 
Vele Haaikneuters zijn weer de wereld 
ingetrokken voor een welverdiende vakantie. 
Vast onderdeel van de bagage is voor velen de 
Haaikneutervlag. Dat we trots zijn op deze vlag 
blijkt wel daar hij bij feesten, als je huis wordt 
opgeleverd, op het EK of WK voetbal,  of als je geslaagd bent meer te 
zien is dan onze Hollandse driekleur. En ook deze zomer is de vlag 
weer met ons allen op vakantie  geweest. We willen daarom zoveel 
mogelijk foto's verzamelen van vakantie vierende Haaikneuters met 
hun vlag. Deze zullen we dan op de Haaikneutersite plaatsen. Heb je 
een foto met de vlag in verre of minder verre oorden laat het dan zien 
en stuur je foto naar: nillis@haaikneuters.nl

EHBO in beweging.

Op dinsdagavond 29 september zal er in Esbeek een oefening 
plaatsvinden voor de EHBO verenigingen van Diessen en 
Hilvarenbeek.
Dit zal gebeuren bij het bedrijf Broeckx Plastic Recycling BV op het 
industrieterrein.
Een tiental LOTUS slachtoffers zullen via hun acteer- en grimewerk de 
EHBO- ers een zo'n reëel mogelijk beeld geven van een slachtoffer in 
nood.
Het is van belang dat de EHBO geregeld oefent in haar kunnen zodat 
zij ook in het echt haar mannetje kan staan.



Nieuwe expositie in de corridor van Café Schuttershof.

Vanaf dinsdag 8 september 2009 worden er een tiental schilderijen 
tentoongesteld in de corridor van Café Schuttershof. Deze werken zijn 
gemaakt door 2 inwoners uit Esbeek, te weten: Mw. Sjaan van 
Dommelen en Mw. Anny Reuser. Zij zijn beide lid van de schildersclub 
in Esbeek. Hieronder een kort interview met deze 2 creatieve dames 
uit ons dorp.

Anny en Sjaan vertellen dat hun schildersclub momenteel uit 8 dames 
bestaat, maar het is eigenlijk begonnen op initiatief van Joke Smolders 
en Anny Reuser. Zij volgden een schriftelijke (U leest het goed)  cursus 
schilderen. Toen de cursus ten einde liep vertrok Anny naar haar 
dochter Vera in Australië. Joke vroeg Sjaan van Dommelen erbij om 
samen regelmatig te schilderen. Na een paar jaar kwam Anny weer 
terug uit Australië en ze sloot direct weer aan bij het clubje. Ze volgden 
samen geregeld workshops. Op deze manier kwamen ze in contact 
met Peter van den Borne uit Eersel. De dames uit Esbeek  waren zo 
enthousiast dat ze op het idee kwamen om Peter te vragen of hij les 
wilde geven in Esbeek. Na enige tijd belde Peter  terug dat hij het wilde 
doen mits er een groep van 8 mensen gevormd zou worden, die waren 
natuurlijk zo gevonden en een ruimte was ook geen probleem, Ellen, 
de dochter van Sjaan stelde in haar huis een ruimte beschikbaar. Dus 
de Esbeekse schildersclub was een feit!
Dit alles is nu alweer 4 jaar draaiende, in het begin schilderde iedereen 
in opdracht van Peter hetzelfde voorwerp, bijv. een lucifersdoosje, een 
appel, het ging vooral om de vormen te leren (her)kennen. Stilaan 
werden het landschappen, portretten en uiteindelijk schildert iedereen 
vanuit eigen idee en voorkeur. Wel wordt er altijd met olieverf gewerkt 
en altijd vanaf foto's of plaatjes. Echter een maal per jaar gaan de 
dames met z'n allen naar buiten om te schilderen, ze sluiten op deze 
manier het cursusjaar af.
Het is zeker de moeite om binnen te lopen en de werken te 
bewonderen, er hangt bijv. een portret van Mw. C. Hesselmans-
Verhoeven geschilderd door Sjaan. Een landschap uit Australië met de 
woning van dochter Vera Reuser door Anny. 
De leden van de schilderclub wisselen elkaar af met exposeren zodat 
allen de mogelijkheid krijgen om hun creativiteit te tonen!
Loop gerust binnen het is meer dan de moeite waard!



Fotoboek Ran Naaijkens presentatie Hilvarenbeek jaren 60  op 18 oktober. 

Het kon niet uitblijven. Na de succesvolle film- en fototentoonstelling in 
januari 2009 in de Wandelgangen van het gemeentehuis van 
Hilvarenbeek was het meteen duidelijk. Deze foto's moesten in een 
boek komen om zo de gemeenschap van Hilvarenbeek van al dit 
moois te kunnen laten genieten. Hilvarenbeek in de jaren zestig zoals 
vastgelegd door dorpsfotograaf Ran Naaijkens is door de 
samenstellers van het boek Jan van Beurden, Pien Brouwers, Jef van 
Gils, Ad van Gool, Harrie Verhoeven en Rien Vermaire gekozen als 
titel voor dit boek.

De  samenstellers hebben voor ogen gehad dat de huidige inwoners 
zichzelf of de omstandigheden herkennen van wat op de foto's wordt 
weergegeven. Wellicht worden vergelijkingen getrokken tussen de 
huidige samenleving en die van de jaren zestig. Misschien wordt dan 
de conclusie getrokken dat het toen maar ook nu nog niet zo slecht 
wonen is in  Hilvarenbeek. Nu het boek klaar is, trekt een gedeelte van 
de geschiedenis van Hilvarenbeek in de jaren zestig, zoals vastgelegd 
door dorpsfotograaf Ran Naaijkens, aan de kijker voorbij. Meer dan 
tweehonderdveertig foto's geven een beeld van Hilvarenbeek een 
halve eeuw geleden. Een aantal nog nooit eerder gepubliceerde foto's 
van Ran zijn toegevoegd. Tevens staan er wat verluchtende gedichten 
in.

De foto's geven een beeld van allerlei ontwikkelingen in de Beekse 
gemeenschap uit die tijd, zoals de overgang van een vrij gesloten 
gemeenschap naar een dorp met import en de eerste grote 
uitbreidingsplannen, het einde van het Rijke Roomse leven en het 
ouderwetse boerenleven. Maar ook de opkomst van een rijk 
verenigings- en schoolleven is te zien naast de bouw van het nieuwe 
bejaardenhuis. Verder zijn er foto's van de opkomst van carnaval, van 
de detailhandel, en van een bloeiende gezondheidszorg. Kortom, aan 
vele aspecten uit de toenmalige samenleving wordt in dit boek 
aandacht besteed.

De samenstellers hebben niet de intentie dit boek als compleet te 
beschouwen. Vanuit tienduizenden fotonegatieven hebben zij een 
selectie moeten maken die naar zij hopen een reëel beeld geeft van de 
jaren zestig. Vol trots presenteren zij dit boek op 18 oktober in een 



middagvullend programma in de Gouden Carolus aanvang 14.00 uur, 
waar het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Jan 
Naaijkens, de enige nog in leven zijnde broer van Ran. Op deze 
middag zal de heemkundekring Ioannes Goropius Becanus 
Hilvarenbeek-Diessen tevens worden onderscheiden voor haar 60- 
jarig lidmaatschap van het Brabants Heem.
Verder worden er oude films en foto's vertoond, er is een expositie van 
oude ansichtkaarten, de meest exclusieve foto van de 
fototentoonstelling wordt bekend gemaakt en uiteraard kan het 
fotoboek worden afgehaald of aangeschaft.
Voor meer informatie zie 
www.heemkundigekringhilvarenbeek.nl

             PONYSPELMIDDAG 

De Ruiter Sport Vereniging Esbeek organiseert een

            PONYSPELMIDDAG 

        Voor alle ponyliefhebbers uit Esbeek e.o.

              Waar? Pastoor Jurgensstraat 7

              Wanneer? Zaterdag 10 oktober

              Tijd? 14.00u- 16.00u
 
Opgeven graag vóór 2 oktober bij Hanneke van Dal

   Tel: 013-516 95 18 of email:     
 
Vriendjes, vriendinnetjes, papa's en mama's zijn ook van harte 
welkom.

h.vandal@hotmail.com



Oproep voor het starten van een liederentafel.

Misschien heeft u het al gehoord of gelezen,wij willen een 
liederentafel starten in de huiskamer in Schuttershof te 
Esbeek.
Immers iedereen kan en velen willen graag zingen, het is 
nog gezellig ook en niet aan leeftijd gebonden. Wij zijn 
met enkele personen enige keren in Haghorst gaan luisteren en 
hebben meegezongen, ze doen het daar fantastisch.
Enkele mensen van daar willen ons helpen bij het opstarten van de 
zangavonden, de dirigent komt ons eenmaal aansturen en mevr.Tiny 
van Eekelen begeleidt ons op de accordeon, dat kunnen wij niet 
missen natuurlijk.
Ook zorgt zij voor de liederboeken die we voor 1€ pp voor die avond 
van haar kunnen huren.
Wij willen maandag 5 oktober om uiterlijk haf 20.30 beginnen. De 
huiskamer is om 20.00 uur open, consumpties  zijn voor eigen 
rekening. Verder vragen wij enkele mensen die in “het bestuur” willen 
plaatsnemen, graag melden indien u wilt helpen.

Kom a.u.b. meezingen; voor ons maar vooral voor uw eigen plezier,
Groetend, Nel en Johann Verstraeten.

Inloop voor mantelzorgers op donderdag 8 oktober

Niet op 1 oktober maar op 8 oktober a.s. organiseert de Werkgroep 
Mantelzorg Gemeente Hilvarenbeek de inloop voor mantelzorgers 
van 13.30 tot 15.30 uur in het “Open Huis” aan het Vrijthof 21 in 
Hilvarenbeek.

In verband met de Dag van de Ouderen is de inloop voor 
mantelzorgers in oktober een week later dan gewoonlijk. 
Het thema van deze middag is voetverzorging. Pedicure Miek 
Heesbeen uit Goirle kan hierover alles vertellen. Doordat zij 
specialistische aantekeningen heeft voor “Diabetische voet” en een 
voor “Reuma” kan zij ook nader ingaan op vragen over voetverzorging 
bij deze aandoeningen.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om gezellig met elkaar bij te praten.
Mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom.



Twee gietijzeren grenspalen uit 1843 in Esbeek

door  Jan van Helvoirt

In de Late Middeleeuwen kende men verschillende 
manieren om 'dorpsgrenzen' aan te geven. 
Problematisch was dat niet, want men wist wel waar het 
gebied van het ene dorp begon en het andere eindigde. 
Belangrijker was het om de gemeyntsgrenzen aan te 
geven. Die grens gaf aan tot hoe ver de boeren uit een 
dorp met hun vee mochten grazen of turf steken. Soms 
volgde men de loop van een rivier of men markeerde de 
grens met een groepje bomen op een hoogte. Ook 
werden er greppels gegraven en aarden wallen 

opgeworpen. Op de grenspunten plaatste men zware zwerfstenen. 
Tevens maakte men gebruik van bestaande natuurlijke markante punten: 
vennen, kuilen (putten genaamd) en bergjes in het landschap. 
De huidige grens tussen België en Nederland is eigenlijk al heel oud. En 
zeker die tussen Esbeek en Poppel. Bestuurlijk hoorde Poppel in de Late 
Middeleeuwen bij Antwerpen en Esbeek diende zijn zaakjes  zowel 
financieel als strafrechtelijk in 's Hertogenbosch (gesticht in 1185) te 
regelen. Bij de Vrede van Munster in 1648 werd ook daar de grens 
getrokken tussen Staats en Spaans Brabant. 
In de vroege ochtend van 2 augustus 1831 stootte het Nederlandse leger 
vanuit Noord-Brabant door naar het zuiden. Men slaagde door 
tussenkomst van de Fransen er niet in om Brussel te veroveren. Deze 
Tiendaagse Veldtocht bracht voor koning Willem 1 niet wat men verwacht 
had: de Belgische Opstand zou voor een tweedeling zorgen en Esbeek 
werd in 1839 weer een grensplaatsje.
Waar de grens een hoek maakte werd een officiële markering 
aangebracht. Dat werden witte gietijzeren palen met een zwarte 
onderkant die in een gemetselde voet geplaatst werden. Daar bij Esbeek 
twee grenspunten samenvielen, de rijksgrens en de gemeentegrens, 
kwam er ook een grenspaal. Dit is nr. 207 bij de Scheidijk. Nr. 208 staat op 
de hoek bij Tulder. Paal nr. 209 ligt op Rovert die ook regelmatig 
geschouwd wordt door bestuurders van beide grensplaatsen. Hoewel de 
vrede reeds op 19 april 1839 werd getekend, werden de palen pas op 18 
augustus 1843 geplaatst. Dat jaartal staat ook op de palen vermeld samen 
met twee leeuwen. De leeuwen met pijlen en zwaard geven de 
Nederlandse zijde aan. De Belgische kant wordt aangegeven door een 
klauwende leeuw.



Esbeekse Trees van Raak en Poppelse Mieke Pap bij paal  208 (foto Peter de Laat)

Tussen die opvallende gietijzeren grenspalen staan op de grens met België 
ook nog zogenaamde tussenpalen. Ze zijn tegelijkertijd geplaatst als gevolg 
van het Verdrag van Maastricht maar er zijn er reeds veel verdwenen.
Officieel moesten deze arduinen taps toelopende stenen 50 cm in de bodem 
zijn verzonken. Bovendien staken ze 75 cm boven de grond uit. De 
Topografische Kaart geeft de tussenstenen haarfijn aan. Tussen Rovert en 
Tulder staan er liefst tien getekend. Bij Papschotten liggen er drie, exact 500 
meter van elkaar verwijderd.
Die op Tulder ligt half verzakt in de sloot bij het vroegere Rondeel. Dat is 
een kunstmatige verhoging (schans) op de grens met Poppel waar de 
boeren van Tulder tijdens de Tachtigjarige Oorlog hun vee en andere 
bezittingen veilig konden stellen. Tulder zelf was trouwens vroeger ook 
helemaal begrensd met palen. Die zijn grotendeels tijdens de ontginning 
van De Utrecht verdwenen. In 1662 hebben de regeerders van Poppel en 
Beek een speciale grenspaal ingegraven op de plaats waar eerst de 
schouw van de oudste Tulderhoeve had gestaan. De vuurhaard van de 
schouw vormde voor die sloop immers een 'eerste grenspunt' tussen 
Poppel en Esbeek. 





Wat is yoga?

Yoga is een oosterse 'wetenschap', levensfiilofofie die vierduizendjaar 
geleden in India ontstond. Het woord yoga betekent verbinden. Door 
oefeningen worden lichaam, geest en bewustzijn samengebracht. 
Yoga maakt hiervoor gebruik van lichaamshoudingen/oefeningen, 
ademtraining en ontspanningstechnieken.
Yoga heeft in die 4000 jaar zijn diensten ruimschoots bewezen. Het is 
een bewustwordingsproces; het leert je weer luisteren naar de 
signalen van je lichaam, je adem, je gevoel én het geeft je technieken 
om daarnaar te handelen! Yoga biedt een totaalplaatje; het bevordert 
zowel je fysieke als geestelijke gezondheid!  Uit onderzoek blijkt dat 
klachten als migraine, astma en depressiviteit afnemen. Omdat yoga 
de spieren soepeler, sterker en langer maakt worden nek-, schouder- 
en rugklachten na enige tijd minder.
Nog steeds groeit yoga in populariteit. Wellicht  omdat yoga voor 
iedereen  is; jong en oud, met of zonder fysieke of mentale beperking, 
echt iedereen kan (aangepast) yoga beoefenen! En wellicht speelt de 
tijdgeest ook een rol; yoga biedt immers rust, bewustwording en 
ontspanning in een hectisch bestaan!

Tot slot; yoga is niet alleen een verzameling oefeningen, het is ook een 
manier van leven. Wat bij mij ooit begon met een lichaamshouding is 
een levenshouding geworden; een houding van groeiend bewustzijn 
en intense dankbaarheid. Of, om met de woorden van mijn oma te 
spreken, yoga zorgt dat we weer “goeien aord krègen” met onszelf 
en weer lekker(der) én gezonder in ons vel zitten.  

Karin van Liere,  gediplomeerd yogadocente en lid van de Vereniging 
van Yogaleerkrachten Nederland.

Voor meer informatie:
Yogapraktijk Moeder Aarde, Esbeek.
Tuldensedijk 12
5085 NB Esbeek
T: 013-5052330/06-11455508
W: 
 

www.yogapraktijkmoederaarde.blogspot.com



De 55ste Kinderboekenweek, woensdag 7 t/m zaterdag 17 oktober 2009.

De Kinderboekenweek 2009 wordt de lekkerste Kinderboekenweek 
ooit. 
Onder het motto Aan tafel!  eten en snoepen in kinderboeken staan er 
bij Elckerlyc onderweg (Muziekschool, Werckwinckel, Cultureel 
Centrum en Bibliotheek) allemaal lekkere hapjes op de menukaart:

'Met z'n allen aan de smaak'
Cross-over met topkok Pierre Wind en 'Land van de Hilver', 
in samenwerking met groepsaccommodatie Den Elshorst.
Groep 6 van de basisschool is op vrijdagochtend 9 oktober om 9.30 en 
11.00 uur te gast bij groepsaccommodatie Den Elshorst voor een 
optreden van de landelijk bekende topkok Pierre Wind met zijn 
programma 'Met z'n allen aan de Smaak'. 
De kinderen komen naar Den Elshorst met een huifkar voor een 
smaaklesje.
Aan het slot van het programma vertelt Bart van Knegsel over spelt, 
een typisch streekproduct van het Land van de Hilver, en kinderen 
mogen natuurlijk allemaal een stukje speltkoek proeven.
Smakelijk eten!

Aan tafel met graan en brood.
Op woensdagmiddag 7 oktober is molen  De Doornboom in 
Hilvarenbeek speciaal open voor kinderen! Molenaar Brigit Moonen 
laat de molen leven: zij vertelt aan de hand van beelden het verhaal 
van graan en brood vroeger en nu, en laat daarbij van alles zien, ruiken 
en proeven.  De molen is 's-middags van 13.30 tot 16.00 uur open. 
Iedereen vanaf 8 jaar is welkom, vrije inloop en de toegang is gratis.
Schuif gezellig aan!

'Aan tafel met….Koen en Margret'. 
Op woensdagmiddag 14 oktober om 14.00 uur is er in CC. Elckerlijc 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar een interactieve voorstelling over eten en 
snoepen, waarbij kinderen zelf mogen meezingen en dansen.
Margret Engel en Koen Ketelaars maken o.a. een receptenrap die 
door de kinderen wordt meegezongen. De voorstelling is met live-
muziek van Mark van Lieshout op basgitaar, en Rolf Goedendorp 
speelt piano.



Op een aantal scholen zijn er workshops zang en dans. 
Eten en snoepen in de hoofdrol! 

'Eten en snoep maken'
Op donderdagavond 8 oktober geeft keramiekdocente Trudi van Loon 
van de Werckwinckel een workshop keramiek voor cliënten van 
Amarant Hilvarenbeek. 
Ook op een aantal basisscholen geeft zij keramieklessen. 



Uitslagen
12-9 Pupillen F2 - VVO 0 - 8 
12-9 Pupillen F1 - Bladella 0 - 2 
12-9 Pupillen E2 - Stormvogels 0 - 0 
12-9 Pupillen E1 - DDW 0 - 3 
12-9 Sp. Girls - Pupillen D1 10 - 2 
12-9 BIO - Aspiranten C2 10 - 0 
12-9 Aspiranten C1 -Geko 4 - 2 
12-9 Aspiranten B1 -Klimroos 7 - 6 
13-9 Senioren 2 - Steensel 7 - 4 
13-9 Senioren 1 - Blauw Wit 7 - 12
16-9 Midweek - VVO 7 - 8  
19-9 DSS - Pupillen F2 9 - 0 
19-9 Klimroos - Pupillen F1 2 - 0 
19-9 DSV - Pupillen E2 6 - 0 
19-9 DSV - Pupillen E1 9 - 0 
19-9 Pupillen D1 - Vriendschap 1 - 1 
19-9 Rosolo - Aspiranten C2 8 - 1 
19-9 DSV - Aspiranten C1 2 - 1 
19-9 DSV - Aspiranten B1 7 - 5 
20-9 Senioren 2 - Stormvogels 4 - 16 
20-9 Senioren 1 - Altior 6 - 11 

Programma 26 en 27 september 2009 
Aanvang Plaats

23-9 Vriendschap - Midweek 20.00 Casteren
26-9 SDO ' 99 - Pupillen F2 11.00 Lage Mierde
26-9 Rosolo - Pupillen F1 10.00 Reusel
26-9 Pupillen E2 - VVO   9.30 Esbeek
26-9 Rosolo - Pupillen E1 11.00 Reusel
26-9 Pupillen D1 - Vessem 10.30 Esbeek
26-9 Vriendschap - Aspiranten C210.30 Casteren
26-9 Aspiranten C1 -Rosolo 12.30 Esbeek
26-9 Aspiranten B1 -Rosolo 13.45 Esbeek
27-9 Roef! 1 - Senioren 2 11.00 Moergestel
27-9 TOG 1 - Senioren 1 13.00 Ravenstein
30-9 DDW - Midweek 20.00 Hooge Mierde

 



 

Programma 3 en 4 oktober 2009 
Aanvang Plaats

3-10 Pupillen F2 - Vessem 10.30 Esbeek
3-10 Pupillen F1 - Rosolo   9.30 Esbeek
3-10 VVO - Pupillen E2 10.00 Hapert
3-10 Pupillen E1 - Rosolo 11.30 Esbeek
3-10 Vessem - Pupillen D1 10.30 Vessem
3-10 Aspiranten C2 -Vriendschap 12.30 Esbeek
3-10 Rosolo - Aspiranten C112.30 Reusel
3-10 Rosolo B2 - Aspiranten B114.00 Reusel
4-10 Stormvogels 2 -Senioren 2 10.30 Luyksgestel
4-10 Klimop - Senioren 1 13.00 Kekerdom
7-10 Midweek - Concordia 20.00 Esbeek

ZOEKT:

FONDSENWERVER 

Ben jij die vrijwilliger die weet waar hij moet zijn om financiële ondersteuning te krijgen voor een organisatie/ 

activiteiten? Zie jij het als een uitdaging om zoveel mogelijk geld binnen te halen? Als jij jouw vaardigheden en 

enthousiasme wil inzetten voor Hilvarenbeekse jongeren, dan hebben wij de ideale vacature voor jou in onze 

digitale vacaturebank. Kijk op onze site of neem direct contact met ons op. 

Openingstijd: Donderdag 9.00-12.30u, adres: Vrijthof 11 Hilvarenbeek, 

Tel: 013-50 58 319, e-mail:vrijwilligerswerkhilvarenbeek@live.nl

Verplaatsing tijdelijke bushalte Esbeek

De werkzaamheden aan de Esbeekseweg e.o. in Esbeek worden eind 
oktober / begin november opgeleverd. Daarop vooruitlopend zal begin 
oktober de Esbeekseweg worden opengesteld voor het verkeer. Dit 
houdt onder meer in dat het openbaar vervoer de normale route kan 
rijden. De bussen rijden vanaf zaterdag 3 oktober 2009 weer over de 
Esbeekseweg. De tijdelijke halte aan de Notelstraat wordt dan 
verplaatst naar de Lage Mierdseweg, net voor de kruising met de 
Dorpsstraat/Groenstraat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Centrale Balie 
van het gemeentehuis, via nummer (013) 505 8300.



Geeft handen aan een bloeiende gemeenschap

Maar liefst 4 miljoen mensen zijn actief in het vrijwilligerswerk. Ook in 
de gemeente Hilvarenbeek zijn er steeds meer inwoners die tijd willen 
besteden aan vrijwilligerswerk en er staan steeds meer 
maatschappelijke organisaties te springen om vrijwilligers. Om die 
reden heeft de gemeente Hilvarenbeek besloten een steunpunt op te 
richten. 

Waarom zou u vrijwilliger worden?
Vrijwilliger zijn is ontzettend waardevol werk. Dit geldt voor diegene die 
u helpt én voor uzelf. Het geeft u de kans nieuwe ervaringen, 
vaardigheden en contacten op te doen. Het geeft u een gevoel van 
betrokkenheid. Bovendien is het gewoon leuk.

Vrijwilligerswerk is voor iedereen!

Of u nu jong of oud bent, veel of weinig tijd, wel of geen werk, al dan niet 
beperkingen heeft: vrijwilligerswerk is voor iedereen! Er zijn vele 
mogelijkheden in allerlei sectoren:

- Activiteitenbegeleider - Tuinman/-vrouw

- Kookvrijwilliger - Peuterbegeleidster

Vrijwilligerswerk is er ook in allerlei vormen: structureel, incidenteel, 
éénmalige én flexibele klussen.

Wat kan het Steunpunt voor u betekenen?

Het steunpunt bemiddelt, op een laagdrempelige manier, tussen 
mensen die vrijwilligerswerk zoeken en maatschappelijke organisaties 
die vrijwilligerswerk aanbieden. Dit alles met de persoonlijke voorkeur 
van de vrijwilliger als uitgangspunt. Naast bemiddelen, geeft het 
steunpunt informatie en advies over o.a. vacatures, verzekeringen, 
contracten en vergoedingen.

Feestelijke opening

Op donderdag 29 oktober opent het steunpunt officieel op feestelijke 
wijze haar deuren. De wijze waarop zullen we op een later tijdstip 
bekend maken. Iedereen is van harte welkom!



Wordt ook vrijwilliger!

Op onze website vindt u onze digitale vacaturebank. Hierin staan alle 
vacatures in de gemeente Hilvarenbeek. Als uw voorkeur er niet tussen 
staat, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u 
mee.

Dus kom naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk Hilvarenbeek. U bent 
van harte welkom!

Openingstijden: dinsdag en donderdag 9.00-12.30u, 013-50 58 319, 
www.wzsw.nl/hilvarenbeek, vrijwilligerswerkhilvarenbeek@live.nl

    ……………………………………………………………………………………………….
Inschrijfformulier Vrijwilliger

Voornaam: ….………………………………………………………… M / V

Achternaam: ….………………………………………………………

Adres: .......…………………………………………………………….

Postcode & Plaats: ….……………………………………………..

Telefoon: ………………………………………………………………..

E-mailadres: .…………………………………………………………..

Geboortedatum: .…………………………………………………….

Rijbewijs: JA / NEE 

m Graag maak ik een afspraak met de consulent van het Steunpunt
            Vrijwilligerswerk Hilvarenbeek om te kijken naar de vrijwilligers-  
            vacatures

m Ik wil bemiddeld worden naar de volgende vacature(s)
            Vacaturenummer:

Vacaturenummer:

Bon inleveren of opsturen naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Hilvarenbeek, Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek.

" 



Adverteren in
‘t Kleppermenneke,
Bel: 013 - 5169450

voor informatie.

Tuldania wint met duidelijke cijfers van SVG.  13 sept. 09

Niet de beste tegenstander uit de competitie, 
SVG, dat was op voorhand al duidelijk maar 
wel eentje om rekening mee te houden. 
Tuldania was vooral in de beginfase goed bij 
de les en nam toen al afstand. De 
uiteindelijke 1-5 weerspiegelde slechts ten dele het krachtsverschil.
Tuldania kwam zoals gezegd goed uit de startblokken. Op het 
middenveld liet de Tilburgse tegenstander veel ruimte liggen en 
Tuldania profiteerde daar gretig van door een goede invulling van de 
ruimte. Al snel scoorde Rien van de Wouw bekeken, vrij voor doel door 
een zeer verre uittrap van doelman Rob van de Biggelaar. En niet lang 
daarna passeerde Chris Norbart de keeper van SVG, voorafgegaan 
door uitstekend positiespel op het middenveld. Tuldania was wel een 
beetje te snel tevreden en liet de Tilburgers in de wedstrijd komen. Niet 
dat dat voor ongerustheid zorgde, erg sterk was de weerstand niet. 
Niettemin stond toch binnen het half uur de 1  2 op het bord, een 
benutte vrije trap zorgde daarvoor. Tuldania was weer wakker en 
begon weer wat beter te spelen wat resulteerde in een erg goed 
doelpunt van Niels Smolders, weer via prachtig combinatiespel. Rien 
van de Wouw kon de wedstrijd voor de rust al op slot gooien maar hij 
faalde jammerlijk vanaf 11 meter. Over het voetbal na de thee valt niet 
veel te zeggen. Tuldania consolideerde, hield de tegenstander 
letterlijk en figuurlijk van het lijf en scoorde nog twee keer. De 1  4 was 
van Rien van de Wouw, scorend met het hoofd na een voorzet van Gijs 
van Helvoirt.  Het slotaccoord liet Sjaak Kolsteren noteren, goed 
opgekomen vanuit zijn laatste man positie. Uitstekend vrij gespeeld 
scoorde hij sterk met een droog schot in de benedenhoek vanaf 16 
meter. 



Tuldania  RKSOS 5-0. 

Voor de kerkdorpen Biest-Houtakker en 
Esbeek is er maar een echte derby. Je 
wint hem of je verliest hem. Je geniet 
ervan of je baalt. De goed voetballende 
ploeg SOS verloor met duidelijke cijfers, 
5-0.
De blauwwitten uit de Biest begonnen voortvarend. Dominant 
positiespel zorgde voor een veldoverwicht. Tuldania moest tegen haar 
wil terug. De aanvalsdrift van SOS leverde niet al te veel op. Enkele 
afstandsschoten leken gevaarlijker dan het was. Het team van Kees 
Mollen werd geleidelijk wel gevaarlijk. Door het aanvallen concept wat 
de Biestse ploeg koos kregen de oranje-zwarten steeds meer de kans 
scherp te counteren. Zeer goede mogelijkheden werden onbenut 
gelaten maar de prikken die Tuldania uitdeelde zorgden toch voor 
onrust in de Biestse gelederen. Bij de 3e goede was het dan ook 
verdiend raak, op een afgemeten pass van Jeroen van den Biggelaar 
scoorde Ruud van de Wouw een bevrijdende 1-0 (met links). Geert zag 
dat zijn 1e het voor de rust best lastig had en zorgde dit keer voor een 
geweldige adrenalinestoot in de thee met de rust. Toen kon het niet 
meer misgaan. SOS was nog een keer gevaarlijk, de bijna 
onpasseerbare Rob moest nog een keer geassisteerd worden door 
Sjaak Kolsteren met een redding met het hoofd op de achterlijn. De 2  0 
door Gijs van Helvoirt, een strak schot in de benedenhoek na 
wanordelijk verdedigingswerk zorgde weliswaar niet voor de 
beslissing maar min of meer was de tegenstand gebroken. Het was 
wachten op de 3  0, panklaar gelegd voor Ruud van de Wouw door 
broer Rien. Rien zelf was het die zijn sterke optreden beloonde met de 
4  0 waarna net voor het laatste fluitsignaal van de geweldig fluitende 
scheidsrechter Hoeks uit Bladel Chris Norbart voor het slotakkoord 
zorgde na een afgemeten voorzet van de goed invallende Jibbe 
Soetens. Tuldania speelde een uitstekende wedstrijd tegen de toch 
ook niet slecht acterende blauwwitten uit Biest-Houtakker.

Te koop 

Splinternieuw Voetbaldoel 2 - in  1 en inklapbaar met 2 netten.
Eén keer gebruikt.   € 25,-  tel.: 06-27458982.



Esbeekse MTB Tocht 11 oktober 2009

Op zondag 11 oktober wordt de Esbeekse 
MTB-Tocht gereden. Deze tocht wordt door 
velen gezien als het begin van het MTB 
winterseizoen. Vaak is het nog erg goed weer 
en ligt het parcours er super bij. MTB-Esbeek 
doet er alles aan om de ronde in gereedheid te brengen: eigen 
duidelijke pijlen op houten paaltjes die we altijd rechts van de weg in de 
grond slaan, een goede pauzeplaats en een mooie omgeving met veel 
singletracks.
De afstanden zijn 30, 45, 60 en 75km. 
Starten kan tussen 8:00 en 10:00u, maar voor de 60 of 75km moet 
tussen 8:00 en 9:00u gestart worden.

Het inschrijfgeld bedraagt 3 Euro per persoon. 
Adres: Sportpark den Hondsbosch, 
Esbeekseweg 14, 5085 EB te Esbeek.

Kerkberichten

Zondag 27 september is er om 10.00u een Eucharistieviering. 
Voorganger is een Priester MSC. Laus Deo zal de zang verzorgen. 
Acoliet is Nicole Lemcke. Collectant is Jan Vriens. De misintenties 
voor deze week zijn voor Jan van Dommelen en Adrianus en Maria van 
Dommelen-Smolders; overleden ouders Hesselmans-Verhoeven; 
Zus Vriens; Jan Hesselmans (1e maandstonde) en voor familie de 
Graaf-Lambregts.

Zondag 4 oktober is er om 10.00u een Woord- en Communiedienst 
onder leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Acoliet is Jan 
Smolders. Collectant is Ad Versteijnen. De misintenties voor deze 
week zijn voor de overleden ouders Oerlemans-Kerkhofs (jaargetijde 
moeder); overleden familie de Laat-Wijten en voor Toon van 
Dommelen (vanwege zijn verjaardag).

 



Foto’s van de Dorpsstraat



Gemuts (van onder de muts)

Deze zomer die blijft maar duren
De zon is nog steeds heel actief
Voor de nazomerse vakantiegangers
Is de natuur dit jaar extra lief.

Ook voor de vele mensen
Die weer aan het werken zijn
En tussen wonen en werken fietsen
Is dit weer wel heel erg fijn.

Onze omgeving blijft daardoor ook overspoeld worden
Door een, veelal, grijze massa op de fiets
Die van onze natuur komen genieten
Wij hebben dat hier allemaal voor niets!

Op de Roovertsedijk mag men alleen nog maar fietsen
De politie heeft daar aan automobilisten al bekeuringen gegeven
Ze moesten daarmee wel heel erg snel zijn
Want volgende week wordt het verbod alweer opgeheven.

Het lijkt op Roovert wel op grove  natuurvervuiling
Dat lelijke te grote verbodsbord aan de Belgische grens
Een flinke bank om de lange tekst rustig te kunnen lezen
Is volgens mij een reële passantenwens.

Een andere wens van mij lijkt uitgekomen
Ik wilde zo graag eens dichtbij naar het strand
Dat kan ik nu vanaf het terras van Schuttershof
Aan een Esbeeks pilsje met mijn voeten in het zand.

Want door de zandhopen in de Dorpsstraat
Lijkt ons eigen Schuttershof wel bijna een strandcafé
En kan Harm dus rustig adverteren:
Kom naar Schuttershof en waan je heel dicht bij de zee!!

De Muts
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