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Agenda

24-27 juni Wandelvierdaagse
25-26  juni Openluchttoneel Hilvaria studio's
26 juni Filmavond KPJ
28 juni Opendag Debberkes
28 juni BBQ 100 jaar Schuttershof
30 juni Vrouwen fietsdag
4 juli  MTB Clinic
7 juli Fietsen 55+
 8 juli Uitstapje Debberkes
10-11-12 juli KPJ Kamp
15 juli info senioren w.z.s.w
1 sept Fietsen 55+
31 aug-3sept Jeugdvakantiewerk
5-6 sept Fietstocht Esbeek-Lier
2 okt Pilotenlijn Bockenreijder
6 okt Fietsen 55+
24 okt Wandelroute Acht van Esbeek
10 nov Jaarvergadering Debberkes
12 dec Afsluitende lezing Heemkunde

Het volgende Kleppermenneke verschijnt op do 9 juli .
Kopij aanleveren voor zondagavond 5 juli 19.00 uur.

Werkgroep om de kerk. 

De komende tijd zijn aan de beurt:
Groep 3 op vrijdag  3 juli 
Ad de Graaf Lowerik 20 tel. 5169407
Piet Meulenbroeks Lowerik 1 tel. 5091343
Ad van Hooydonk Spaaneindsestraat 2A tel. 5169601
Jan van Hoof Hoogeindsestraat 7 tel. 5169325
Wil Paulissen Hoogeindsestraat 5 tel. 5169264



Felicitaties

Hebt u iets te vieren of wilt u iemand feliciteren laat het dan weten, 
op het redactie adres.
Wij feliciteren deze keer:

25 jun Anja van Avendonk
25 jun Carina v.d. Sanden
26 jun Arnie Craninckx
27 jun Riet de Kok
27 jun Sjack v d Sande
27 jun Cor Paulissen
28 jun Jelle Verboven
28 jun Jens v Gestel
29 jun Peter Leijten
30 jun Niek Hoosemans
01 jul Marie Hesselmans-Roozen
01 jul Eline Vermunt
03 jul Suus Smolders
03 jul Sjaan van Dommelen
04 jul Janneke Smolders
04 jul Anke van Opstal
06 jul Mees Bouman
06 jul Tijn Ketelaars
06 jul Anouk van Gerven
07 jul Tom Schellekens

Van harte gefeliciteerd allemaal !!!

VERLOREN
 
Een fietscomputertje, merk: Sigma Sport. Kleur : grijs.
Verloren ergens in Esbeek.

Afzender: Karin Damen
Adres: Lowerik 45
Telefoonnummer: 0135169569



Dorpen Derby: Een feest voor jong en oud.

Met het hele dorp aan een spelletje 
meedoen om 50.000 euro, en dan 
samen winnen, ja dat geeft een 
geweldig gevoel. Er ontstond een 
spontaan feest in zowel Wouw als 
Esbeek, met bij iedereen een oranje 
gevoel of misschien beter gezegd een 
haaikneuterblauw gevoel. We 
hadden een mooi project, dat wisten 
we wel. Maar de kick was natuurlijk 
dat we met zijn allen de rest te slim af waren en daarmee 61 % van de 
stemmen verzamelden. Om vriendengroepen te vragen zich te 
verspreiden over diverse locaties in de directe regio bleek een goede 
keuze te zijn. De spontane uitvoering door zoveel bellers en SMS-ers 
was fantastisch. En dan zegt iedereen: “Dit kan alleen maar in 
Esbeek”. 
Beste mensen, op die zaterdagavond waren we met z'n allen 
winnaars. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog meer mooie dingen 
doen waarbij dit gevoel weer ontstaat. We hebben in ieder geval 
Esbeek weer uitdrukkelijk op de kaart gezet, wat ons zeker zal helpen 
bij de realisatie van nieuwe plannen rond de leefbaarheid.
Over de bestemming van het geld zullen we goed nadenken, om te 
zorgen dat het aan de leefbaarheid van Esbeek ten goede komt. Jullie 
krijgen dat nog te horen. Het geld wordt overigens rechtstreeks 
overgemaakt op de rekening van de Coöperatie na overleg met B & W.
Namens de deelnemende partijen: Coöperatie Esbeek, Werkgroep 
Senioren, Werkgroep Heemkunde, Vrienden van Andreas Schotel en 
Basisschool “De Wingerd” willen wij iedereen in Esbeek bedanken 
voor de bijdrage aan dit project. In het bijzonder natuurlijk dank aan de 
Commissie “Stem op Esbeek”.
Voor informatie en foto's kun je kijken op de site van de Brabantse 
Dorpen Derby en natuurlijk op 

Namens alle partijen.
Han Bolijn
Piet Verhoeven.

www.esbeek.eu



Fietstocht voor alle Esbeekse vrouwen op DINSDAG  30 juni a.s.

Wij hebben de fietstocht verzet naar de volgende week 30Juni i.v.m. 
verwachte  kleine opkomst!!!

 
Op DINSDAG  30 JUNI a.s. wordt vanuit Esbeek weer de jaarlijkse 
Vrouwenfietstocht georganiseerd.

Het gaat hier niet zoals de grote Ladies  Ride om heel veel kilometers 
maar om ongeveer 50-55 km en vooral de gemiddelde snelheid is niet 
hoog. (gemiddeld 15 km per uur).

Wij roepen hierbij alle vrouwen uit Esbeek op, om met ons mee te 
fietsen op deze dag!!!

De voorbereidingsgroep heeft wederom een MOOIE tocht uitgezet met 
'n  leuke koffie en lunchplek.

Wij verzamelen om 9.00 uur bij de kerk.
Het is de bedoeling dat wij gezamenlijk terug fietsen naar Esbeek.

Laten wij er SAMEN een mooie fietsdag van maken!

Tot de 30ste!

 Marian, Nel, Judy, Nicole.

 
P.S. meefietsen op eigen verantwoording!



Liederentafel    55+ ers opgelet.

Ondergetekende, zou graag met uw hulp, een liederentafel willen 
oprichten in Esbeek.
Mannen en vrouwen boven de 55 jaar om gezellig liedjes te gaan 
zingen.
Je hoeft geen noten te kennen.
Het is geen kerkkoor. Maar meer een gezelligheidskoortje.
Dat houd je jong. Elk idee is welkom. Kan je een instrument bespelen, 
of wil je helpen met de leiding, we staan aan een nieuw begin.
Denk er eens over na en schaam je niet .

Je kunt je melden bij N. Buijlinckx tel. 5169440.

Esbeek: heeft het
Esbeek: durft het
Esbeek: kan het
Esbeek: doet het 

Waar ???????????
Natuurlijk in de Huiskamer.

a.s. Maandag om half 2 Tot Ziens

Voor FOTO´S Straatspeeldag, Boomfeestdag, e.a.,  
ZIE ONZE WEB-SITE:

www.kleppermenneke.nl

VOOR VERSCHIJNINGSDATA ZIE ONZE WEB-SITE:

www.kleppermenneke.nl



Wij wensen alle geslaagden proficiat 
met het behalen van hun diploma.



Hans Schoofs opnieuw koning 
     Stef van Meetelen wederom jeugdkoning.

Op kermisdinsdag is er in de schietaccommodatie van Schuttershof 
volgens traditie weer geschoten om de koningstitel van de 
handboogschutterij “Oefening en Uitspanning 1878”. 
Vanaf tien uur in de ochtend waren de schutters al aanwezig en 
gedurende de dag vonden de voorronden plaats. Na de vijf proefpijlen 
werd de eerste wedstrijdpijl geschoten door Hans Schoofs, de koning 
van 2006, 2007 en 2008. De voorronde, onderbroken door een zeer 
uigebreide en perfect verzorgde lunch in Schuttershof, duurde tot 
ongeveer half vijf. Toen werden de vijf finalisten in willekeurige 
volgorde bekendgemaakt: Bianca Dieltjes, Rob Elberts, Theo 
Neggers,   Hans Schoofs en Harrie Hesselmans. Deze vijf zouden 's 
avonds in een nieuwe wedstrijd gaan uitmaken wie de nieuwe koning 
zou gaan worden. 
Rond half acht verzamelden de toeschouwers zich in zaal 
“Schuttershof”, waar de finale op twee beeldschermen “live” te volgen 
was. Eerst  werden de vijf finalisten voorgesteld en werd er verslag 
gedaan van de voorronde van overdag. 
In de finale over 15 wedstrijdpijlen bleek Hans wederom de beste. Met 
een hoge score van 142 punten werd hij opnieuw Koning. Daarmee 
hadden we dus de 25-jarige Hans Schoofs weer als grote winnaar . Hij 
had 9 punten meer dan Bianca, die met een score van 133 punten de 
prinsessentitel voor zich opeiste, net voor Theo, die met één punt 
minder derde en dus adjudant werd. 
Harrie werd vierde met 122 punten en Rob vijfde met 121 punten.
Hoewel de strijd om de koningstitel minder spannend was dan de 
voorgaande jaren werden de toeschouwers toch getrakteerd op een 
spannende wedstrijd om de andere plaatsen die prima werd 
becommentarieerd en in beeld gebracht.

Tijdens de receptie werden de winnaars flink  in het zonnetje, de 
bekers en de bloemen gezet.

Ook werden bij de prijsuitreiking de drie hoogsten van het 
jeugdkoningsschieten bekendgemaakt. Deze wedstrijd was al op 
kermiszaterdag verschoten. Hier ging de koningstitel voor het tweede 
jaar op rij naar Stef van Meetelen, die met 238 punten de beste was en 

 



zich dus ook in 2009 Jeugdkoning  mag noemen. De prinsentitel was 
voor Casper Vugts met 207 punten. Linda van Logten was met 202 
punten derde en dus adjudant. 

Theo Neggers vas diegene die op  deze kermisdinsdag het verste 
boven zijn gemiddelde had geschoten en daarom voor een jaar de “Ad-
Smolders-Wisselbokaal” in zijn bezit mag hebben. 
Opnieuw kan handboogschutterij “Oefening en Uitspanning 1878” 
terugzien op een geslaagde kermisdinsdag. Een mooie reclame voor 
de handboogsport.

Om aan te geven dat deze Esbeekse vereniging op een zeer goed 
niveau presteert moet zeker vermeld worden dat het Bianca Dieltjes, 
die bij deze koningsstrijd tweede werd, twee weken geleden gelukt is in 
de hoogste klasse van de NHB Nederlands kampioen te worden. Dit is 
zeker een extra felicitatie waard!



LAAT DE LEEUWEN MAAR LOS!
Openluchtkomedie over 'n mogelijke annexatie van Hilvarenbeek 
door Tilburg

Elke Bekenaar gruwelt van het idee om bij Tilburg te horen. Toch 
besluit de toekomstige burgemeester van Tilburg in 2019 om dit idee 
ten uitvoer te brengen. Dit vooral ter meerdere eer en glorie van 
haarzelf. De Biest (en dan voornamelijk het gebied rond de Westerik 
staan op haar verlanglijstje. Uiteraard komt heel Beek hiertegen in 
opstand. Hilvarenbeek is nog nooit zo blij geweest dat de Beekse 
Bergen tussen Hilvarenbeek en Tilburg in liggen. Dit moet toch 
mogelijkheden bieden om die plannen tegen te houden.
Met Koen Ketelaars is de regie in vertrouwde handen. 
Ook een aantal (ex-)spelers van “In de Kèkert” maken deel uit van de 
cast. Mogelijk voor u een extra reden om te gaan kijken.
Op donderdag 25 en vrijdag 26 juni zijn er een aantal voorstellingen 
van het Openluchttoneel in Hilvarenbeek.
De aanvangstijd is steeds om 21.00 uur en de voorstelling duurt ca. 
anderhalf uur.
Er wordt gespeeld bij de Hilvaria Studio's, Goirlesedijk 12b (de weg 
van Hilvarenbeek naar Goirle).
Kaartjes zijn  in de voorverkoop verkrijgbaar bij het VVV in 
Hilvarenbeek, Schuttershof in Esbeek en het Jan van Besouwhuis in 
Goirle. 
Tevens zijn ze te reserveren via reserveren@openluchttoneel.nl of 
telefonisch op 013 5052696.
De entree bedraagt € 10.00 voor 
volwassenen en € 7.50 voor 
kinderen.
Bij de entreeprijs is een gratis 
consumptie inbegrepen.
Dit alles leidt tot een geweldige 
toneelvoorstelling met veel 
herkenning en hilariteit.
Dit alles onder de bezielende 
leiding van regisseur Koen 
Ketelaars.



Dodelijk steekpartij om Esbeekse meid  in 1698

door  Jan van Helvoirt

Pal achter de oude linde op het Spaaneind, vroeger 
Clapstaard geheten, runde Maria Princen een 
goedlopende herberg. Zij was weduwe geworden van 
Jan Michiel Wouters alias Princen. Niet alleen 
Esbekenaren maar ook inwoners van Hilvarenbeek 
gingen er graag een biertje drinken. Men kon er 
vroeger trouwens ook wat kleine boodschappen doen; 
de oudst bekende winkel van Esbeek!  
Daar de voormalige herbergier ook voerman geweest 
was, zullen er ook vaak voerlieden hebben aangelegd. 

Dat blijkt ook wel uit de namen van de aanwezigen op die bewuste 
avond van 6 juli 1698: Francois Fabrie, Gerard van Diessen, Gerit 
Roymans, Servaes Thielmans en Servaes Middegaels. Deze laatste 
stamde uit een echt  voerlieden familie. De voerlieden hadden samen 
een belangrijk ambachtsgilde, dat St. Nicolaas als schutspatroon had. 
Voerlieden leidden een moeilijk en hard bestaan. Aert Peter 
Middegaels en Aert Jans Middegaels reden met wol en vlas vooral 
tussen Antwerpen en Den Bosch. Van Peter Mattijs Midegaels werd in 
1608 op weg naar Antwerpen lynwaet gestolen. 
In 1634 werd hij met enkele andere voerlieden, men reed bijna altijd in 
een groep, aangehouden door een troep soldaten. De kar van Peter 
werd afgenomen en pas na betaling van een behoorlijk geldbedrag 
teruggegeven. Ook miste hij een seemen wambas ende coleurde 
broecke. Zijn broer Christiaan Matthijs Middegaels werd in 1635 in een 
Antwerpse herberg door enkele soldaten zijn bed uitgegooid.
In 1629 was hij al eens door Bossche garnizoensoldaten mishandeld 
op weg naar Antwerpen. Drie jaar eerder sloeg voerman Matthijs 
Servaes Middegaels Bekenaar Jan Peters van Hese morsdood. 
Cornelis Jan Middegaels deelde vaak het bed met een dienstmeid uit 
een herberg te Molenschot. Zij zag liever zoon Cornelis dan vader 
voerman Jan: Ick ben blijde dat gy ons geselschap kompt houden, 
liever als den ouden man u vader! Broer Jasper bezwangerde 
Catharina van Heesch die later, samen met Daniel van Poppel, in 
Esbeek aan de Mostaard een herberg zou runnen. Op de bewuste 
avond van 6 juli waren er omstreeks acht uur woorden ontstaan in de 
herberg op het Spaaneind, Hof ten Eynde genaamd.



eBartje Souwen achter de linde waar in de 14  eeuw herberg Hof ten Eynde stond

Gerard van Diessen kon zich niet meer beheersen en was Servaes 
Middegaels hevigh toegevallen en had hem met een getrokken mes 
verraderlijck gequetst. Daarop nam Van Diessen snel de benen.
Servaes werd zwaargewond afgevoerd naar het huis van de Beekse 
chirurgijn mr. Hanegraef, die aan de Vrijthof woonde. Daar was ook 
de president van Hilvarenbeek aanwezig. Servaes had een cleyne 
sneede gaende van boven over 't voorhooft rechts boven de lincker 
oogh ter lenghte deser:-----------. Erger was een zeer zware wond 
door zijn linker borst gaende door tot 't vlies, die hem deed sterven! 
François van Sibben, de enige notaris die Diessen ooit gehad heeft,  
bracht ons onlangs de reden van de vechtpartij. Op 6 juli 1698 
getuigden enkele Esbekenaren in zijn huis aan het Diessense Laar. 
Gerard van Diessen stond blijkbaar op het punt de herberg te 
verlaten om de dochter van Nicolaes Beersmans naar huis te 
brengen (nu Jack de Graaf). Esbekenaar Middegaels sprak hem aan 
met schimpige woorden: Hontsvot syde daer. Ghij hadde mij geseijt 
dat ick die vrijster soude thuys leyden! Hij antwoordde: Cammeraet, 
com ick sal noch met u gaen. Belieft haer noch te strelen! Toen 
ontstond in de herberg de steekpartij met de bekende dodelijke 
afloop. Moraal: breng je eigen vrouw op tijd naar huis!



Fietsdag 55 +

Op dinsdag 7 juli a.s. gaan we weer fietsen met de 55 plussers. We 
vertrekken precies om half tien bij de Kerk. We gaan via 
Spaaneindsestraat naar Hilvarenbeek, dan Roovertsedijk naar het 
"Heggerstalleke" in Weelde. Daar hebben we onze koffiepauze. Vanaf 
daar gaan we via de "Schootsebaan" naar Hooge Mierde, Lage 
Mierde naar Netersel waar we de middagpauze hebben bij "Peerels".

Menu-tje 1.

Grote kop soep 2 keuzes met stokbrood           euro 4,50

Menu-tje 2
Smoske kipkerriesalade, of tonijnsalade
of eiersalade                                                     euro 3,75

Menu-tje 3
Smoske Ham Kaas                                            euro 3,25

Menu-tje 4 
Uitsmijter Ham of kaas 3 eieren                         euro 6,50
                 Ham/Kaas                                        euro 6.90
                 Ham/Kaas/Spek                               euro 7,50

Om ongeveer 2 uur vertrekken we daar weer om dan naar Casteren, 
Westelbeers richting Netersel te rijden. Halfweg Netersel pakken we 
het nieuwe fietspad naar de "Couwenberg" en dan via Lage Mierde 
naar Esbeek. Aankomst ongeveer half vier.

Hopelijk is er weer voldoende deelname. Hoe meer mensen hoe 
gezelliger.

In verband met de vakanties en zo ook met ons Kleppermenneke is er 
in augustus GEEN fietstocht. De volgende twee zijn op dinsdag 1 
september en 6 oktober. 
Tot dinsdag 7 juli.



MTB Clinic
 

Op zaterdag 4 juli a.s geven we een MTB-clinic. Iedereen vanaf 
groep 4 en ouder kan meefietsen. Als je mee wilt fietsen, kom je met 
je mountainbike naar het kerkplein. We verzamelen om 14.00 op het 
kerkplein om van hieruit een route te gaan fietsen van ongeveer 15 
km. Let op, een valhelm is verplicht. Papa's en mama's mogen ook 
meefietsen.

Tot zaterdag 4 juli om 14.00 uur op het kerkplein.
 
Groetjes, MTB-Esbeek.

 

OUD Papier inleveren Zaterdag
4 juli 2009

Op het dorpsplein
Tussen 9.00 en 12.30 uur
Oranje vereniging Esbeek



                             Open Dag     Stichting Peuterspeelzaal Esbeek 

    “De Debberkes”

         Oude Trambaan 21  5085 NH Esbeek  Tel. 06-23 60 50 08

OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG

Zondag 28 juni a.s.

Onze peuterspeelzaal is dan geopend van 11.00 tot 13.00 uur.

Wij nodigen alle (aanstaande) peuters van harte uit om samen met 
papa, mama, opa, oma of andere belangstellenden eens een kijkje te 
nemen naar wat er zoal op een ochtend peuterspeelzaal te beleven 
valt.

Heel graag tot ziens op ZONDAG 28 JUNI a.s.
De limonade en koffie staan klaar. 

Bestuur en leiding psz De Debberkes.

 Debberkes@hotmail.com

      

      

 



Vliegenvangers in de Eifel

Eén ding kan zeker gezegd worden over het motorweekend: het was NAT. 
Voordeel is dan wel dat je weinig vliegen vangt…
Op vrijdag vertrekken we na een heerlijke bak koffie (dankjewel Harm) 
richting Thorn, het schattige witte dorpje met een bruine kerk en gelukkig een 
gezellige koffietent.  Het moet gezegd worden: deze dag was droog en 
prachtig. De route liep door schitterend glooiend landschap en toen  we 
bericht kregen dat Cees (de volgwagen met aanhanger) met pech aan de 
grens stond, hadden we erg met hem te doen. Cees liet zich echter niet 
zomaar van de weg halen. Met de kachel op 30 en de ramen open scheurde 
hij ons achterna. De lunch gebruikten we bij een zotte Griek in Heimbach die 
in razend tempo toch wel lekkere maaltjes neerzette.
Die eerste dag liep erg voorspoedig en maakte dat we al rond 16.00 uur aan 
bier zaten in het hotel in de buurt van Daun. Dat gaf ons de gelegenheid om 
de één na de andere vermogende motorclub te zien binnenrijden. Hier was 
geen sprake van een financiële crisis !  
Na een uitermate geruisloze (!) nacht met z'n allen op één slaapzaal, werden 
we gewekt door de regen die zachtjes tegen 't zolderraam tikte. Gelukkig 
bleek de tent  van Jan & Suzanne  waterdicht en zei Toon dat hij ook lekker 
had geslapen buiten. Helaas bleek het tikken na 't ontbijt over te zijn gegaan 
in echte serieuze neerslag en stonden wij wat weifelend onze pakken aan te 
trekken. Uit alle hoeken werden regenpakken tevoorschijn gehaald en stoer 
als wij zijn, trokken we er dapper op uit.
Jammer van al die regen, want het gebied rondom de Moezel is prachtig. Na 
de eerste 100 km was de helft niet zo dapper meer en gingen alleen de echte 
bikkels nog een stukje verder. De 50 km terug naar het hotel waren bar koud 
en vooral: NAT. Goed zo bikkels, maar wij pakken alvast een warme douche 
en zoeken een mogelijkheid om de pakken droog te krijgen.
Na een gezonde avondwandeling hebben we het Kroatische restaurant in 't 
dorp volledig bezet en daar een héérlijke maaltijd genoten. Speciaal voor ons 
werd daar de hele familie opgetrommeld. Vol goede moed zijn we de 
volgende ochtend dan ook met goed weer in de nog net niet droge pakken 
gestapt(een bijzondere sensatie). We hebben genoten van het prachtige 
landschap en de mooie wegen in Duitsland (dankjewel Toon), maar moesten 
helaas nog even door België om thuis te komen. 
In Valkenburg hebben we een parkeerwacht omgekocht en een 
verschrikkelijk hete knoflooksoep gegeten en nogmaals hééél veel water 
verwerkt. Toch lekker om na zo'n weekend weer veilig met z'n allen thuis te 
komen.

Karin (één van de…)  



U kunt zich nog opgeven t/m Vrijdag 26 juni, dus meteen doen 
vandaag!!

 



De negentiende column op maandag 1 juni is van Marga Hesselmans:

Van je familie moet je het hebben……….

Klinkt het uit de hoogte als ik zeg, dat ik ben vergeten hoe vaak ik 
kampioen geworden ben tijdens mijn lange korfbal carrière? Ik ben 
werkelijk de tel kwijt. Net zoals ik vergeten ben hoelang ik al in het 
eerste van DKV Tuldania speel. Wat ik wél zeker weet, is dat we in de 
1e klasse veldcompetitie de titel gepakt hebben en daardoor zijn 
opgeklommen naar de promotieklasse van de KNKV. We zijn er trots 
op. 
Toen we een aantal weken geleden thuis de wedstrijd wonnen tegen 
het lastige Vonckel Girls, durfden we heel voorzichtig te dromen van 
een feestje. Maarrrrrr Tuldania zou Tuldania niet zijn als we het ons zelf 
niet onnodig moeilijk zouden maken door te verliezen van een team 
wat van tevoren eigenlijk niet ingecalculeerd was! Nu moesten we dus 
echt alle wedstrijden persé winnen en geen enkel punt meer laten 
liggen. Zo gezegd zo gedaan! Susan coachte ons op zondag 10 mei in 
Milheeze naar een mooie overwinning. Nu durfden we met wat meer 
zekerheid voorbereidingen te gaan treffen voor een 
kampioensfeestje….. 
Bij de Schut op het terras hadden we hier overleg over. Harm 
trakteerde ons die dag op bitterballen dus de stemming zat er goed in 
tijdens de vergadering. De hoofdvraag was: Wat moet er voor 
volgende week allemaal georganiseerd worden? Er moeten flyers 
komen voor alle inwoners van Esbeek! En wie brengt die flyers rond? 
Ohh, dat doet ons moeder wel zegt Lon. Oké dat is dan rond. De 
kantine regelen, wie belt Geertje? En wie mailt Astrid voor een stukje 
op de EU-site, vraag dan ook meteen of Astrid foto's wil maken van de 
wedstrijd. En dan ons kampioenshirt “heeft iedereen dit shirt eigenlijk 
nog wel”? Nee zegt Mijke, maar Rein maakt nog wel effe zo'n shirt voor 
mij bij. Het is een gezellige boel met de korfbal dames die allemaal 
door elkaar heen praten. Ik kan er maar niet tussen komen met wat ik 
wil zeggen, want iemand roept alweer: een aankondiging van onze 
kampioenswedstrijd in de Klep moet ook nog gebeuren. En dat stukje 
moeten we nu acuut schrijven want dat moet vanavond al ingeleverd 
worden. Een ander zegt: ik haal wel een bedankje voor Rene onze 
trainer. Dan doe er ook maar een bloemetje voor Rene zijn vrouw bij en 
iets lekkers voor zijn zoontje. 



De sponsors uitnodigen moet zeker gebeuren, wie doet dat en wie 
regelt Zuutjes Aon? Iemand roept er ineens doorheen: “dragen we 
onze groene boa's ook weer als we kampioen worden”? Ja natuurlijk, 
wat een stomme vraag zegt de ander! Ennu wat doen we voor onze 
Pezerik Nicolle, ze gaat ons team verlaten na dit seizoen. Elly biedt 
aan iets creatiefs voor haar te maken. Eindelijk ben ik aan het woord 
en zeg: we moeten vooral niet vergeten onze assistent coach Susan 
Hesselmans te bedanken, voor haar moet op z'n minst een mènnus 
grote bos bloemen worden gehaald. Want vergeet niet, ze is volgend 
jaar onze hoofdtrainer/coach, we moeten ze in ere houden. Ik beslis 
meteen voor de hele groep, dat ik die bloemen wel koop! In gedachten 
denk ik: volgend seizoen zullen er cruciale momenten komen waarbij 
het voor mij gunstig zal uitpakken dat ik deze taak nu op me neem! 
Nou, zo ongeveer alles is wel geregeld en verdeeld. Het enige wat we 
nu nog moeten doen is WINNEN, ook niet onbelangrijk. Het is 
inmiddels zondag 17 mei geworden: de grote dag. We speelden op 
eigen veld tegen Wintelre. Er was veel belangstelling van supporters, 
familie en vrienden. In de eerste helft ging het spel goed, we maakten 
onze kansen af waardoor we in de rust met 8-2 voor stonden. Rene 
sprak ons tevreden toe. Maar benadrukte dat de wedstrijd nog niet 
gespeeld was. De tweede helft creëerden we de kansen wel maar we 
maakten ze niet altijd af. Winty scoorde daarentegen wel een aantal 
keer. Gelukkig kwam ons einddoel niet in gevaar. De eindstand was 
10-5. Met dubbele cijfers hadden we de kampioenswedstrijd naar ons 
toe getrokken. Zuutjes Aon zette de feestmuziek al in! 
Een heerlijk gevoel is het om met je team kampioen te worden. Samen 
met onze 2 coaches is het een mooie overwinning. Na de wedstrijd 
waren er bloemen, felicitaties, champagne, “we are the champignons” 
uit de boxen en bier veel bier om te proosten en te drinken, lovende 
speeches. Kei leuk dat zoveel mensen ons kwamen aanmoedigen en 
wat hebben we geweldig gelachen om de pikante attentie met 
pakkende tekst van onze voetbal-collega's. En niet te vergeten de 
toepasselijke en persoonlijke muziek CD die we kregen van onze 
junioren, op die muziek hebben we die hele zondag nog gedanst en 
veel plezier gehad. 
Wat is het toch geweldig om te sporten met een gedreven team en dan 
nog eens kampioen te worden ook! Het smaakt naar meer, kampioen 
worden verveelt nooit! Dus ik heb besloten dat ik toch nog maar een 
jaartje door ga met korfballen. En het liefste speel ik nog een heel 
seizoen in het eerste team! 



Info betreffende werk aan de Groenstraat:

Er is regelmatig oponthoud in het werk aan de Groenstraat door 
onverwachte zaken. Ook op het kruispunt met de Dorpsstraat blijkt dat 
de ligging van leidingen e.d. weer aanleiding is voor werk-vertraging. 
Volgende week starten de asfalteringswerkzaamheden in elk geval 
van de Groenstraat en dan is in elk geval dat deel weer bereikbaar. Feit 
is wel dat het kruisingsvlak dan weer de belemmering zal zijn maar dat 
was bekend.
Naar aanleiding van de bouwvergadering in de gemeenteraad zal 
ervoor zorg worden dragen dat informatie m.b.t. de uitvoering wordt 
gepubliceerd in de Hilverbode en 't Kleppermenneke.

Maar aangezien er een vernieuwde brede selectie staat te trappelen 
met veel aanstormend jongtalent……. Kan ik in deze column niet 
anders dan van de gelegenheid gebruik maken en vermelden dat je 
het van je familie moet hebben, zelfs in de sport-wereld! 
Dus Suus oftewel Beste trainer….. Ik zou zeggen een basisplaats voor 
nummer negen !!! 

Marga Hesselmans (Nummer 9!)



Adverteren in
‘t Kleppermenneke,
Bel: 013 - 5169450

voor informatie.

Kerkberichten

Op donderdag 18 juni overleed op 76-jarige leeftijd onze mede-
parochiaan Janus Wijten. Wij hebben hem op dinsdag 23 juni, na de 
uitvaartdienst, te ruste gelegd op ons parochiekerkhof.
Zondag 28 juni is er om 10.00u een woord- en communiedienst onder 
leiding van enkele leden van de Liturgiegroep. Laus Deo zal de zang 
verzorgen. Akoliet is Cees Ketelaars. Collectant is Johan Romme. De 
misintenties voor deze week zijn voor Frans en Riek Jansen-van de 
Borne (verjaardag Riek); voor de overleden ouders Schepens-Wijten; 
voor Toon van Dommelen (jaargetijde) en voor de overleden familie 
Bruurs-de Brouwer.

Zondag 5 juli is er om 10.00u een Eucharistieviering. Voorganger is 
een Priester MSC. Het dameskoor zal de zang verzorgen. Akoliet is 
Nicole Lemcke. Collectant is Piet Hesselmans. De misintenties voor 
deze week zijn voor Pastoor Houben; voor Pastoor Weijling; voor de 
overleden ouders Nieuwenhuis-Gerdsen; voor Bart en Trees van 
Dommelen (3e maandstonde moeder en jaargetijde vader); voor 
Coleta Hesselmans-van de Ven en voor de overleden familie 
Timmermans-Schellekens.



Gemuts (van onder de muts)

En de grote winnaar dat is…. ESBEEK
Zo klonk het vanuit Wouw op Omroep Brabant-TV
We haalden meer dan 60% van de stemmen
En brachten ook daadwerkelijk de grootste cheque mee!!

En weer opnieuw blijkt uit deze uitslag
Dat “ÉSBEEK REGELT HET” weer eens telt
Esbeeks perfect geregisseerde stemmachine
Heeft de anderen zo dik geveld.

Degene die op het idee is gekomen
Om onze zendmast niet te overbelasten
Heeft een gouden greep gedaan
Wij konden stemmen via meerdere masten!

Vele groepen trokken de regio in
Om zo massaal te kunnen stemmen
Zonder dat een overwerkte zendmast
Ons daarbij af zou kunnen remmen.

Een fantastisch compliment voor ons allemaal
Die samen met Piet en Han en de grote groep anderen
Hebben laten zien waar Esbeek echt voor staat
Een Echte Esbekenaar is niet te veranderen.

Heel velen hebben de rest van de avond nog intens genoten
Op de afterparty in ons eigen dorpscafé
Daar waren heel veel oude en nieuwe Esbeekse mensen
Als duidelijk voorbeeld van: Héél Esbeek doet mee.

En nu verder heel hard aan het doel blijven werken:
Dit initiatief verdient  het nog héél lang te blijven bestaan
We moeten dit gezamenlijk verder uit blijven dragen
Na deze geweldige start twijfelt niemand daar nog aan.

              De Muts.
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